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SEYAHAT 
syf 34 


Yeşilin denizle buluştuğu 
bir doğada virajlı kıyı 
şeridi yollarından 
tepe üzerindeki köy ve 
kasabalara ulaşacağınız 
Amalfi, bu ayki seyahat 
rotamız. Döndüğünüzde 
karşılaşacağınız soruyu 
şimdiden söyleyelim: 
“Amalfi çok etkileyici, 
değil mi?” 


YEMEK 
sy£ 38 


Doğu'nun gizemli lezzet sırlarını 
modern Batı'nın pişirme teknikleri 
ile buluşturan İsokyo'ya konuk 
olduk. Raffles Istanbul'da bulunan 
mekân yenilikçi deneyimler ve 
ortak zevkler paylaşmak isteyenler 
için yeni bir uğrak noktası olmaya 
aday. 
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INFO 

syf 15 

Dört yılda bir tüm dünyayı ekran 
başına toplayan Dünya Kupası 
bu yıl Rusya'da! 


KÜLTÜR SANAT 

syf 18 

Bu ay öne çıkan kitap, film, 
müzik ve DVD'leri bu sayfalarda 
inceledik. 


CHECK-IN 
Sİ 27 


Ariana Grande, 'Deep State" 
dizisinin yapımcılarından 
Matthew Parkhill ile 
gerçekleştirdiğimiz özel 
röportaj ve çok daha fazlası bu 
sayfalarda. 


İÇİNDEKİLER 


HAZİRAN 2018 


EKONOMİ 

SY 44 

Haziran ayında yatırımlarınıza 
yön vermeyi mi planlıyorsunuz? 
Öyleyse, sayfalarımızı 
okumanızda fayda var. 


TEKNOLOJİ 

SY 46 

Hafif olması ve kolay taşınabilir 
boyutlarıyla dikkat çeken 
aynasız fotoğraf makineleri bu 
ay teknoloji sayfalarımızda! 


LİSTE 


Hemington Genel Müdürü Umut 
Boz'a en sevdiklerini sorduk 

ve favori spor dalının kayak 
olduğunu öğrendik. Peki, ya 
gömleğinin markası? 


SAAT 

sy£ 72 

Yıldönümünü kutlayan markalar 
ve modelleri merak ediyorsanız; 
sizi buraya alalım. 


FUTURE CLASSIC 


fögulnte 


FIAT,LAPO VEZARAFET 

sy£ 110 

Fiat'ın efsanevi yöneticilerinden 
Gianni Agnelli'nin torunu 

Lapo Elkann'ın yeni girişimi 
kişiselleştirilebilir otomobiller 
üreten bir şirket. 


ÇOCUKLARI PİSTE ALALIM! 
sy£ 118 

Kendimize şu soruyu sorduk: 
“Çocuksuz yaşam bir trend'e 
mi dönüşüyor?" Yanıtları merak 
ediyorsanız... 


IÇ 


İNDEKİLER 


HAZİRAN 2018 


FUTBOL 

sy£ 122 

Çıraklık dönemini Barcelona, 
kalfalık eğitimini Bayern 
Münih'te geçiren teknik 
direktör Pep Guardiola bu sezon 
Manchester City'de harikalar 
yarattı. 


MODA 

sy£ 126 

İster şık ister salaş bir ortamda 
bulunun kombinlerinizi her 
daim tamamlayabilen parçaların 
başında denim geliyor. 


ÖZEL DOSYA 


BABAMD 


NE ÖĞRENDİM? 


Yukarıdaki soru kolay gibi 


görünse de aslında cevaplamak, 
hem de uzun uzadıya hissedileni 


kelimelere dökmek fazlasıyla 
zor olmalı. Bu soruyu sanat 
dünyasından iş dünyasına 
uzanan 11 isime sorduk. 


syf. 87 
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OTOMOBİL 
syf 49 


Ayın öne çıkan 
otomobillerinde bu ay 
Mitsubishi Eclipse Cross, 
Mazda MX-5, Rolls- 
Royce Cullinan ve Porsche 
Cayenne E-Hybrid var. 


STIL 
sy£ 57 
Yaz sezonunda stilinize hâkim 
olacak olgu, ön yargıları yıkmak. 
Sezonda farklılaşmanızı sağlayacak 
parçalar, Thierry Hermös, yaz 
trendleri ve denim hakkında her şey 
için ise sizi stil sayfalarımıza alalım. 


Turkcell'le 


SAHİBİ 
leşme ve Yayıncılık A.Ş. 


Turkuvaz Hal 


TÜZEL KİŞİ TEMSİLCİSİ VE GENEL MÜDÜR 
Yasemin Gebeş 


GENEL YAYIN YÖNETMENİ 
Togan Noyan 
togan noyanGesguirecomir 


YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ GÖRSEL YÖNETMEN 
Seda Karan Samet Günüç 
seda karanGesgulre comtr samet gunucGesgulre comtr 
KONULAR EDİTÖRÜ MUHABİR SAYFA SEKRETERİ 
Özge Dinç Kaan Sancar Rahmetullah Müftüoğlu 
ozgedincGesguirecomtr kaan sancarGesguirecomtr rmuftuogluGesguirecomtr 
KATKIDA BULUNANLAR 


Duygu Altıparmak (Moda Editörü), Serhat Şengül, Ege Görgün, Gökhan İlker, Onur Akçay, Emrah Saka, 
Arda Güldoğan, Gökçecan Yürekli, Adil Uçar, Baran Alışkan, Betül Yazıcıoğlu, Dilara İpek Şatır, İsa Arslan, 
Şeref Yılmaz, Deniz Doğan, Ömer Faruk Gökalp. 


SORUMLU YAZI İŞLERİ MUDURU VE İNTERNET YAYIN SORUMLUSU Şefik Çalık 
FOTOĞRAF EDİTÖRÜ Canan Yetişti Satkın 
GENEL MUDÜR YARDIMCISI Yonca Ertürk Özeren 
PAZARLAMA MUDURU Ferhal Şencan 
İŞ GELİŞTİRME MÜDÜRÜ Sanem Yıldız 
ÜRETİM TAKIP MUDURU Eyüp Çurlu. 
PAZARLAMA VE İŞ GELİŞTİRME UZMANI Zeynep Doğan 


REKLAM SATIŞ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Sema Teker 
REKLAM SATIŞ GRUP KOORDİNATÖRLERİ Sinem Atak, Emel Özen, Filiz Özkan, Ebru Kaçar Girgiç, Mehmet Pehlivan 
REKLAM SATIŞ KOORDİNATÖRÜ Gökçe Barmanbek Altınbaş 
REKLAM REZERVASYON TLF (212) 354 4118 / 354 33 95 FAKS (212) 354 33 50-75 


BÖLGE EKLERİ ETKİNLİK SATIŞ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Funda Baykal ABONE OPERASYON MÜDÜRÜ 
BÖLGELER SATIŞ GRUP KOORDİNATÖRÜ Aynur Gükcan ETKİNLİK SATIŞ GRUP KOORDİNATÖRLERİ Berna Seçen, Özlem Özköslü Ufuk Kocaoğlu 
ANKARA REKLAM SATIŞ GRUP KOORDINATORU Ayşe Altun abonedturkuvazabonecom - WwWturkuvazabone com 
EGE REKLAM SATIŞ MUDURU Şebnem Akdeniz. http www facebook com/TurkuvazMedyaAbaneHizmetleri 
ADANA REKLAM SATIS KOORDİNATÖRÜ Güney Yılmaz TURKUVAZ GRUBU HİZMETLERİ hitp twitter com/#V/TurkuvazAbone 
ANTALYA REKLAM SATIŞ KOORDİNATORU Şeyda Yılmaz MARKA VE PAZARLAMA GRUP BAŞKANI Sinan Köksal Çağrı Merkezi #44 8881 


Yazı ve fotoğrafların tüm hakları Erkeğin Ağırlık Merkezi Estuire dergisine, yayımlanan ilanların sorumluluğu ilan sahiplerine aittir 


:am Han No:153 34349 Beşiktaş / İST. 
MATBAA GENEL MUDURU Mehmet Kamiloğlu 

YAYINCI Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş. 

BASIMCI Turkuvaz Haberleşme ve Yayın. 

BASILDIĞI YER Akpınar Mah. 
DERGİ IŞLETME MUDURU Hakan Demirci 

DAĞITIM Turkuvaz Dağıtım Pazarlama A.Ş. 


ESOUİRE dergisinin isim hakkı HEARST CORPORATION a gitlr 


Erkeğin Ağırlık Merkezi Esaire, basın meslek ikelerine uymaya söz veri 
YAYININ TURU Yerel Süreli, (92 Üyesidir. 
HAZİRAN 2018 


HEARST MAGAZINES INTERNATIONAL 
SVP, GENERAL MANAGER & MANAGING DİRECTOR ASİA & RUSSJA: Simon Herne, DİRECTOR OF INTERNATIONAL LICENSİNG & BUSİNESS DEVELOPMENT. 
Richard Bean, 5VP/EDITORJAL & BRAND DİRECTOR: Kim St, Clalr Bodden, DEPUTY BRANDS DİRECTOR. Ghloe O'Brlen FASHION/ENTERTANMENT. 
DİRECTOR Kristen ingersoll SENOR NTERNATIONAL EDİTİONS EDİTOR Luls Veronese 


ESOUİRE ULUSLARARASI EDİSYONLAR 
Jay Fielden AMERİKA BİRLESİK DEVLETLERİ Alex Bilmes BİRLEŞİK KRALLIK, Jiri Roth ÇEK CUMHURİYETİ, Li Halipeng ÇİN HALK CUMHURİYETİ, Arno Kantelberg HOLLANDA, Kwong Lung 
Kit HONG KONG, dorge Alcalde İSPANYA, ildar Khaibullin KAZAKİSTAN Heesik Min KORE Alberto Sanchez Montiel LATİN AMERİKA, Simon Burgess MALEZYA Matthew Baxter-Priest ORTA 
DOĞU Alberto Sanchez Montiel KOLOMEİYA, Igor Sadreev RUSYA, SİNGAPUR TAYLAND Steve Chen TAYVAN, Nguyen Thanh Nhan VİETNAM Kostas N. Tsitsas YUNANISTAN Filip Niedenthal 
POLONYA, Hristo Zapryanav BULGARİSTAN 


TURKUVAZ DERGİ ABONE HATTI 
TLF: (216) 6515 651 E-POSTA: abone6öturkuvazdergi com.tr, wwwturkuvazabone com. 
(Haftanın 7 günü 0900 - 18.00 arasında hizmet verilmektedir) 
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EE LE JE MİNT 


www.bluemint.com 


ISTANBUL LONDON ROME CAPRI SANTA MARGHERITA SAİNT TROPEZ JUAN-LES-PINS CESME BODRUM 


EDİTÖRÜN NOTU 


Faguite 


ESGUIRE 


THE BİG BLACK BOOK, NO12 
Her yeni sezonda bu özel yayımla 
karşınızdayız. 12'nci sayısı demek, altıncı 
yılına tekabül ediyor. Zaman gerçekten çok 
hızlı akmış. Ekip olarak The Big Black Book 
çekimleri ve yazılarından fazlasıyla keyif 
alıyoruz. Biraz yorucu oluyor ama inanın 
değiyor. Bakın bakalım, bu sefer de olmuş 
mu? Görüşlerinizi beklerim. 


Babalarımızdan Ne Öğrendik? 


İŞİN RETORİĞİNE GİRDİĞİMİZDE, SAYFALARCA KARALAYABİLİRİZ. SÜSLÜ İFADELERİN SONU 
OLMASA DA BİR DE TAMAMEN HİSSEDİLENDEN YOLA ÇIKAN, SÖZÜM MECLİSTEN DIŞARI 
AMA NİSPETEN DAHA SAMİMİ BULUNAN SÖZLER, YAZILARLA KARŞILAŞMAK MÜMKÜN. 


MESELA BU SAYIDA, ONLARDAN ÇOK VAR. 


Esguire'ın ikonik bölümlerinden olan 'Hayattan Ne Öğrendim”, bu sayılığına karşınıza “Babamdan Ne Öğrendim?" olarak çıkıyor. 
Bu ikonik bölümü gerçekten çok seviyorum. 
Şöyle ki yerli-yabancı hayranı olduğunuz, 
beğendiğiniz eski-yeni tüm isimleri alt alta 
sıralayın; mesela 10 isim yazmışsanız, üçüyle net “Hayattan Ne Öğrendim?” röportajı yapılmıştır. Aslında, tam arşivlik, kütüphanenizin en güzel yerinde saklanacak nitelikte 
bir iş bu. Yani bu röportajların kallavi ve şık 
bir kitap olarak derlemesi, uygulaması yapılsa, kütüphane düzeninizde ciddi bir revizyona gidebilirsiniz! 

“Baba' ünün bize hatırlattıkları veya 
düşündürdükleri üzerinden bu ay, özel bir 
dosya konusu hazırladık; 11 ünlü (ya da baimle bir araya gelip onlara babaarından öğrendiklerini sorduk. Her biriy- 

e de özel fotoğraf çekimleri organize ettik. 
Stüdyoya kimisi çocuklarıyla geldi kimisi ise 
babasıyla... 
Röportajları okurken karşılaştığım bir 
cümle, neden bilmiyorum ama beni biraz etisi altına aldı. Zira okumaları bitirdikten 
sonraki birkaç gün hep içimden tekrar ettim bu cümleyi, Aslına bu cümle, çok can sı- 
an bir meseleye vurgu yapmıyor ama ne bieyim, dokundu bana işte. Şöyle bir cümle: 
“Bir akşam arkadaşlar arasında, sofrada otururken babamın ne iş yaptığı sorulmuştu, 
“şanssızdı, dedim.” 

Bunda kötü bir şey yok; sadece, babasının 
işkonusundaki şanssızlığından dem vuran 
bir evlat var karşımızda. Keşke şanslı olsaydı o baba. Benimki çocuklar tarafından ebe- 


bası ünl 


(Eİ togannoyan ÇI etoganno 


10 ESO 06-18 


veynlerin hep pozitif olaylarla hatırlanmasıyla ilgili bir dokunma' durumu. 

Ben de babayım ya, böyle düşünüyorum 
işte, Pozitif duygu ve düşüncelerle hatırlasın 
beni. Başka bir şeye de gerek yok sanki. Kabul ediyorum, tuhafım! Tam 23 sayfa süren 
bu özel röportajlar için özel bir zaman ayırmanızı öneririm. Zira çoğu satırda ya kendinizden bir şey bulacak ya da tek bir kelimeycelere dalacaksınız. 

Kapağımızda, yeni Han Solo var. Alden 
Ehrenreich, Harrison Ford'un mirasını devralan, muazzam derecede yetenekli bir aktör. Çok küçük yaşlardan itibaren yaşayan 
efsaneler' olarak görülen yönetmenlerle çalışma fırsatı bulması, yeteneğine ve gelecekte daha neler yapabileceğine vurgu yapıyor adeta. 

Hakkındaki yazı, iyi bir gözlem ve araştırmayla kaleme alınmış. 30 yaşına henüz gelmemiş genç bir aktörün kariyer koşusundan 
ilham almak isteyenlerin fazladan bir, iki 
kez daha okumasını tavsiye ederim. 


Görüşmek üzere. 


TOGAN NOYAN 


di 


incideri.com 


fagulnte 


BAŞLAMADAN 
ÖNCE 


HER ZEVKE UYGUN 


Deichmann 'Babalar Günü'nde de tarzından 
ödün vermeyenlerin yanında. Herkesin zevkine göre seçenekler sunan koleksiyonuyla marka, hem iş hayatında ve hem de günlük 
hayatta ihtiyaç duyacağınız modelleri tek çati altında birleştiriyor. Serinin dikkat çeken 
modelleri ise şöyle: Renkli ve rahat sneaker'lar, deri ayakkabılar ve loafer'lar. 
www.deichmann.com 


ŞIK SEYAHATLER 


Koleksiyonlarında yer verdiği parçalarla göz alıcı 
stil ve rahatlığı ön plana çıkaran Kiğılı, Travel Suit 
Bag'ile seyahat aksesuarlarınızın da şık görünmesini sağlıyor. Travel Suit Bag'in tek fonksiyonu elbise taşımak değil. Bu, aynı zamanda şık görünümüyle çok amaçlı bir aksesuar da. 
wwuekigili.com 
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SAF ANDROID 
SINIRSIZ DEPOLAMA 


General Mobile, Google'ın saf Android arayüzünü 
daha fazla kullanıcıyla buluşturmak adına 
başlattığı Android One programı kapsamında 
bir cihazını daha satışa sundu. Markanın, bu 
bağlamda, tanıttığı son GM 8 Android 
One'ıniki farklı özelliğiyle öne çıkıyor: Kameraları 
ve tasarımı. Her gün sayısız fotoğraf çektiğimizi 
göz önünde bulunduran marka yüksek kalitede 
“selfie” deneyimini kullanıcılarıyla buluşturmak 
adına cihazda 13 megapiksellik flaşlı bir 
ön kameraya yer veriyor. Arka kamerasına 
baktığımızda yine 13 megapiksellik bir sensörle 
karşılaştığımız cihazın hem ön hem de arka 
kamerası portre modu (bokeh) desteğine sahip. 
32 yada 64 GB'lık dâhili hafıza seçenekleriyle 
sunulan GM 8 kullanıcılarına, ayrıca, “Google 
Fotoğraflar aracılığıyla yüksek kaliteli fotoğrafları 
ücretsiz, sınırsız ve güvenli bir şekilde depolama 
imkânı da sunuyor. Son olarak, 18:9 yeni nesil 
ekran oranıyla şık görünümü modern tasarım 
çizgisiyle buluşturan cihazın “Altın Sarısı” ve 
“Uzay Grisi” olarak iki farklı renk seçeneğiyle 
sunulduğunu da belirtelim. 

www.generalmobile.com/tr 


D www.esguire.comitr 
GG Ki/cesguireturkiye 


YAPILACAKLAR 
LİSTESİ 


KONSERİ 


Mükemmel yaz sürüş deneyimi sunar. 


gi 


7 


Journey in Style 
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Hankook Lastikleri A.Ş. Trump Towers Mecidiyeköy Yolu Cad. No: 12 Kat; 16 Mecidiyeköy/Şişli/İstanbul Tel: 490 212 777 92 35 Fax: 490 212 777 9243 


ıs 


—-- 


laufenn.com.tr 


fögulnte 


BAŞLAMADAN 
ÖNCE CI  Ki/cesguireturkiye D www.esguire.comir 


ÜNLÜ İSİMLER İSTANBUL 
AKVARYUM'DA BULUŞTU 


Yaz tatili öncesi çocuklarıyla birlikte İstanbul'un keyfini 
çıkaran cemiyet hayatının ünlü isimlerinin tercihi 
İstanbul Akvaryum oldu. Ünlü isimler çocuklarıyla 
beraber 17 bin canlı nüfusuyla dünyanın en büyük 
tematik akvaryumunu gezerek bol bol fotoğraf çekti, 
keyifli saatler geçirdi. 


Tam yedi yıldır, Karadeniz'den Pasifik Okyanus'una uzanan birbirinden farklı 17 tema ve bir adet Amazon Yağmur Ormanı'yla görsel bir 
şölen sunan İstanbul Akvaryum geçen ay çok farklı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Dünya üzerinde oldukça nadir bulunan palyaço balıklarından limon köpekbalıklarına kadar pek çok türde balığı izleme fırsatı sunan İstanbul Akvaryum, yaz tatili öncesi cemiyet hayatının ünlü 
isimlerini buluşturdu. 
7'den 77'ye herkese heyecanlı ve keyifli saatler geçirten İstanbul Akvaryum, cemiyet hayatının ünlü isimlerinin ve çocuklarının ziyaretiylerenkli görüntülerine sahne oldu. Yaz sezonu açılmadan İstanbul'un tadını çıkaran, aralarında Yasemin Ilıcalı, Alya Begüm Tacir, 
Melis-Derin Hatipoğlu, Beren-İpek-Ceren Köse, Burcu Sendir, Cansen-Aden Kut, Defne-Kerem-Meltem-Kazaz-Kaan Akın'ın da olduğu 
ünlü isimler çocuklarıyla beraber İstanbul Akvaryum'u gezerek, keyifli saatler geçirdi. 
17 tema ve Amazon Yağmur Ormanı'nda dolaşan davetliler, dünyanın en büyük faresi olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren kapibaraları ve Türkiye'nin ilk kutup penguenlerini izlemeye doyamadı. 
Telefonlarını elinden düşürmeyen ünlü isimler, çektikleri eğlenceli fotoğrafları takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi. Ünlü ziyaretçiler 
daha sonra hep birlikte aynı komplekste bulunan Crowne Plaza'da keyifli bir öğle yemeği yiyerek sohbet etti. www.istanbulakvaryum.com 


ij 


Mina, Burcu Ziyal Nergis, Nevzat Pekuysal 


— 


Mavi, Hande, Masal Acar İNE Beren, İpek, Ceren Köse Lal, Çağla Bostancı 
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N FIFAWORLD CUP 


2018 DÜNYA | 
KUPASI REHBERİ 


YAZI BARAN ALIŞKAN 


Dünyanın en çok sevilen sporu futbol, dört yıl sonra en büyük organizasyonuyla ve tüm ihtişamıyla sevenleriyle buluşuyor. Henüz uzaylılarla tanışmadığımıza göre de 'galaksinin en büyük futbol organizasyonu! diyebiliriz. Dünyanın 
dörtbir köşesindeki elemelerin sonucunda turnuvaya katılmaya hak kazanamadık. Fakat bu durum, turnuvayı izlememize engel değil, çünkü biz futbolun aşığıyız. Dünya 
diplomatik krizlerle boğuşurken futbolun güzelliklerini 
bu kaotik ortamı biraz olsun unutturmasını bekliyoruz. 
Ayrıca, bu kez doğu kültürünün hâkim olduğu bir turnuva izleyeceğimizi de hatırlatalım. Rusya 2018 Dünya Kupası, organizasyonun 21'inci edisyonu olarak çoktan hepimizi heyecanlandırmaya başladı. Rusya'nın 11 şehrinde 
12 stadyumda gerçekleşecek turnuva, aynı zamanda şovları, kupaya özel tasarlanan eşyalar ile küresel bir festival. 
Siz busatırları okurken Luzhnik Stadyumu görkemli açılışve final için son hazırlıklarını yapmış olacak. Biz ise 14 
Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında televizyon başında “Ah o gemide ben de olsaydım...” sözlerini turnuvaya 
uyarlayarak iç çekeceğiz. 


Zx 
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FIFAWORLD CUP 


RUSSIA 2018 


*Dünya Kupasının piyasa değeri en yüksek takımı Fransa, 


(1,07 milyar avro) 


«Dünya Kupasının piyasa değeri en düşük takımı Panama. 


(11,70 milyon avro) 


« Dünya Kupasının en değerli oyuncusu unvanını Lionel Messi ve 


Neymar paylaşıyor. (180 milyon avro) 


«Zabivaka: Tasarımı öğrenci Yekaterina Boçarova tarafından 
yapılan kupanın maskotu. Üzerinde 'Russia 2018' yazan ve 

milli takım renklerinde bir kıyafetle karşımıza çıkıyor. Turuncu 
renkli gözlük takan 'maskot kurt' tüm karizmasıyla maskotlar 


tarihindeki yerini aldı. 


«Rusya, köklü futbol tarihini yansıttığı kupa özel afişinde 
efsanevi milli kalecisi Lev Yashin'e yer verdi. Modernleşen 


futbola nostaljik bir dokunuş olmuş. 


« Turnuvaya ev sahipliği yapacak T1 şehir: Moskova, St. 
Petersburg, Kaliningard, Kazan, Yekaterinburg, Samara, 
Volgograd, Nijniy Novgorod, Saransk, Soçi, Rostov-na-Donu 


*« Turnuva tarihinde ilk kez “Video Hakem Uygulaması' 
kullanılacak. Güzel futbol ve temiz kararlar görmeyi ümit 


ediyoruz. 


İL ŞAMPİYONLAR | 


Brezilya:5 Almanya: 4 
2002-1994-1970-1962.1958 — 2014-1990-1974-1964 


mi 


Arjantin:2 Fransa:1 
1986-1978 1098 


İngiltere:1 İspanya:1 
1966 2010 
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İtalya:4 
2006-1982-1938-1934, 


Uruguay:2 
1950-1930 


2018 


Lionel Messi 
Futbolun en iyilerinden biri 
fakat koleksiyonunda hâlâ 

bir Dünya Kupası yok! Messi, 
kupayı kazanamazsa milli 

takımı bırakabilir. 


Cristiano Ronaldo 
Modern futbolun en çalışkan 
ismi, 2016'da Portekizile 
Avrupa Şampiyonu oldu. Dünya 
Kupası hayali için son şans! 


Neymar 
Brezilya her dönem kupaların 
favorisi olmuştur. Son yıllarda 
bu iddiasından uzak kalsa 
da Neymar ülkesini kupaya 
sırtlayacak bir yetenek 


Luis Suarez 
Uruguay'ın kadrosunda 
birçok yıldız var ama etkileyici 
santrafor Suarez adından 
daha çok söz ettirecek (Bu 
turnuvada birini ısırır mı?), 


Muhammed Salah 
Ülkesi Mısır'ı performansıyla 
kupaya götürürken, kendi 
şöhretiyle de radarımıza 
girdi. Salah, harika oyunuyla 
tüm dünyaya bir peri masalı 
izletebilir. 


Harry Kane 
İngilizlerin durdurulamayan 
forveti Kane'in 
performansından şüphemiz 
yok. İngiltere yıllar sonra 
şahlanıp kupayı kaldırır mı, 
sizce? 


Kupayı dört kez kazanma başarısı göstermiş İtalya, bu yıl kupada 
yok! En son 1958 yılında turnuvanın dışında kalan gök mavililer 
için herkesi bir dilim pizza yemeye davet ediyoruz. Gözlerimiz 


seni arayacak İtalya! 


DİKKAT ÇEKEN; BELÇİKA 


Turnuvaya katılma alışkanlığına sahip bir ülke fakat en büyük 

başarısı 2014'te çeyrek finale çıkarak elde etti. Belçika'nın altın 
jenerasyonu olarak tanınan takım (Lukaku, Hazard, De Bruyne) 
bu kupada da başarı gösteremezse hayallerini başka baharlara 


ertelemek zorunda kalacak. 


* Nijniy Novgorod 

Şehrin ana yaya caddesi 
Bolşaya Pokrovskaya'yı 
favorilerinize ekleyin. Çünkü bu 
cadde görmeniz gereken tüm 
lokasyonları birbirine bağlayan 
kilit bir nokta. 


« Volgograd 
“Kahraman Şehir' olarak 
adlandırılan şehir İkinci 
Dünya Savaşı hakkında Rus 
cephesinde neler olduğunu 
sizefısıldayacak. Şehir, 
müzeleriyle tarihe tanıklık 
etmenize imkân tanıyor. 


« Yekaterinburg 
Şehir merkezinde bulunan 
“Kırmızı Hat'ile görülmesi 
gereken yerleri tek güzergâhta 


görebilirsiniz. Kırmızı Hat 
üzerinde görülecek 35 yer var. 
« Soçi 
Rusya'nın spor şehri, Kış 
Olimpiyatları'ndan sonra 
Dünya Kupası'na da ev sahipliği 
yapıyor. Doğa turizmi, karlı 
dağlar ve kayak için Soçi ideal 
bir seçim olacak. 


«St.Petersburg 
En iyisini sona sakladık! 

Kısa süreli seyahatlerinizde 
tatmin olamayacağınız tam 

bir kültür-sanat ve tarih şehri 
St.Petersburg için özel bir 
plan yapmanızda fayda var. 
Örnek mi? Rus Müzesi, Ermitaj 
Müzesi, Aziz Isaac Katedrali ve 
Saray Meydanı. 


Icwaikiki.com 


#jeanarnavutköy #jeanboğaziçi #jganemirgan' #jeankadıköy #jieankuruçeşme 
#jeanbeykoz #jeaneminönü  #jeankabataş #ieankaraköy #jeanyeşilköy 
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Yorgun Bir 
Çam Gölgesi 


Ödüllü senarist ve yönetmen Erhan 
Tuncer'in otuz üç Yeşilçam emekçisi 
ile yaptığı sohbetleri 0 Ağacın Altında 
adıyla Titanic Yayınları tarafından 
kitaplaştırıldı. 


enaryo ve yönetmenlik deneyimlerinin yanı sıra, sinemaseverlerin “Üçüncü Adam? bloğuyla 

da tanıdığı bir sinema tutkunu, 

Erhan Tuncer, “Sinema üzerine yazılan akademik metinlerden çok, döneminde sahada görev almış, ışık taşımış, 
yumruk yemiş, yumruk atmış, şimdilerde 
sefasını ya da cefasını çektiği mesleğine 
yıllarca emek vermiş i atanlattıklarını daha çok önemsiyor, gerçek sinema tarihinin onların cümleleri arasında saklı olduğunu düşünüyorum,” diyor, 
O Ağacın Altında'nın ön 
Erhan Tuncer'in kitapta söyleşi yaptığı isimlerden biri, Cüneyt Arkın. Erhan 
Tuncer'in “Hiç yanlışlıkla birine vurdunuz 
mu?” sorusuna şöyle cevap veriyor Arkın: 
“Hayır. Çünkü çok büyük kaza olur. Tüm 
gücünle yükleniyorsun. Yalnız benim bir 
kılıç darbesi geldi buraya (Sol kaşını gösteriyor.), Salih kardeşim, Salih Kırmızı vurmuştu yanlışlıkla. Bazen ufak tefek kazalar olabiliyor tabii... Ö 
çalışırken onlar vuruyordu. Çünkü onların ölçüsü yok. Hem de fena vuruyorlardı.” 
Söyleşinin bir başka yerinde, setlerde 
geçirdiği kazalardan bahsederken, “Kendimizi göstermek adına zor sahneleri gerçeğe en yakın şekliyle çekiyorduk,” diye 
söze başlıyor ve lafı yaşam mücadelesini 
erken denecek bir yaşta kaybeden, değerli 
karakter oyuncusu Yadigâr Ejder'e getiriyor Cüneyt Arkın. “Mesela bir Ejder vardı, iri yapılı: Yadigâr Ejder. Sürekli ayakta 


simlerin biz: 


nde... 


Özellikle karatecilerle 
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Erhan Tuncer, 
Yeşilçam'ın 
emekçilerinden 
Türk sinemasını 
dinlediği eserini 
on yılda ortaya 
çıkarmış. 


o ağacın 


kalmaktan ayaklarında varisler oluşmuştu, Varisler sonra yara oldu. Bundan dolayı çizme giyemiyordu kostümlü filmlerde. Bir gün sete bir geldim, ayağına boya 
ileçizmeresmi yapmışlar. Dünyalar güze- 
i biri 
öldü. Yani... Bu işte sinemanın vefası! Bize 
bir telefon etmiş olsaydı, bir haberimiz olsaydı, başımın üzerinde taşırdım inanın.” 
Aralarında Cüneyt Arkın'dan Halit Refiğ'e, Münir Özkul'dan Adile Naşit, Hak- 
1 Kıvanç ve Yılmaz Şerif'e birçok sinema 
emekçisinin bulunduğu ve onların gözün- 
den Yeşilçam'ın anlatıldığı kitap, Erhan 
Tuncer'in on yıllık emeğinin ürünü. 
Kitabın arka kapağında yer alan tanıtım 
yazısı içeriğe dair ipuçları veriyor: “O Ağacın Altında, kökleri izleyicinin belleğine 
uzanan yorgun bir çam ağacının gölgesin- 
de kalanların değil, o gölgeyi oluşturanların hikâyesini anlatıyor.” Bunu yaparken 
de bizi sinema emekçilerinin Yeşilçam anılarının orta yerine ışınlıyor âdeta... 
“İzleyicinin ilgisi ile var olmuş, var etmiş, yok etmiş, güldürmüş, ağlatmış bir sinemanın tarihine açılan alternatif bir kapı 
aralığı...” cümlesiyle ifade edilen bu eseri, 
sinema neferlerinin yaşadıklarına tanıklık 
etmek isteyenlerin okumasında fayda var. 


ndı, Ve bu çocuk, sefalet içinde 


4 


BURAM BURAM SİNEMA 


O Ağacın Altında, senarist 


yönetmen Erhan Tuncer'in 
kaleme aldığı tek kitap değil 
Deligözel-Bir Yadigâr Ejder 
Kitabı adlı eserinde, yazıda 
bahsi geçen Yadigâr Ejder'in 
kısa ve 'hazin' hayatının 
hikâyesini anlatıyor, Tuncer 
Oyuncunun yaşamı ve ölümüyle 
ilgili bilgi kirliliğini gidermek 
amacıyla yazdığı bu kitabın 
ise Karakarga 
la piyasalarda 
yer alıyor. Tuncer'in şu ar 


piyasada bulabileceğiniz bir 
diğer kitabı Ağustos Böcekleri 
ve Karıncalar ise, senaryo 
yazarlığını ve yönetmenliğini 
tığı, festivallerden 
ödüllerle dönen aynı adlı filmin 
senaryosunun yanı sıra, film 
ekibinin görüşleri, film üzerine 
röportajlar, reji defterinden 


alıntılar ve set fotoğrafları 
gibi ayrıntıları da içeriyor. 
Kitap, hem sinemaya hem de 


senaryo V ina ilgi duyan 
sinema r için ilgiyle 
okunacak bir yapıt niteliği 


taşıyor 


7 taksit 


CARDFİNANS 


Hayat aldıklarından fazlasıdır 


KIGILI.COM kigiligiyim 


INFO MÜZİK 


Teoman'ın Fasa Fis 


Türkiye'de rock müziğin r'si yokken, “Ben bü 
olacağım!” diyen Teoman, Hep Kitap imzasıy! 
Fasa Fiso adlı kitapta şarkı sözleri ve röportaj 
eşliğinde çocukluğundan rock yıldızlığına uz: 
hikâyesini anlatıyor. 


ok önemli hikâyeler beklemeyin okurken. Eninde sonunda 
çocuksu bir mesleğe hayatını 
vermiş bir kişinin hikâyelerini 
okuyacaksınız. Ne kadar önemli 
olabilir ki bu hikâyeler? Zaten o 
yüzden kitabımın adı da, Fasa Fiso.” 
Bunlar önsözün son cümleleri. Teoman 
kitabı neden yazdığını da açıklamaktan geridurmuyor: “Peki bu kitabı niye çıkarıyorum? Pek çok cevabı var bunun, bazılarını 
yazayım. Ben yeni yetişirken, bu tarz kitapları yalayıp yutardım. Sevdiğim bir sanatçıya dair her şeyi bilmek isterdim. Ayrıca, 
röportaj okumayı ve olaylara farklı gözlerle bakan birilerinin fikirlerini duymayı da 
çok severdim. Sadece etkilenmek için degil, kendi bakış açımı oluşturmama da yardım ederdi bu tarz röportajlar. En önemli 
nedenlerden birini sona sakladım. Sanatçı- 
nın kişiliğinin, yaptıklarına bir başka boyut 
daha kazandırdığını düşünüyorum. Bu işe 
de yarasın isterim elinizdeki kitap.” 
"Teoman'ın müzisyen kimliği bir yana, kişiliğine dair bilginizin ne kadar zayıf olduğunu anlıyorsunuz kitabı okuyunca. Gerçi 


o Hayatı 


yünce rockçı 
a piyasaya sunulan 
lardan alıntılar 
anan hayatının 


Fasa Fiso 


MIRAGE 
Bir gün okulda, sahada 
yürürken biri yanıma 
geliyor. Uzaktan tanıyorum, 
gitarist. Uzun saçları 


var benim gibi 


up kuralım mı? 
Teoman: Kuralım. 
kadar! 

içbir şey yoktu. 
Sokakta elinde plakla birini 
ce birden arkadaşın 
n. Veya 


saçlı bir herifi görünce o 
senin doğ 


al indi 


o, “İnsanlar bu kitaptan çıktıklarında, hafif 
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hissetsinler istedim,” demiş demesine ama pek de hafif hissedemiyorsunuz. Aksine, size yıllardır “kadınların karşı koyamadığı, alkolden uzak duramayan, çapkın rock yıldızı olarak pazarlanan bu adamın kişiliğinin çok daha fazlası olduğunu fark 
edince göğsünüzün orta yerine bir taş gelip oturuyor. “Meğer 
adamın ne çok derdi varmış,” diyor, üzülüyorsunuz. Ama asla 


acımıyorsunuz. Ha ille birine acıyacaksanız di 
acıyabilirsiniz mesela. Sonuçta o Teoman; peki ya siz kimsiniz? 

Yine de okudukça, çocukluk hayali olan rockyıldızlığına kendisiniadım adım taşıyan Teoman meğer kendisiyle olduğu kadar 
dünyayla da kavgalıymış diyorsunuz. İki röportajından birinde, “Şundan nefret ediyorum,” diyen, bir nevi Somurtkan Şi 
Kontrol manyaklığına varan mükemmelliyetçiliğind 
kor 


ip kendinize 


erlerde sö; 


diği gibi gitmediğinde sinirini hoparlörleri, monitörleri, vantilatörleri tekmeleyip çevresindeki insanları fırçalayara! 
cak kadar gıcık ama bundan da anında pişman olacak ve kırdığı 
herkesten özür dileyecek kadar da naif ve duygusal bir adam. 
Hepsi bu kadar sandıysanız yanıldınız; dahası davar. 
Nedim Tanyolaç, “Ya Teoman, tipin falan tamam ama hiç 
söyleyemiyorsun,” dediğinde, morali bozulmayan, “Ben bu işi 
yaparım,” diyen, hırslı, kafasına koyduğunu yapacak kadar da 
azimli bir adam. Hatta bir röportajından alıntılandığı kadarıyla, 
“Müzik beni seçmedi. Hatta zorlaya zorlaya ben seçtim mi 
gi,” demesi, bulunduğu noktaya kolay gelmediğinin ispatı gibi 
Hayaller gerçek oldukça başka hayallerin peşinde düşülür. 
Oysa Teoman' için öyle olmuyor. Çocukluk hayaline kavuşup 
rock yıldızı olduktan sonra da hayatta bir amacı olmayanların yaşadığı sıkıntıları yaşayan, huzursuz bir ruh o. Gelecekten 
endişeli. Kitabın bir yerinde anlattığı kadarıyla annesi, “Kanser umurumda değil, beni bu depresyon mahvediyor,” dediğinde aylardır uyuyamayan annesini kendi doktoruna götürüyor. 
Doktoru, “Aynı problemler,” diyor, “sizinki ırsi.” 
Yalnızlığı seviyor ama eşinden dostundan uzakta yaşama- 
ya da katlanamıyor. Ruh hali çok hızlı değişiyor. İlişki yaşamayı beceremiyor. Eğlenmek istiyor, hayattan keyif almal 
belki ama nasıl yapacağını bilemiyor. Eskiye, eğlenceli günlere özlem duyuyor. Ona sarılacağı bir amaç lazım olduğu belli. 
Sürekli “Ne yapsam...” modunda. Canı sıkılıyor. Teoman olmak 
dane zormuş yani. Ama bunlar da olmasa, Teoman olmazdı ki. 


vulcu 


iyor 
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inro KİTAP 


SUPERMAN'İ 
BEKLERKEN... 
Dişisel Gelişim kitabının 
yazarı Yasemin Özçelik 


Superman'i aramamızı 
altında bilinçaltımıza 
işlenmiş kodlar olduğunu 
söylüyor: “Bilimde bile genel 
doğrular değişebiliyorken 
'doğru kadın' ya da 'doğru 
erkek'diye prototipler 
olmadığını düşünüyorum. 
Bizim yanılgımız küçük 
yaşlarda bilinçaltımıza 
işlenmiş kodlardan ileri 
geliyor. Doğruya ve yanlışa 
dair hepimizin bilinçaltında 
farklı kodlar var. Benim 
bilinçaltımdaki kodlar 
küçükken okuduğum. 
ve yakışıklı prenslerin 
kahramanlıklarıyla biten 
hikâyelerle atılmış. Geriye 
dönüp baktığımda bunu 
fark ediyorum. O sebeple 
şahsen halen bir Superman 
bekliyorum” 
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“Sen beni yanlışa arayınca, 
e e ger Bakma Geler” 


Gesilen 


— 


o —— 


yo . . .. 
Aşk Değil, Dişisel Gelişim 
Televizyonda izlediğimiz pek çok yapımda emeği geçen editör Yasemin Özçelik, 
ilk kitabı Her Aşk Bitmek İçin Başlar'dan yıllar sonra romantik komedi tadındaki 
Dişisel Gelişim ile sinema dünyasının kapılarını zorluyor. 


.0 
teden beri insanı hayvandan ayıran, hatta 
üstün kılan niteliklerinin zekâsı ve alet kullanma becerisi olduğu söylenir. Oysainsanıdiğer canlı türlerinden ayıran en belirgin 
şey, kültür ve sanat” kavramlarından haberdar olması. İnsanı insan yapan ne kadar kitap okudu- 
Şu, film izlediği, kültür ve sanata ne kadar değer verdiği. 
Önyargılarımı bir yana bırakmaya çalışıp Yasemin 
Özçelik'in Dişisel Gelişim kitabının sayfalarını çevirirken aklımı bu düşünceler meşgul ediyordu. Ne de olsa 
romantik komedi ilgimi çeken bir tür sayılmazdı. Yıllar önce haftalık dergi çalışması sırasında editörlüğünü 
üstlendiğim Yasemin'in kitabının film yapılma yolunda 
ilerlediğini duyunca, merak ettiklerimi sormak istedim. 
Yasemin Dişisel Gelişim'i yazmakla popüler kültüre hitap eden, çabuk tüketilen bir işe imza atmıştı. Haliyle 
ilksorum “Entelektüel edebiyat camiasının seni hafife 
almasından, tu kaka etmesinden korkmadın mı?” oldu. 
Yasemin şöyle cevapladı: “İlk kitabımı yazdığım dönemden bugüne edebiyatçılıkla ilgili biriddiam olmadı. Amaşöyle birderdim var; yazdıklarımı herkes okuyabilsin, anlarken de gülümseyebilsin.” 
İkinci sorum da şu oldu: “Çizdiğin erkek karakterler pek de olumlu sayılmaz. Erkekler o kadar kötüler 
mi gerçekten?” Yasemin bu noktada karakterlerini sahipleniyor: “Hikâyemdeki ana erkek karakter Mert. Bir 
spor hocası olarak kadınlara sergilediği centilmen tavırlar kadınlar tarafından yanlış yorumlanıyor. Yani Mert 
kötü bir erkek karakter değil aslında. Melis Mistik ile 
aşırı özgüvenli rakibesi Dişi Hanzo ona âşık olup karşılıkbulamadığı noktalarda Mert'e sinir oluyor. Melis zaten görüntüye âşık olan bir kadın olduğu için bir erkekteiçerik olarak aradığını bulamıyor olması çok normal. 


Belki tersten gitse mutluluğu bulacak, kim bilir? Melis'in 
diğer kız arkadaşı da kalben zararda. Normal hayatta 
da, genelde öyledir ya hani; benzer karakterler mıknatıs gibi çeker birbirini. Bu kadınlar da kaybedenler kuübü üyeleri olarak birbirlerini dahaiyi anladıklarından 
bir aradalar. Kişisel olarak bana sorarsanız “Erkeklere 
güven olmaz, diyemem. Karşısındakine hiçbir sebep 
yokken güvenmeyen kişinin problemi kendisiyledir.” 
Yasemin, kitabın ismi Dişisel Gelişim olsada okuyan 
erkeklerin kitaptan keyif aldığını belirtiyor: “İnsan akına bir hikâye düşüp yazmaya oturduğunda bu kitaptan erkekler de keyif alır mı gibi hesaplar yapmıyor. Bir 
de ben hikâyemde kadınların genelde düştükleri bir yanılgıdan bahsediyorum. Ki erkekler bizim bu yanılgıarımızın ezelden beri farkında sanırım. Kitabı okuyan 
beylerin yorumlarından anladığım kadarıyla trajikomik 
halimiz onları bir kez daha eğlendirmiş.” 

Yasemin'e “İnsan kitabı okurken sanki film yapılsın 
diye yazmışsın hissine kapılıyor. Bilinçli bir tercih miydi?” diye soruyorum, şöyle yanıtlıyor: “Evet. Tam da o 
sebeple yazdım bu hikâyeyi. Senaryo yazmaya oturduğSumda yayınevinden aranınca önce romanı yazmaya karar verdim. Kitap çıkar çıkmaz ise tam da hayal ettiğim 
şekilde film teklifleri gelmeye başladı. 20 yıllık televizyonculuk refleksimle romandaki sahneleri sinematografik biçimde yazmış olmam hayalimi hayata geçirmeye hizmetetti. Ama bazen romanlar filme dönüşürken 
ruhu kaybolabiliyor. O sebeple yapımcı ile aynı çerçeveden bakıyor olmak çok mühim diye düşünüyorum. 
Hikâyenin benim kadar içine girebildiğine inandığım 
Fame Medyaileimzamızı attık. Şu an senaryosunu yazıyorum. Hayırlısıyla Ağustos'ta çekimleri olacak. Kısacası şu an hayalden gerçeğe bir yolculuk halindeyim.” 


AVRUPA'NIN 
EN İYİSİ CAPITOL 


ICSC Avrupa Alışveriş Merkezi Ödüllerinde 
Capitol, Yenileme ve/veya Genişletme kategorisinde 
Yılın Alışveriş Merkezi ödülünün sahibi oldu. 


Capıtol 


inro ÇİZGİ ROMAN 


Seni Lanet 
Olası Pis 
Maymun! 


Pierre Boulle'ün kült eseri 
Maymunlar Gezegeni'ni bilmeyen 
kalmamıştır herhalde. Hikâyenin 
çizgi roman versiyonu da Daryl 
Gregory'nin metinleri ve Carlos 
Magno'nun çizimleriyle ülkemizde 
Dokuzuncu Sanat etiketiyle raflarda. 


ou blew it up! Ah, damn you! 
God damn you all to hell!” 
Türkçe meali ile aşağı yukarı “Her şeyi mahvettiniz! Pislikler! Hepinize lanet olsun!” 
minvalindeki bu söz hiç kuşkusuz sinema tarihinin en ünlü repliklerinden bir 
tanesi. 
1968 yapımı 'Maymunlar Gezegeni (Planet of Apes) ya da bizde bilinen adıyla 
“Maymunlar Cehennemi filminde Astronot George Taylor'ın, Özgürlük Anıtı'nın 
kalıntılarıyla karşılaştığında, aslında yabancı bir gezegende değil, başından beri 
dünyada olduğunu anladığı o unutulmaz 
final sahnesindeki çaresiz haykırışı böyedir işte, İnsan medeniyeti, nükleer savaş 
sonucunda yok olmuştur. İnsanlarsa maymunlar tarafından vahşi hayvanlar gibi yaalanıp kafeslere kapatılmıştır ve bilimsel 
deneylere tabi tutulmaktadır. 
Fransız Pierre Boulle'un yazdığı etkieyici bilimkurgu romanı La Planöte des 
Singes, Türkçe adıyla Maymunlar Gezegeni ve romandan uyarlanarak çekilen 
film serisi, kısa sürede dünyaca ünlü klasikler arasına girmeyi başarır. 1963 tarihi romanında zamanda yolculuk yaparak 
maymunlar tarafından kurulan ve idare 
edilen bir medeniyet fikrini ortaya atan 
Boulle, aynı zamanda “Kwai Köprüsü (The 
Bridge on the River Kwai) olarak bilinen 
ü inema yapımının uyarlandığı aynı 
adlı romanın da yazarıdır. 
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Maymunlar 
Gezegeni'nin 
yazarı Fransız 
Pierre Boulle, 

ünlü Kal 
Köprüsü'filminin 

uyarlandığı 
romanın da yazarı, 


Aradan yıllar sonra, Tim Burton yönetmenliğinde çekilen ve başrollerini Mark 
Wahlberg, Helena Bonham Carter, Tim 
Roth ve Estella Warren gibi oyuncuların 
üstlendiği 2001 yapımı film ise eleştirmenlerin ve izleyicilerin ağır eleştirilerine maruz kalır. 

Şimdi bu hikâyeden hareketle oluşturulan Daryl Gregory ve Carlos Magno imzalı çizgi roman serisi ilk iki cildiyle ülkemizdeki çizgi roman severlerle buluşuyor. 
Daryl Gregory fantezi ve bilimkurgu türlerinde kalem oynatan bir yazar. Gregory'nin 
Dünya Fantezi Ödülü ve Shirley Jackson 
Ödülü gibi yarışmalarda kazandığı ödüllerin yanı sıra Nebula ve Philip K. Dick gibi 
prestijli ödüllerde adaylıkları da bulunuyor. Dokuzuncu Sanat etiketiyle dilimize 
çevrilen Maymunlar Gezegeni adlı çizgi 
roman serisi, orijinal “Planet of the Apes” 
film serisinin 500 yıl öncesini konu alıyor. 


İNSANOĞLU 
CİNAYETE MEYİLLİ 
Uçma Sanatı ve Kırık 
Kanat adlı eserleriyle 
ünlü ve ödüllü yazar 
Antonio Altarriba'nın 
çizer Keko'nun 
çizimleriyle can bulan 
ACBD Çizgi Roman 
Eleştirmenleri Birliği 
ödüllü grafik romanı 
il, Aylak Kitap 
aracılığıyla okurla 
buluşuyor. Bask 
Üniversitesi'nde görevli 


anat tarihi profesörü 
Enrigue Rodriguez 
Ramirez'in hayatından 


kesitler sunan k 


ap, 
okuru onun ölüm, 
yaşam ve sanatla 
ilgili düşüncelerine 
ve cinayetlerine şahit 
olmaya zorluyor. Bir 
yandan da “Öldürmek 
de üremek kadar doğal 
bir içgüdü müdür? 
Hepimiz katil miyiz? 
Cinayet işlemeye niyeti 
olan, önce öldürüp 
sonra makul bir sebep 
mi bulur?” “Cinayet 
sanat mıdır?", “Haksızlık 
da cinayet midir?” gibi 
sorularla âdeta kafayı 


yedirecek türden bir 


hikâye anlatiyor. 


GELECEĞİ DÜŞÜNEN, HER ZAMAN KAZANIR. 


Mitsubishi Electric olarak 96 yıldır, 43 ülkede 120 binden fazla çalışanımızla klima sistemleri, fabrika otomasyon sistemleri, 
asansör sistemleri, ulaştırma sistemleri ve bina teknolojileri, enerji üretimi ve dağıtımı, uydu sistemleri, bilişim ve iletişim 
teknolojileri gibi pek çok alana imzamızı attık. 


Şimdi, sektörde kazanmak isteyen herkese sesleniyoruz: 


Enerji verimli, çevreci ve yenilikçi ürünler ile tasarruf etmek, istihdam yaratmak ve kazanç sağlamak istiyorsanız, 
biz her zaman yanınızdayız. Mitsubishi Electric olarak Türkiye'nin geleceğinin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. 


Fabrika Otomasyon Klima Asansör Ulaştırma Uydu 


y vi iş , İ i k tr.mitsubishielectric.com 
Sistemleri Sistemleri Sistemleri Sistemleri Sistemleri 


ği 


KAZANMAK İÇİN EKO-TEKNOLOJİ 


Y  MITSUBISHI 
tara rs man ELECTRİC 


Changes for the Better 


MITSUBISHI ELECTRİC CORPORATION 


YEMEK&MEKAN OTOMOBİL TEKNOLOJİ EKSTRA 


. ESG. 
İKON OLMA 
KILAVUZU: 
kl mr MM pp ramiz 


Karizma ve yeteneğin 
doğru oranlarda bir araya 
geldiği yegâne isimlerden 
biri. Sinema tarihine 'King 
of Cool' olarak yazılmış bir 
fenomen... Bu kişi, elbette 
ondan başkası olamazdı. 


indirebilirsiniz. 


ESG. FAVORİ: DEADPOOL 
Çizgi roman dünyasının sarkastik kahramanı 


NASA'nın Galileo uzay aracı, 20 yıl önce Sinema dünyasının en önemli etkinliklerin Deadpool'u tanıyanlar tanımayanlara 
Jüpiter'in uydusu Europa'nın yanında yerden Cannes Film Festivali başladı. Festivale ve anlatsın. Çünkü bu aralar herkes onu 
fışkıran bir su bulutunun içinden geçmiş. “kırmızı halı'ya dair her şey burada! konuşuyor! 


ESO. 
HAFTA SONU 
TAKVİMİ 


“Beni bu güzel havalar 
mahvetti!” diyorsanız; 
takvim hazır. Size de 
ajandanızı açıp hafta sonu 
planınızı yapmak kalıyor. 
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HAZIRLAYAN EMRAH SAKA 
emrah.saka©gmail.com 


POPÜLER KÜLTÜR 


ARIANA GRANDE 


Sıcak Yazın Serin Şarkılarını Getiriyor 


Ariana Grande. Bundan birkaç yıl önce erkek arkadaşıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde bir 
donut dükkânına girmişti. Buraya kadar sorun yok. Ancak tezgâhtaki donutları yalayıp yerlerine 
koyduktan sonra bir de “Amerikalılardan nefret ediyorum” diyince ortalık karışmıştı. Ama anlaşılan o 
ki ABD'liler ya kin tutmayı sevmiyor ya da Ariana'yı sevdiği için onu affediyor. En son Manchester'da 
verdiği konserde görmüştük onu. Ardından Kaliforniya'daki toprak kayması sonucu evlerini 
kaybedenler için bir yardım konseri vermişti. Albüm için ise hayranlarını iki yıl bekletti. Ariana 
Grande'in yeni albümü 'Sweetener' adını taşıyor. Ariana, albümde anneannesinin en çok sevdiği 
şarkının “God is a Woman' olduğunu söylüyor. 'Sweetener”, 20 Temmuz'da piyasaya çıkacak. 
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Derin Devletler Hangi 
Gerçekleri Gizliyor? 
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ugünlerde televizyonlarda epey 
farklı bir dizi var. Ülkemizde de 
FoxCrime kanalında gösterimde 
olan 'Deep State, hükümetlerin 
güç savaşlarından kaçan bir babanın hikâyesini konu alıyor. Mark Strong'un hayat verdiği Max Easton, MI6/CLA içerisindeki 
gizli bir yapılanma olan The Section'ın yöneticisi George White tarafından, ölen oğlunun 
intikamını almak üzere yeniden sahaya çağrılıyor. Easton, Orta Doğu'da yarattıkları kaostan 
yararlanmak isteyen istihbarat örgütlerinin 
arasında kalıyor. Tehlikeli bir oyun oynayan 
Easton, bir noktada geride bırakmaya çalıştığıbir hayatın içine giriyor. 
İngiltere, ABD, İran, Lübnan ve Fransa'da geçen dizinin yapımcılarından Matthew Parkhill sorularımızı yanıtladı. 


Esguire: 'Deep State' dizisinin ardındaki 
fikir nereden aklınıza geldi? 

Matthew Parkhill: Orijinal başlığı daha farklı 
olan bir proje getirilmişti bana. Dizi, eski ailesiyleyeni ailesi arasında seçim yapmak zorunda bırakılan bir karakteri konu alıyordu. Bir 
gün ABD'den bir mühendislik ve inşaatşirketinin Irak Savaşı'nda neredeyse 40 milyar dolar kazandığını anlatan bir haberi okumadan 
önce de aklımda o proje vardı. O haberi oku- 


duktan sonra iki fikir kafamda birleşmeye başadı, Eski bir ajanın kişisel hikâyesiyle uluslararası politikanın durumunu ve kazanç elde 
etmek için yaratılan kaosu konu alan büyük 
bir politik polisiye fikri iç içe geçti. 
Fikrin başlangıç noktası bu oldu. Daha sonra 
projenin başlığını “Deep State (Derin Devlet) 
olarak değiştirdiğimde hikâyeye bambaşkabir 
açısağlamış olduk; böylece günümüzde olanara dair birçok farklı elementi de diziye katma 
fırsatımız oldu. Süreç böyle gelişti. 
ESG: Oyuncuları seçerken neye dikkat ediyorsunuz? 
M.P: Kim o karakteri en ilgi çekici ve etki- 
i şekilde hayata geçirebilir diye bakarım. 
Hikâyeye çok şey katabilecek, onu yaşayan 
ve düşünen bir hale dönüştürebilecek çok 
iyi oyuncular ararım. Tabii Mark'ın (Strong) 
durumu oldukça özeldi. Mark'ı uzun zamandır takip ediyordum; onun oynadığı “Syriana” 
(2005) filminin büyük bir hayranıydım. Ancak 'Köstebek'te (Tinker, Tailor, Soldier, Spy 
(2010 canlandırdığı karakter bana özellikle Max Easton karakterini düşündürüyordu. 
Mark'ın izleyicilerin iyi ya da kötü, her tür 
karakterle empati kurabilmelerini sağlayan bir 
yeteneği ve o karaktere bağlanmanıza olanak 
veren bir tarzı var. Max karakteri için istediğim şey de buydu. 


Leyla'yı canlandıran Karima (McAdams), 
AAnna'yı canlandıran Lyne (Ren&e) ve Harry'yi 
canlandıran Joe (Dempsie) gibi kimi oyuncular okumalara ve seçmelere katılmıştı. Onlarıizlerken aradığım kişilerin onlar olduğunu anladım. 

ESG: Sizce Deep State, Orta Doğu ülkeleri 
üzerinde bir etki yaratacak mı? 

iç bilemiyorum. Dünyada birçok yerde gösterilecek, ama Orta Doğu'datam olarak 
hangi ülkelerde gösterileceğini bilemiyorum. 
Umarım o bölgede de insanlar programı izleme fırsatı bulurlar. İster Tahran'da ister Beyrut'ta olsun; ülkelerdeki hikâyeleri doğru aktarmaya büyük özen gösterdik. 

Polisiyelerde ve casusluk hikâyelerinde, 
özellikle günümüzde, esmer tenli karakterleri kötü adamlar olarak göstermek gibi bir 
âdet var, Bu bir arketip olmuş. Biz, programımızın bu tür bir yapım olmasını engellemeyi 
amaçladık. Örneğin ilk bölümde Said isimli, 
Müslüman bir karakter görüyorsunuz. İzleyicilerin zihninde o kötü adam arketipi canlanırken aslında onun takım lideri bir M16 ajanı 
olduğunu öğreniyoruz. Yani beklentileri karşılıksız çıkarıyoruz. İnsanların beklentileriyle 
oynuyor, casusluk türünde insanların bildiklerini düşündükleri şeyleri ve bizim onların 
görmeye alışkın olduklarını düşündüğümüz 
şeyleri alıp başka bir fikre dönüştürüyoruz. Bu 
nedenle Orta Doğu'daki izleyicilerin fikirlerini öğrenmek harika olur. 

ESG: Umarım gelecekte bunu öğrenme 
şansı buluruz. Sizce sıradan bir insan, yaşanan ülkelerarası anlaşmazlıklara rağmen mutlu ve bağımsız bir birey olabilir mi? 
M.P: Max gibi bir ajandan mı, yoksa sokakta 
gördüğümüz herhangi bir insandan mı bahsediyorsunuz? 

ESG: Sıradan bir insandan bahsediyorum. 
M.P: Mutlu olabilir miyiz? Umarım mutlu olabiliyoruzdur, çünkü aksini düşünmek biraz 


moral bozucu. Dünyada çok fazla çılgınca ve 
korkunç şey oluyor. Bazen bununla başa çıkmak zor olabiliyor, ama aynı zamandabir sürü 
güzel şey de oluyor. İlgimizi her ikisine de yöneltmemizin önemli olduğunu düşünüyorum. 
Benim de zaman zaman kendi kozama çekildiğim anlar oldu. Tüm haberleri takip ediyordum ve “Artık haberleri dinleyemem. Bunabir son vermeliyim.” dediğim ve haberleri 
takip etmek yerine müzik dinlediğim zamanlarım oldu. Çünkü dünyada çok fazla çılgınca 
şey oluyordu. Ancak başımızı kuma gömmemiz de doğru değil. Mutlu olma şansımızın 
olup olmadığına dair sorduğunuz sorunun cevabı “Evet, var.” 
Dünyada çok sefalet ve acı var. Kendimi 
şanslı insanlardan biri olarak görüyorum ve 
çok çok şanslı bir yaşantım olduğunu düşü 
nüyorum. Bu nedenle benim için, “Evet, insanlar mutlu olabilir.” demenin kolay olduğu 
söylenirse bunu anlarım. Ancak yine dettüm 
bu olanlarla bir şekilde başa çıkarak mutlu olmamızın mümkün olduğunu umuyorum. Çok 
güzel bir soru sordunuz, çünkü dünyada olan 
bazı şeylerden bahsetmenin programımızın 
önemli bir parçası olduğunu düşünüyorum. 
Eğlence amaçlı yapılan bir program ve bir polisiye olduğumuzu biliyorum ancak aynı zamanda dabir gerçeklikten bahsediyoruz. Ben 
debirçokinsan gibi, Irak'tatüm o korkunç şeylerin gerçekleştiği yerlerde çalışan insanlar tanıyorum. Suriye'de çalışan arkadaşlarım davar 
ve orada neler olduğunu biliyoruz. 
ESG: Evet, ne yazık ki. 
M.P: Kişisel ölçekte denemeli ve bunlarlabaşa 
çıkmaya çalışmalıyız. Aksi takdirde deliririz. 
ESG: Gezegenlerin sonunun geldiği, insanların temiz su ve hava arayışı içine girdiği 
bilimkurgu filmlerine rastlıyoruz; bu filmlerde en temel ihtiyaçlarımızın tehlikeye 
düştüğü o aşamalarda dahi bir araya gelemediğimizi görüyoruz. Sizce bunun sebebi 


nedir? Neden bir araya gelemiyoruz? Neden hâlâ savaşlar ve anlaşmazlıklar var? 
M.P: Bunlar oldukça büyük sorular. Bunun 
milyonlarca sebebi var. Tarih, din, açgözlülük, 
güç hırsı... Sanırım bu dördünün tanık olduğumuz birçok anlaşmazlığın sebebi olduğunu 
söyleyebiliriz. İnsanların birbirleriyle tarihleri, ailelerin ve dinlerin birbirleriyle tarihleri, 
insanların geçinmesine engel olan unsurlar. 
Haklısınız, hepimize yetecek kadar suyumuz, yiyeceğimiz ve kaynağımız var. Eğer herkesin bunlarda eşit payı olsaydı hepimize yeterlerdi ancak herkesin eşit payı yok. 
Şu andadizide ikinci sezon üzerinde çalışıyorum. Size bu sezonun ne hakkında olduğunu 
pek söylemeyeceğim, ancak “Deep State'te örneğin kâr elde etmeye çalışan şirketlerin kontrolü ele geçirmeye çalıştıklarını sıkça anlattığımızı görürüz. Bu kadar kısıtlı bir zamanda 
yanıtlamak için oldukça güç bir soru, ancak 
dünyadaki anlaşmazlıkların bu dört unsur- 
dan biriyle bağlantılı olacağını düşünüyorum. 
ESG: 'Deep State" için kaç sezon planladınız? 
M.P: Zihnimde programı her sezon derin devlet kavramının bir başka boyutunu aktaracak 
şekilde canlandırıyorum. Yani aklımda “Deep 
State'in beş sezon olması ve her sezonda derin devletin farklı yönlerini keşfetme fikri var. 
İkinci sezon üzerinde çalışmaya başladık bile. 
Hatta şu anda sizinle konuşurken yazar odasındayız. Bu kısım iki hafta içinde bitecek ve 
yazmayı bırakacağım. Çekimlere eylül ayında 
başlayacağız. Yani önümüzdeki yıl aşağı yukarı 
bu zamanlarda 2. sezon yayımlanacak ve neler 
olacağını göreceğiz. Popülaritesine bakılacak 
olursa dizi oldukça iyi gidiyor. İnsanlar izlemeye devam ettikçe ve benim de buna enerjim oldukça diziyi yapmaya devam edeceğiz. 
ESG: Dizi gerçekten inanılmaz. Son soruma geçmek istiyorum: Türkiye hakkında 
neler biliyorsunuz? Ülkemizi ziyaret etme 
şansı buldunuz mu? 
M.P: Ülkenizi tatil için ziyaret etmiştim. Ne 
zaman olduğunu hatırlamıyorum. Haritada sizeneresi olduğunu gösterebilirim. Harika zaman geçirmiştim, çok iyi ağırlanmıştık. Ancak 
İstanbul'da bulunmadım; hep oraya gitmek istemişimdir, çünkü ne kadar büyüleyici bir şehir olduğunu çok duydum. Türkiye'yiyeniden 
ziyaret etmeyi çok isterim. 
ESG: Evet, öyledir. Sizi burada görmekten 
ve ağırlamaktan mutluluk duyarız. 
M.P: Belki size bu sözünüzü hatırlatırım. Bu 
çok hoşuma giderdi, çünkü beni çok etkileyen bir yer. Çok ilginç ve hareketli bir tarihi 
var. Doğu'nun Batı'yla buluştuğu yer olduğunu söylemek de âdettendir. Bir de İstanbul Bogazı var tabii. Belki de bir gün çıkıp gelmeliyim. Bu yıl biraz yoğun bir programımız var, 
ancak bir gün kesinlikle görmek istiyorum. 
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(İ romanların yazarı Harlan Coben'in eseri olan dizi, 
arı olan aileler arasında geybeden ve iki kı 

şayan bir doktorun büy ızıbir anda ortadan kayboluyor ve esrarengiz süreç başlıyor. 
Dizide bir süre önce Dexter rolü ile akıllara kazınan, “Six Feet Under” adlı dizideki 
performansıyla da takdir toplayan Michael C. Hall, kızını arayan doktor rolünde, Kızının katıldığı partiden sonraki gelişmelerse bölümleri bize arka arkaya seyrettiriyor. 
Sekiz bölümlük dizinin fikir babası Harlan Coben'e göre dizi merak uyandırıcı bir 
suç yapımı: “Ge er dörtaileyi birbirine bağlıyor. Günümüzde e 

hibi olan aileler için çocuk yetiştirmenin ne 
kadar zor birişolduğuna vurgu yapmak istedim,” diyor Coben. Şuanda 31. romanını yazan Coben, sonunda hiçbir şey vermeyen dizilerden hoşlanmadığını da itiraf ediyor. Bu 
nedenle sekiz bölümlük dizinin sonunu tatmin edici bir şekilde getirdiklerini söylüyor. 


Dizinin başrollerinden biri, aynızamanda 
yapımcılarından olan Michael C. Hall, İngiliz aksanı ile konuşan Hall, Amerikan aks 
nına alışmış Dexter hayranlarına önce biraz 
tuhaf gelebilir. Hall, bakın İngiliz aksanınına- 


sıl çalışmış: “Bu süreçte eski İngiliz askerle- 


rinin ve ce: 
Çekimlerden önc rca İngiltere'de 
dım. Ta ki aksan kemiklerime işleyene kad 
Dizideki Tom Delaney, emekli ordu mensubu bir cerrah. 12 ve 16 yaşlarındaiki kızı var; 
hikâye İngiltere'de geçiy ichael C. Hall, 
İngiltere'den ayrılırken gerçekten üzülmü 
Sophie Mason dizide Amanda Abbington 
adında bir dedektifi canlandırıyor. Sophie, 
“Safe'in kılcal damarlarından şah damarına 
için sürekli çabalıyor. Abbington'a 
bir dedektifi canlandırma konusunda nasıl 
çalıştığını sorduğumuzda ise şöyle yanıt ve- 


deoynadım veo 
almıştım. *S 
aman başımız sıkışsa bize yardıma ko: 
harika bir polis danışmanımız vardı,” diyor. 
Amanda Abbington'ın yardımcısı rolünde- 
ki Hannah Artertonise Emma Castle'a hayat 
veriyor. Arterton'a göre Emma oldukça hır: 
lı bir dedektif ve büyük badireler atlatıyor. 
Arterton, “Emma meydan okumak zorunda kalıyor. Yalnızlık, geçmiş ve gelecek arasınasıkışmışbir kadın,” diyeniteliyorrolüni 
Dizinin devam etme şansı yok. Çünkü güzel bir final 
de geçirmek veya arkadaşlarıyla binge maratonu yapmak isteyenler 


afe'in çekimleri esnasında da ne 


“Safe”, hafta sonunu ev- 


'Ocean's Eight'in yeni bir 
soygunu alan hikâyesinde 
bu kez daha çok Sandra 
Bullock, Cate Blanchett, 
Anne Hathaway ve Rihanna 
gibi kadın oyuncu ve 
müzisyenleri göreceğiz. 


anny Ocean, İkinci Dünya Savaşı'nda omuz omuza olduğu 
arkadaşlarını bir araya getirdiği büyük bir soygun planı tertiplemişti. Amacı bir gecede 
beş kumarhanenin tüm hasılatını çalmaktı. 

1960 yapımı “Ocean's Eleven' filminin kadrosu oldukça dikkat çekiciydi. Pek çoğu oyuncu ve müzisyen olan ekip The Hotel Flamingo, The Sands, Desert Inn, The Riviera ve 
The Sahara otellerinin kasalarını boşaltacaktı. Frank Sinatra, Danny Ocean'ı canlandırmış, Dean Martin ve Sammy Davis Jr.'ın 
oyunculukları göz doldurmuştu. Film daha 
sonra DVD olarak piyasaya sürüldüğünde içine bir röportaj da eklenmişti. Frank Sinatra'yıçekimlerde yaşanan ve onu çok etkileyen 
bir olaydan bahsetmişti: Çekimler sırasında 
Sammy Davis Jr.'ın sadece siyahların kaldığı bir otelde konaklanması istenmişti. Daha 
çok orada kalmaya zorlandığını söylemişti 
Sinatra. Çünkü 60'lı yıllarda bile Las Vegas 
otelleri siyahları kabul etmiyordu. 

Açgözlü Ocean'ın soygun planları 2001 yılında Steven Sodenbergh yönetmenliğinde 
yeniden planlanmaya başlandı. Bu kez kadronun planlı bir soyguna hazırlandığı belliydi. Çünkü ekibin çekirdek kadrosu üçlü bir 
seri için özellikle seçilmişti. Danny Ocean'ı 
bu kez George Clooney canlandırdı. Ekinbin 
geri kalanı ise gerçekten “göz doldurucuydu: 


Ocean's Eight 


Salonları Dağıtmaya Geliyor 


Brad Pitt, Matt Damon, Bernie Mac ve Don 
Cheadle'ın da içinde bulunduğu soygun çetesi, 2001'de 20 dalda ödüle layık görülmüş 
ve bu ödüllerden dördüne sahip olmuştu. Fi 
min güzeli Julia Roberts'a senaryo gönderilir: 
ken yanında da 20 dolarlık banknot iliştirilmişti. Geoorge Clooney'in şakasının nedeni 
ise odönemde Roberts'ın çektirdiği fotoğraf 
başına 20 milyon dolar aldığı söylentisiydi. 

Danny Ocean'ın çetesi 2004'te 12, sonrada 
13 kişiye çıktı, Aradan 11 yıl geçti ve kadro tamamen değişti. Kadro yine “göz alıcı”: Sand 
ra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, 
Mindy Kaling, Sarah Paulson, Rihanna ve Helena Bonham Carter aynı takımda yer alıyor. 

Bu kez üzerinde beş yıl sekiz ay düşünü 
müş başka bir soygun planı var. Sandra Bu 
lock'un oynadığı Debbie Ocean'ın hayatının 
planı, 150 milyon dolarlık elmaslar. 

Ekibin uyum içinde çalışmasını ise ünlü 
komedyen James Corden sağlamaya çalışacak. Oyuncular bu filme 10 Screen Artist GuiltÖdülü, 8 Grammy, 6 Altın Küre, 5 BAFTA, 
4 Oscar, 2 Emmy Ödülü ile geldi. 

Filmde önceki orijinal seriden gelen Matt 
Damon ve Carl Reiner da var. Hatta One Direction grubundan ilk ayrılan Zayn Malik filmin kadrosuna girmeyi başarıp ilk oyunculuk deneyimini yaşamak istiyor. 

8 Haziran'da gösterime giren film, bir devam serisinin başlangıcı olacak gibi. 
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CheckiN 


Heyecan Verici 
Biri, Hem de Bizim 
Galaksiden 
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ürkiye'de müziğin akışı değişiyor. Yeni nesil müzisyenler dünyayı daha hızlı algılıyor, stream 
müzik servislerinin teknolojisini 
dearkalarına aldıktan sonra dünya vatandaşlarından hiçbir farkları olmadığını gösteriyorlar. Daha şimdiden festivallerin 
aranan ismi olan Nova Norda, 1991 doğumlu bir müzisyen, Müziğe 7 yaşındayken piyano çalarak başlamış. Üniversite hayatına kadar kadar çeşitli gruplarda ve korolarda çalıp 
söylemiş. 2014 yılında mezun olduğu Boğaziçi Üniversitesi'nde Müzik Kulübü bünyesindeki Rock Korosu'na koro şefliği yapmış, 
gruplarda çalıp söylemeye devam etmiş. 
Mezuniyetini takip eden üç sene boyunca medya sektöründe başarılı bir kurumsal 
kariyere imza atan Nova Norda hızla ilerleyen parlak kariyerine rağmen tutkularının 
peşinden gitmeyi seçip Nova Norda ismiyle 
yıllardır biriktirdiği bestelerini yayımlama- 
ya ve müziği odak noktasına koymaya karar 
vermiş. İlhamın, tutkuların, cesaretin ve yeteneklerin gücüne inanan müzisyen, bestelerinde bu hisleri yansıtmak ve kendisi gibi 
tutkularının peşinden gitmek isteyenlere ilham olmak için Şubat 2018'den bu yana her ay 
yeni bir single ile dinleyicileriyle buluşuyor. 


Nova Norda'yı daha yakından tanımak için 
elimize bir fırsat geçti. Biz de değerlendirdik. 


Esguire: İş dünyasında ilerlerken tutkunun ardından gidebilme cesaretini nasıl 
buldunuz? 

Nova Norda: Ustalık tutkudan gelir derler. 
üç sene süren kurumsal hayatın koşuşturması içinde, tutku duyduğum alan olan müzikten uzaklaştığımı hissetmeye başlamıştım. 
Ozamanlar işten eve gelir gelmez soluğu piyanomun başında alıp besteler yapıyordum. 
Besteler birikip bendeki elektronik müzik 
aşkı iflah olmaz hale gelince de bir cesaret 
hamlesiyle, her şeyi bırakıp müziğe dönmeye karar verdim. 

ESG: Şarkılarınızı kendiniz mi yazıyorsunuz?Üretim aşaması hakkında biraz konuşalım mı? 

N.N: Parçaları kendim yazıyorum. Sözler genelde piyano başındayken çıkıyor. Sözler ve 
armoni çıktıktan sonraysa İstanbul'un çeşitli 
kafelerinde sabahtan akşama kadar önümde 
iPad, yerimde duramaz bir halde düzenleme 
yapıyorum. Sonrasında diğer müzisyen arkadaşlarımla parçayı son haline getiriyoruz. Örneğin yeni tekli “Boşver”i Karabalık Sound 
Production'da Canozan'la tamamladık. 


ESG: 'Dinozorlar' şarkısının hikâyesi nedir? 

N.N: 'Dinozorlar'ıtüm o “Yapamazsın, edemezsin!” diyen, insanı güçsüz hissettiren 
hissiyat üzerine yazmıştım. Dinozorlaşmış 
düşüncelere yani, Sonuçta bir işi yapıp yapamayacağını insan en iyi kendisi biliyor. Eğer 
kendimize inanıyorsak aksini söyleyen kimseyi umursamamamız lazım, Parça bununlailgili. 

ESG: Bir albüm geliyor mu? 

N.N: Yola single'lar ve EP'lerle devam edeceğim. Her ay yeni bir parça çıkarmaya gayret ediyorum. Bu şekilde devam etmek bağımsız bir müzisyen için en iyisi gibi geliyor. 


N.N: Genelde birbirinden yetenekli müzisyen arkadaşlarım bana ilham oluyor. Sedef 
Sebüktekin ve Canozan'la müzik yapmamı 
sağlayan Karabalık Sound Production'da ba- 


1991 doğumlu Nova Norda, 
başarılı bir kurumsal 
hayattan sonra tutkularının 
peşinden gidip müziğe 
yoğunlaşmaya karar vermiş. 


yağı yoğun ve zevkli müzik paylaşımlarımız 
oluyor. Hemen her günümüz bu şekilde geçiyor. Elektronik müziğe hepimiz çok ilgili olduğumuz için birbirimizden büyük ilham alıyoruz. 

ESG: Müzik stream servisleri uluslararasıalanda tanınmanızı sağladı. Radyolar- 
dan geri dönüş nasıl? 

N.N: Radyo Eksen'de “Dinozorların çaldığını duyduk geçen gün. Onun haricinde varsa 
dabenim haberim yok. 

ESG: Yakın zamanda Canozanile düzenlediğiniz 'Boşver!' isimli yeni teklinizi ve Emir 
Yargın'la çekti ilk klibinizi yayımladınız. Şarkının üretim süreci nasıl gelişti? İlk 
klibinizi çekerken neler tecrübe ettiniz? 
N.N: Acayip keyifli bir süreçti! Parçayı bundan bir sene önce piyano başında yazıp birkaç 
ay sonra elektronik altyapılı bir dans parçasına çevirmiştim, Ama asıl dokunuşları Ca- 


nozan ile kolları sıvayıp yaptık. Hiç bu kadar eğlenmemiştim bir parçanın prodüksiyon 
aşamasında; Canozan'ın büyük etkisi var hakikaten. 

Aynı tecrübeyi klibi çekerken de yaşadım. 
Emir Yargın kendisi de müzisyen olduğu için 
parçayı düzenlerken beraberdik. O süreçte 
hem müzikal anlamda hem de bakış açısı olarak çok uyuşunca dev bir sinerji çıktı ortaya. Parçada emeği geçen Canozan, Sedef Sebüktekin ve Arel Koray Nalbant'ın da klipte 
yer almasıyla sinerji iyice büyüdü, önünü alamadık, Sadece ortaya çıkan ürünle değil, üretim sürecinde beraber olduğum insanlarlada 
acayip gurur duyduğum bir iş çıkmış oldu sonunda, Etrafınızda hem zeki hem yetenekli insanların olması muhteşem bir his. Klibi 
çekerken Emir'in yönetmenliğini ağzım açık 
izlerken bir kez daha ne kadar şanslı olduğumu hissettim. O kadar zekice kurguladı ki! 
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Seyir Terası I fi 


: , ' İKİ KETEN'GÖMLEK, ÜÇ ŞORT, DÖRT TİŞÖRT, BİR ŞAPKA, BİR ESPADRİL VE BİRKAÇ 
i i ZARURİ EŞYA... KABİN BOY BİR VALİZ; KÂFİ. “ÇALMALİSTESİ' DE HAZIRDIR.ZATEN. 
i TAMAM GİBİYİZ. AMA BİR DAKİKA, YOL ARKADAŞINIZ! BAŞTAN ANLAŞALIM, TEK 

GİTMEK YOK. İSTİKAMET, AMALFİ: 
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Maestra dei Villaggi 


yolu-sokağı, Amalfi 
manzarasınıtüm 
detaylarıyla ortaya 
koyan özel bir yer. 


NASIL GİDİLİR 
İstanbul'dan haftanın hemen her 


oradan Amalfi karayoluyla biraz 
uzak olacağından, Napoli alternatfini 
düşünebilirsiniz. Uçak bileti 
Roma'ya göre pahalı olsa da 
Amalfi araçla 1,5 saat 
uzaklıkta! 


günü THY'nin Roma uçuşu var, Ancak 


9. yüzyılda yapılan Sant'Andrea 
katedrali,mimarisiyle dikkatinizi 
fazlasıyla çekecek. Zira önündeki 
merdivenler, Amalfi'nin o her 
şeyden kopma, vaadinin bir kanıtı 
adeta. 


Kabul etmek gerekir ki 
Güney İtalya'daki sahillerin, koyların cazibesine karşı koyabilme 
pek mümkün değil. Hemen her 
şeyin minimize edildiği farklı bir 
coğrafya, hatta dünya gibi. Otomobiller küçük, yollar dar; etraf- 
ta sayısız bisiklet, motor ve sürekli. 
konuştuklarını düşündü; 
san kalabalıkları... Yemek işine henüz girmeyeceğim veya manzaraya, bağa, bahçeye. 

Roma'dan aşağıya doğru yol al 
dığınızda, üstelik Napoli'yi de geçmişseniz; hızınız otomatikman 
düşecektir. Bir dakika, rotayı baştan çizelim, net olsun! Diyelim 
ki İstanbul'dasınız. Hedefte Güney İtalya'nın tatil nimetlerinden 
faydalanmak var. Yol arkadaşınız 
(Baştan anlaştık, yan çizmek yok!) 
ile münazara halindesiniz. “Tam 
olaraknereye gitseniz, nerede kalsanız, nereden denize atlasanız ve 
en önemlisi de bu tatile kaç para 
ayırsanız daha hayırlısı olur?” Soruları cevaplar takip ederken, yermekân belirleniyor, rezervasyonlar yapılıyor ve biletler alınıyor. 


Heyecan dorukta. İstikamet, tatil 
anılarınızdaki “ilk beş'e oynaması 
muhtemel olan Amalfi. 

Bu rotayı tercih etmenin pek 
çok nedeni olabilir, ancak olasılık 
dahilindeki kalabalıklarına rağmen dinginlikle de buluşacağınız 
kesin. Belki de etraftan gelen sesleri duymama, bir reddetme hali de olabilir. Önünüzdeki kusursuz manzaranın, bir merdivende 
öylece oturup etrafı seyretme isteğinin ya da o merdivenlerle birbirinebağlanan yolların karşınıza 
çıkaracağı huzurlu bir kafenin etkisidir bu, bilemeyiz. 

Işınlanmadık, henüz İstanbul'dayız... Başa dönersek, hani o 
münazara haline; direkt uçuş olmayan Amalfi'ye ulaşım için iki iyi 
alternatifiniz var: Biri Roma, diğeri 
Napoli üzerinden. Bize göre eniyi 
seçenek, Napoli molalı bir Amalfitatili. Ancak, bu tatili daha önce 
tecrübe edenlerden de teyit ettiğimiz üzere, Napoli'ye olan uçuşlar 
Roma'ya göre daha pahalı. Tabii 
Napoli-Amalfi arasındaki mesafe- 
nin yaklaşık 6Okm, Roma-Amalfi'ninise275km kadar sürdüğ 
belirtmek gerek. Dolayısıyla, süre 
veyorgunluk meselesini iyi değerlendirin; bu, önemli. 

Evet, çıktık yola. Hatta Napo- 
Ti'deyiz. Sorabilirsiniz, “Muhakkak 
araç kiralayacağız yani. Toplu taşı- 


Nerede Yiyelim? 


SENSİ RESTAURANT 

İtalyan mutfağının deniz 

ürünleri tarafına vurgu yapan 
burestoran, bulunduğu konum 
itibariyle körfezin seyrini sahip 
olduğu verandadan yapmanızı 
olanak sağlıyor. Ahtapot ızgarası 
denemeye değer. Aynı şekilde 
deniz ürünlü lazanyanın da size 
göz kırpacağı kesin. Bol deniz 
ürünü, bol mutluluk; daha ne olsun! 


Via Pietro Comite, 4, 84011, Amalfi 


RESTAURANT 
MARINA GRANDE 

Nispeten uygun bir deniz ürünleri 
restoranıyla karşı karşıyasınız 
Amalezzetli birmenüsü olduğu 
konusunda hemfikir sahibi 
olanın çok olduğu rahatlıkla teyit 
edebilirsiniz. Denizin dibinde 
olması ise ayrı bir harikuladelik. 
Hem burada, bölgedeki hemen 
her restoranda bulabileceğiniz 
nefis pizzalardan da sipariş 
verebilirsiniz. 


Viale della Regione, 4, 84011, 
Amalfi 


PİZZERLA DONNA STELLA 
Pizza dedik, ağzımız sulandı. 
Amalfi'nin Napoli'ye pek yakında 
konumlanmasının en büyük 
nimeti, 'gerçek pizza' yapabilen 
restoranlarla çevrelenmesi olabilir 
mi? Aynen öylel Biri de zaten 
bumekân. İçeri girin ve canınız 
hangisini çektiyse verin siparişi 
gitsin. Limon ağaçları, hamaklar... 
Pizza güzel, ortam nefis. 


Salita Rascica 2, 84011, Amalfi 


ma, alternatif ulaşım yok mu?” Var. 
Sita adlı otobüsler ve Travel Mar 
etiketli tekneler ile bu nefis kasabayaulaşabilirsiniz. Fakat en güzeli ulaşım saatlerine ve iptal edilme 
meselesine takılmadan, kafanıza 
estiği şekilde yol almak değil mi? 

Araç olarak küçük ama sevimli 
bir modeli tercih etmenizde fayda 
var. Çünkü Amalfi-Positano-Sorrento-Salerno-Pompei güzergâhındaki yolların önemli bir kısmı 
ar ve fazlasıyla virajlı. Hatta kimi yerde karşıdan gelen araçlaburun buruna gelme ihtimaliniz var 
ve önceiyi şoförlük, sonrasındada 
küçük bir araç hem güvenlik hem 
e konfor anlamında işinizi görecektir. Bu arada es geçmeyelim, 
Amalfi civarında “yüksek sezona'park yeri bulmak biraz mücaele gerektiriyor. Otoparklar, bir 
çözümama doluluk oranları azami 
seviyede, Küçük araç, bu anlamda da nispeten yüzünüzü güldürebilir, mücadelenizi minimuma 
indirebilir, 

Artık Amalfi'deyiz. Tek tip veya 
rengarenk plaj şemsiyeleri ve bakmaktan kendinizi alıkoyamadığınız bir deniz gözünüze çarpıyor. 
Meydanda, yani Piazza Duomo'da 
durduğunuzda, etrafa göz gezdiriyor ve küçük bir mola eşliğinde 
ilk gün planınız üzerine konuşuyorsunuz. Meydandaki mekânlar, 
oküçükmolanız için neyeihtiyacısakarşılayacak konfor ve ni- 


niz va 


telikte. Pastaneler, tüm albenisiyle sizi adeta günaha davet ediyor. 
'Tam da bu noktada nefsinize hâkim olun, ziraona dasıra gelecek! 

Önce biraz ne var, ne yok' ruh 
haline bürünün. Keşif zamanı! 

9. yüzyılda yapılan Sant'Andrea 
katedrali, keza Chiostro del paradiso (“Cennet Manastırı) mimarisiyle dikkatinizi fazlasıyla çekecek. 
Öyleki katedraldeki ayrıntıları iyice hatmettikten sonra etrafından 
pekayrılmakistemeyeceksiniz. Zira önündeki merdivenler, Amalfi'nin o her şeyden kopma, uzaklaşma vaadinin bir kanıtı adeta. 
Merdivenlere oturduğunuzda, zamanın nasıl akıp geçtiğini umursamayacak, anlayamayacaksınız. 
Sadece manzaraya ve etraftan gelip geçene takılın, yeterli. 

Yapımı 1066'datamamlanan bir 
başka katedral, St. Andrew adıyla 
karşınıza çıkacak. Burada iç dekorasyonilginizi daha fazla çekebilir, 
hattasize pek de yabancı gelmeyebilir. Çünkü özellikle iç kısımdaki 
sütunlar ve tasarımsal öğeler Arap 
mimarisinden izler taşıyor. Takdir 
edersiniz ki İtalya'da bu tarz dini 
yapılarla karşılaşma şansınız pek 
az. Yani anlayacağınız üzere bol fotoğraf için eller tetikte, gözler ayrıntılarda olsun! 

Limon, bu kıyı şeridindeki hemen her kasaba için önemarz ediyor. Amalfi'deki durum da aynen 
böyle; limon bahçeleri, limonlu 


yiyecek ve içeceklerle sınırları tayinedilmişneredeyse. Limoncello 
adınıise unutmayın. Bilen, biliyorduramayinede oradadeneyimlemekte fayda var. 

Maestra dei Villaggi yolu-sokağı, Amalfi manzarasını tüm detaylarıyla ortaya koyan özel bir yer. 
Günbatımı veya akşam saatlerindeiyibir sohbeteşliğinde seyre dalabilir, manzarayı hafızanıza tam 
olarak kazıyabilirsiniz. 

Hotel Cappuccini Amalfi, 13. 
yüzyılda inşa edilmiş bir manastır 
aslında. Ama güzelliğinden ödün 
vermeden otele dönüştürülmeyi 
başarabilmiş diyebiliriz. Plaj dönüşü ya da akşam yemeği sonrası 
kahve için ideal bir ortama sahip 
bu otel, ilgiyi hak ediyor. Sonuçta, 
bu kıyı şeridindeki neredeyse her 
pencere unutulmaz bir manzara 
demek. Bazısı içinse “unutulmaz” 
demek yeterli olmayabilir, aklınızda bulunsun! 

Museo Civico, Museo della Car- 
te ve antik merdivenler, bölgede 
ziyaret edilmesi diğer zaruri yerlerden. Ama bizce en büyük handikapınız,deniz-kum-güneş üçlüsüne pek sırt çeviremeyecek, hatta 
zamanınızı onlara harcamanız olacak. Belki plajların kalabalık olma- 
i bu anlamda caydırabilir tabii, fakat Amalfi'nin yakınlarında 
Atrani gibi sakin alternatiflerinin 
bulunması gezip görmereflekslerinizi muhakkak zayıflatacaktır. © 
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İSTANBUL'DA BİR PAN-ASYA 


ISOKYO 


GÜNDEN GÜNE SAYISI ARTAN UZAK 
DOĞU MUTFAKLARININ HEM 
VARLIĞINA HEM DE LEZZETLERİNE 
ARTIK ALIŞTIK. ANCAK YENİ BİR 
MUTFAKLA TANIŞMAYA 
HAZIRLANIN: PAN-ASYA. RAFFLES 
HOTEL BÜNYESİNDE HİZMET VEREN 
ISOKYO, FARKLI ORTAMINDA YİNE 
BİRBİRİNDEN İDDİALI VE FARKLI 
LEZZETLERİ SUNUYOR. 


YAZI SEDA KARAN 
FOTOĞRAF İSA ARSLAN 


orlu Center'ın hemen ön tarafında konuşlanan Raffles Hotel'in ikinci katında hizmet veren Isokyo, Doğu'nun gizemli 
lezzet sırlarını modern Batı'nın pişirme teknikleriyle çözüyor ve konuklarını İstanbul'dan Tokyo'ya kadar uzanan sıra 
dışı bir maceraya çıkarıyor. Doğu'nun en iyileri mükemmel 
bir uyumla bütünleşiyor. Japonya'dan ihtişamlı umami çeşnileri, tatlı ve baharat tatlarını dengeleyen Thai seçenekleri, ekşi ve acı soslar, 
Kore'den inanılmaz renkteki fermente ve salamura ürünler ve karmaşık ama bir o kadar dalezzetli Çin yemekleri... Tüm bunları “Pan-Asya' restoranı olarak tek bir çatı altında toplayan Isokyo, 13 Şubat'tan 
bu yana meraklılarıyla buluşuyor. İsminde İstanbul ve Tokyo yani iki 
şehri bütünleştiren restoran “Isokyo'; Çin, Hindistan, Tayland, Vietnam ve Japonya mutfaklarından lezzetler sunuyor. Üstelik bütün bunları âdeta bir görsel şov ile yapıyor. 

Lezzetlere geçmeden önce biraz mekândan bahsetmem gerekiyor. 
Raffles Hotel'in giriş kapısından sağa doğru yönelip merdivenleri çı 
tıktan sonra hemen sağda karşılıyor sizi Isokyo. Büyük ahşap kapıyı 
açıpilerlediğinizde son derece gizemli bir ortamla karşılaşıyorsunuz. 
Birazdan bahsedeceğim dekorasyondaki dikkat çeken ve iddialı aksesuarlar hemen giriş alanında sergileniyor ve koyu renkli bir tül ile 
gizleniyor. Tabii bu da ortama bir gizem katıyor. 

Mekânın dekorasyon ve tasarımı Öney Mimarlık tarafından yapı 
mış. İç mimar Handan Öney'in Asya hissini deyim yerindeyse “bağırmadan' yansıtması mekânı hem şık hem de farklı kılmış. Baştan 
söyleyeyim; burası bugüne kadar görmüş olduğunuz Uzak Doğu restoranlarından çok daha farklı bir atmosfere sahip. Etrafınızda kırmızılarabürünmüş, dragonlu yılanlı bir dekorasyon bulamayacaksınız, 
belirteyim. Mesela ana kapıdan içeri girince sizi, hemen solda iki ta- 
ne 250-300yıllık orijinal Tibet kapısı karşılayacak. Asya'dan özel olarak getirilen volkan taşı ve Hindistan'dan getirilen Shiva Langham taşıda ortama farklı bir büyü katıyor. 

Isokyo'nun sunduğu “Pan-Asya' mutfağı kendine özgü lezzetleri ve 


tat katmanlarını barındırıyor. Vietnam'dan gelen bir baharat varsa Japonların pişirme tekniği kullanılarak sunuluyor; Hindistan'dan özel 
bir malzeme geliyorsa Çin'in meşhur mantısı ya da dumpling'leri ile 
birleştiriliyor. Kısacası farklı Asya mutfaklarından en karakteristik 
yemek pişirme teknikleriyle yine en karakteristik lezzetler bütünleştirilerek sunuluyor. Yeni Zelandalı Şef Clinton Cooper'ın tam 20 yıını verdiği Asya mutfağı'ndaki deneyimi de bunda son derece etkili. 

Terasıyla beraber aynı anda 110 kişiye hizmet veren Isokyo'da teras bölümünün haricinde bir “private dining room' yer alıyor. 12 kişilik olan özel odada, yine özel bir mutfak bulunuyor ve şefin kendisi 
misafirlerine özel yemekleri burada “chef's table” konseptiyle hazırıyor. Halen “İstanbul'un tek şampanya odası' olma özelliğini koruyan 
ölümde ise sayısız şampanya çeşidini bulmak mümkün. Işıl ışıl cam 
topların aydınlattığı bu özel alanda da sekiz kişilik davetler organize 
etmek mümkün. Ancak burada misafirlere özel yemek hazırlanmıyor, 
sadece mini bir parti havası estirilebiliyor. 

Biraz önce de belirttiğim gibi tam 20 yıldır Uzak Doğu mutfağında 
deneyimi olan Şef Clinton Cooper, mutfaktaki serüvenine daha çocuk 
yaşlarda annesiyle birlikte başlamış. “Annemle birlikte mutfakta vakit 
geçirmekten çok zevk alırdım. Sanırım genetik kodlarımız mutfakla 
ilişkili. Yeni Zelanda'da gastronomi üzerine eğitim aldıktan sonra mutfağın kalbi Fransız mutfağı'nda eğitim gördüm ardından da Asya'daki 
yolculuğum başladı.” Bu kadar dünya mutfağı ve Fransız ekolü üzerine profesyonelleştikten sonra neden özellikle Uzak Doğu mutfağını 
tercih ettiğini sorduğumda ise beni şöyle yanıtlıyor Cooper: “Annem 
Hong Kong doğumlu. Dokuz yaşındayken Yeni Zelanda'ya gitmiş. Daha çocuk yaşlarda Asya etkili bir mutfakta olunca ister istemez onun 
da mutfaktaki yaratıcılığı farklı bir çizgide şekillenmiş.” 

Cooper'a, henüz yeni gelmiş olmasına rağmen İstanbul'u ve Türk 
mutfağını soruyorum. Türk mutfağını son derece etkili bulduğunu belirten şef, “Kahvaltıdan farklı hamur işlerine kadar her şeyiyle zengin 
bir mutfak. Sonuçta yüzyıllardır süregelen ve halen güncelliğini ko- 
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KFG: Korean Fried Chicken 


ruyan pişirme tekniklerine ve yemek çeşitlerine sahip bir mutfaktan 
bahsediyoruz. Çok etkileyici! Neredeyse artık tüm dünya mutfaklarının unuttuğu geleneksel turşulama, mayalama ve stoklama gibi teknikerin hâlâ devam etmesi bile çok enteresan ve dolayısıyla etkileyici.” 
Cooper, vakit bulup İstanbul lezzetlerini keşfetmeye çalışıyor. Özelikle kahvaltıyı es geçmiyor ve illa ki su böreği diyor. Her lezzetin 
endi yerinde yenmesi gerektiğine inanıyor; bunu da tesadüfen gittiği Bursa'da yediği iskenderin lezzetini başka hiçbir yerde bulamamasından dolayı belirtiyor. Mahalle lokantalarını ve özellikle de kokoreçi de çok seviyor. 
Elbette her Asya mutfağında olduğu gibi burada da suşi çeşitlerini 
bulmak mümkün. Hem de en iddialılarını... Ancak siz yine de başlangiç ve atıştırmalık olarak birbirinden iddialı tatlara yönelebilirsiniz. 
Önerilerim; “Edamame, Lapsang Souchong Çayı, tütsülenmiş tuz' (20 
TL), “Tayland Ördek Sosisleri, arpacık soğan, narenciye s0s' (30 TL), 
“Limon Otu ile marine edilmiş Tavuk Şiş, acı tatlı sos? (30TL), “Ton baığı tartar çıtır sandviçler, avokado, tobiko' (45 TL), “Tako” (40 TL), 'Dana Kaburga, taze soğan' (40 TL). Somon Tartar, çıtır patates, narenciye sos” (55 TL), “Ton Balığı Tartar, havyar, avokado, soya ve susam sos 
ile (65 TL), “KFC - Kore Usulü Kızarmış Tavuk, acı fermente biber 
sos" (58 TL), 'Çıtır Karides, vasabi mayonez sos” (60 TL), Uzak Doğu 
usulü Kinoa Salatası, acılı yengeç ve fıstık sos ile” (65 TL), “Kızartılmış 
Yengeç (80 TL), “Taylan Usulü Baharatlı Kabak Çorbası, Hindistan cele (40 TL), “Beef Tataki, bal ve sake soya sos ile (60 TL). 
Suşileri burada çok özel sunumlarla yiyeceğinizden emin olabilirsiniz. “Oshi Sushi” adı altında “Ton balığı, avokado, taze soğan, susam” 
(52 TL), 'Çıtır karides, dinamit sos, kavrulmuş susam' (52 TL). “Tamari Sushi' adı altında “Somon, krem peynir, çam fıstığı (49 TL), “Fırınlanmış yılan balığı, çıtır soğan' (49 TL), “Dim Sum? adı altında “Tavuk ve karides Shao Mai dumpling” (35 TL), “Istakoz ve morina balığı 
dumpling* (55 TL), “Karides ve tofu rulo' (35 TL), “Çıtır ördek wonton, zencefil sirkesi? (45 TL), “Sebzeli börek, baharatlı erik mayonez” 
(45 TL) tercih edebilirsiniz. 

Ana yemeklerden de “Buharda pişmiş deniz levrek, soya ve zencefil 
ile (105 TL), “Kuzu pirzola, karabiber sos, pancar püre ve yeşil fasulye ile* (120 TL), “Soya ve sherry ile glaze edilmiş dana kaburga, miso 
ile fırınlanmış patates, edamame, yeşil biber” (115 TL), “Miso ile glaze edilmiş morina balığı' (125 TL), Izgarasomon, miso buerre blanc, 
ıspanak, taze soğan, kavrulmuş Japon turp' (95 TL) seçebilirsiniz. 

Keyifli bir yemeğin finali tatlı ile olur diyenlerdenseniz sizi şöyle 
alalım... Isokyo'nun tatlı menüsü de oldukça iddialı, “Fırınlanmış ananas, yoğurtlu dondurma! (40 TL), “Yeşil çaylı tiramisu' (40 TL), “Egzotik meyve tabağı' (40 TL) ve “Isokyo tatlı badem tabağı' (105 TL) menüden seçebileceğiniz lezzetlerin başında geliyor. 

Isokyo'nun birçok özel mekânda olduğu gibi, kendine özel “imza 
kokteylleri de mevcut. “Ronin Swizzle' (65), “Fleur d'isokyo' (55 TL), 
“Heart Beats” (50 TL), “Code Breakers' (50 TL), “Very Special' (80 TL) 
bu özel tatların başında geliyor. 

Pazartesi günleri hariç, kapılarını her gün saat 18.00'de açan Isokyo 
gece saat 01.00'e kadar hizmet veriyor. Mekânın Raffles Hotel bünyesinde bulunması gözünüzü korkutmasın, burası lüksü hissettiren ama 
bir okadar da insanın kendisini içindeyken son derece rahat hissettiği 
bir atmosfere sahip. Isokyo için kaliteli bir ortamda elegan insanların 
arasında keyifli biryemek yiyebileceğinizi söylemem, en doğrusu. Bir 
de burada özel sunumlu ve tıpkı oyun oynar gibi yemek yiyeceğinizi 
belirtmeliyim. Mekâna gelirken “smart casual' giyinmeniz yeterli. 8 


Morina Balığı 


Raftles Hotel bünyesinde hizmet 
veren Isokyo, Uzak Doğu 
mutfaklarının harmanlanmış halini 
bulabileceğiniz bir adres. Restoranın 
gizemli ve şık dekorasyonu ve 
sunduğu birbirinden iddialı lezzetler 
sayesinde siz de büyülü bir Pan-Asya 
mutfağı keşfine çıkabilirsiniz. 


Boa Bun Slider 


| Tamari Sushi 


TARKAN ANLAR 


Uyguladığı motosikletli taşımacılık sistemiyle 
şehir içi ulaşımda yeni bir dönem başlatan 
Scotty platformunun kurucusu ve genel müdürü 
Tarkan Anlar'a eğitimden iş hayatındaki olmazsa 
olmazlarına birçok soru sorduk. 


HAZIRLAYAN KAAN SANCAR 
FOTOĞRAF ŞEREF YILMAZ 


“Genç yaşta babamın kuyumcu 


girişimcinin ortaya çıkışını 
tetikledi. Bu dönemde yazdığım 
uygulama ve web sitesi kodları 
ise ileride yapacağım girişimlerin 
temelini oluşturdu.” 


“Üniversitede katıldığım kulüp faaliyetleri ile 
projelerde yönetme, yönetilme ve takım olarak 
çalışma gibi olguları deneyimlemem şu anda 
olduğum konuma gelmemde önemli bir etkiye 
sahip.” 
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dükkânında çalışmam içimdeki 


Yaş33 


EĞİTİM 


2002-2008 
Ege Üniversitesi - 
işletme (İngilizce) 


KARİYER 


2011-2012 
Insofu - Kurucu 


2012 
PBY Media Agency 
-cTO 
(Teknolojiden Sorumlu 
Genel Müdür) 


2012-2015 
Speednext - Genel 
Müdür 


2015-2017 
Vidpanel- Kurucu Ortağı 


2017- 
Scotty - Kurucu & 
Genel Müdür 


“Aslında benim en 
büyük hobilerim bir 
şeyler üretmek, sürekli 
okumak, araştırmak 
ve öğrenmek. Bunun 
dışında belgesel 
izlemeyi ve bilgisayar 
programlarını kendi 
kendime keşfetmeyi de 
seviyorum” 


“Scotty, büyük şehirlerde bir yerden 
bir yere vakit kaybetmeden ulaşmak 
isteyenlere motosikletli sürücüler 
vasıtasıyla pratik çözüm sunan bir 
teknoloji platformu.” 


“Platformumuz kişisel taşımacılığın 
yanı sıra yemek siparişi, kargo iletimi 
gibi kullanıcı dostu imkânlar da 
sunuyor. Birlikte çalıştığımız, sahadaki 
takım arkadaşlarımız profesyonel 
deneyimli sürücülerden oluşuyor.” 


“İş dünyasındaki idollerim arasında Justin Kan, 
Jeff Bezos, Steve Jobs, Elon Musk gibi isimler 
var ve her birini yakından takip ediyorum. 
Karşılaştığım problemlerde de kendimi onların 
yerine koyarak düşünmeye çalışıyorum.” 


İş hayatında isteksizlik ve tembelliğe 
asla tahammül edemem. Olmazsa 
olmazımsa tutku. Birlikte çalıştığım 

arkadaşlarımın da bu niteliğe sahip 
olmasına ve İngilizce bilmelerine önem 
veriyorum.” 


“Son aylarda yoğun iş temposunun 
stresinden kurtulmak için sabahları 
spor yapıyorum. Uygulamalar 
yardımıyla gerçekleştirdiğim 
meditasyon aktiviteleri ve kızımla 
vakit geçirmek de bu noktada oldukça 
yardımcı oluyor.” 


Başarılı Erkeğin Hayat Kılavuzu 


ÇIKTI! 


#SEYYAH 


MODA / SAAT / SEYAHAT / YEMEK / OTOMOBİL / BAKİM / TASARİM 


TURKUVAZ 


ineo EKONOMİ 


e 


Değer Katma Zamanı 


Erken seçim kararı alınmasından sonra piyasalarda yaşanan dalgalanma yatırım stratejilerinin önemini bir 
kere daha vurguluyor. Son iki aydır Arjantin, Brezilya, Rusya ve Türkiye piyasalarında yaşananlar gelişen ülke 
piyasalarındaki fırsat-kazanç bolluğunun yanı sıra risklerin de yabana atılmaması gerektiğini gösteriyor. 


YAZI ADİL UÇAR | adilucardforbes.comtr 


ir yatırımcının en büyük düşmanı ne diye sorsanız aklıma 

ilk şunlar gelir: Korku, panik, aşırı kaldıraç ve aşırı güven... 

Ancak bu saydığım maddelerin ötesinde ve hatta hepsini 

kapsayan en önemli düşman “cehalet? olmalı. Foreks piyasalarında neyin ne olduğunu bilmeden körlemesine işlem 

yapanlar, fikir sahibi olmadan sadece sağdan soldan duyduklarıyla hisse alanlar ya da varantlar gibi son derece teknik enstrümanlarda “yüksek kâr var? beklentisiyle yatırım yapanlar bu kategoriye giriyor. Şimdi 
“cahilleri bir kenara, en azından yatırım yapmanın temel prensiplerini öğrenmeye bırakarak (evet, maalesef finansal geleceğinizle ilgilenmek, biraz daöğrenmek zorundasınız) günümüzdeki duruma gelelim. 
Son iki aydır yaşadığımız dalgalı piyasa ve bu ay yapılacak erken seçim piyasaların en büyük kâbuslarının ortaya çıkmasına neden oldu. Şu 
anda her birey olumlu ya da olumsuz bir haber bombardımanına maruz 
kalmışdurumda. Seçimler tamamlanana kadar da bu haber akışları devam edecek. Etkileri tartışılır ancak hisse senedi ya da tahvil yatırımcıarı satıp satmamak pozisyonlarını değiştirip değiştirmemek konusunda kararsız kalmışdurumda. Endeksin dolar bazında geldiği seviyelere 
bakınca şirketlerin ellerindeki taşınmazların bile değerinin altında işlem gördüğü bir piyasa ortaya çıkıyor. Döviz kurları için akla gelebilecek en uçuk senaryolar üretiliyor. Stratejiyi önemseyen yatırımcıların 
aklından çıkarmaması gereken nokta şu: piyasalar bu tür dalgalanmaarı uzun vadeli sürdüremez. Bir noktada hem endeks hem kur hem de 
faizler dengelenecek. Bu dengelenme gerçekleşene kadar defansif ve 
dengeli portföy oluşturan yatırımcıların yapması gereken tek şey koruya, paniğe kapılmadan beklemek. Dalgalı piyasadaki fırsatları kulanmak isteyenlerinse aşırı kaldıraç kullanmadan ve kendilerine aşırı 
güven duymadan adımlarını dikkatli atmaları gerekiyor. Erken seçim 
ve ekonomik gelişmeler nedeniyle stratejinizde değişiklik yaptıysanız 
şimdi bekleme ve yeni oluşacak dengeleri sezmeye çalışma dönemindeyiz. Sular çekildiğinde açıkta yakalandıysanız panik hareketlerle yatırımlarınızı yönlendirmeniz büyük risk taşıyor. Erken seçim bir tarafa 
küresel ekonomide esen rüzgâr gelişen ekonomileri zorlayacak bir döneme girmiş durumda, Hemen her zaman üzerinde durduğum gibi hem 
hisse hem döviz hem da faiz cephesinde oluşturulacak muhafazakar bir 
portföy bu dalgalı dönemi kafanız rahat geçirmenize yardımcı olacak. 

Peki, stratejinizi belirleyip pozisyonunuzu aldıysanız neler yapacaksınız? Gelin biraz kendimize ve yatırım anlayışımıza değer katalım ve 
neler yapabileceğimize bakalım. 

Eğitim Şart: Evet, öğrenmenin yaşı yok. Çok iyi bir borsa yatırımcısı 
olabilirsiniz, ozaman kripto paraları incelemeye ne dersiniz? Ya dabütün paranız dolardaysa hisse senedi piyasasına bakmaya? Yatırım fonlarını incelemeye. Kilit nokta, yatırım yapabilecek enstrüman sayısını 
ne kadar artırabilirseniz risklerinizi de o kadar azaltabileceğiniz. Belki 
akşamları Instagram'da yarım saat daha az vakit geçirmekle gelecekte 
sizi büyük zararlardan kurtaracak bir fikir bulabilirsiniz. 

Gerçekçi Olun: İnkâr etmenin faydası yok, “kaybetmek' yatırım dünyasındaki gerçeklerden biri. Elbette kimse kaybedeceğim diyerek bir 
yatırıma girmez ancak alınan riskin bilincinde olmak işler ters gittiğinde sizin kurtarıcınız olacak. Beklentilerle gerçekleri karıştırmamak ya 
daikisini ayıran ince çizginin varlığını bilmek sizin daha doğru yatırım 
kararı almanıza yardımcı olacak. 

Dr. Google'ı Bırakın: Google'ın hayatımıza kattığı değerler tartışılmaz olsa da götürdükleri de var. Yatırım yapmak istediğiniz hisse yada 
enstrümanla ilgili arama yaptığınızda karşılaşacağınız haber ve içerik 
bombardımanı büyük ihtimalle aklınızı karıştıracak ve karmaşıklık ilginizi dağıtacak. Net sorular haricinde Google'dan, özellikle de sıcak 
haberleri takip ederek uzun vadeli yatırım kararı alabilmek pek mümkün değil. Sorularınızı sınırlandırın ve spesifik konular haricinde internete çok yüklenmeyin. Onun yerine bir yatırım danışmanıyla telefonda konuşmanız çok daha yararlı olacak. 

Arkaya Bakmayın: Sadece arkaya bakarak otomobil sürebilir misiniz? Geçmişte yapılan hatalardan ders çıkartmak yeterli. Yatırım kararınız doğru ya da yanlış olabilir ve olan olmuştur. Yeni meydan okumalar sizi beklerken arkaya bakmaya devam ederseniz doğal olarak 
tökezler ve düşersiniz. 9 


*Forbes Türkiye, Finans Editörü 
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Sonya7Rllı 
Çoğu kullanıcı satın alacakları cihazları 
fotoğrafların genel kalitesini değerlendirerek 
seçse de bu seçimlerde çözünürlüğün de 
önemli bir rol oynayabileceği bir gerçek. 

Eğer siz de çözünürlüğe önem veren bir 
kullanıcıysanız, size tavsiye edebileceğimiz 
aynasız fotoğraf makinesi Sony a7R ll. 42,4 MP 
çözünürlüğe kadar görüntü üretebilen a7R Il; 
optik görüntü sabitleme, NFC, Bluetooth ve Wi- 
Fi kablosuz bağlantı özelliklerini bünyesinde 
bulunduruyor. DSLR kalitesinde görüntü 

ve video yakalayabilen cihaz, ayrıca, uygun 
lenslerle sekiz kata kadar yakınlaştırma 

imkânı da sunuyor. 

wwuwsony.com.tr 


YAZI KAAN SANCAR 


AYNASIZLAR 


DSLR, yani profesyonel fotoğraf makinelerine oranla çok daha hafif 
olan ve kolay taşınabilir boyutlarıyla dikkat çeken aynasız fotoğraf 
makineleri son zamanlarda oldukça popüler. Peki, çoğu koşulda 
DSLR'lara eşit kalitede fotoğraflar üretebilen, üstün standartlarda video 


e, 
“ve çekim olanağı sunan ve her konuya uygun objektif kullanılabilen bu 
e İÖ makineler arasında öne çıkanlar hangileri? 
5 


Canon EOS M5 

“Aynasız fotoğraf makinelerinin en önemli 
özelliklerinden birinin kompakt gövde 
yapısı ve hafiflik olduğunu daha önce de 
belirtmiştik. Canon EOS M5 de bu noktada 
öne çıkan cihazlardan biri. DSLR'lara oranla 
oldukça ince gövde yapısına sahip EOS M5, 
sadece 427 gram ağırlığa sahip. NFC, Wi- 

Fi ve Bluetooth gibi bağlantı seçeneklerini 
bünyesinde barındıran cihaz, elektronik imaj 
sabitleyici, akıllı telefonla uzaktan kontrol 
imkânı, hızlı odaklama ve değiştirebilir lens 
seçenekleri gibi özellikleriyle kullanıcılarına 
üstün kaliteli fotoğraf ve video çekim 
olanağını da sunuyor. 

wwwcanon.com.tr 


ineo GÖZ HAPSİ 


ŞİLAN 
MAKAL 


Aldığı tango derslerinin 
etkisinden midir, bilmem, 
dans eder adımlarla yürüyor; 
hem çekimimiz sırasında 
hem de genel olarak hayat 
yolculuğunda. 
RÖPORTAJ KAAN SANCAR 
FOTOĞRAF CANAN YETİŞTİ SATKIN 
“Benim için tarih her zaman 
bir tutkuydu.” diyor, içeceğini 
yudumlarken Şilan Makal; “Bu 
bölümü severek okudum, Hâlâ 
dailgiliyim.”, Eğitim hayatından 
konuşarak başlıyoruz. 25 yaşındaki 
Şilan, “Tarih' anabilim dalında 
bir lisans eğitimi almış. Yine aynı 
alandaki yüksek lisans eğitimi 
sırasında aldığı oyunculuk 
eğitimleriyle de oyunculuğailk 
adımını atmış. Bu 
konuda “Kesin 
ve netbir 
karar aşamam 
olmadı, daha 
önceleri hayalim 
aslında akademik 
kariyerdi.” diyen 
Şilan, aldığı eğitimler 
sonrasında ilk profesyonel 
oyunculuk deneyimini “Yeni Gelin” 
dizisinde yaşamış. Hâlâ bu dizide 
rol alan Şilan, oyunculuk sayesinde 
empati yeteneği ve yaratıcılığının 
geliştiğini vurguluyor ve gelecek 
ile ilgili planlarını şu şekilde 
belirtiyor: “Yakın zamanda, yurt 
dışında bir eğitim planım var. 
Dizimizin yoğunluğuna göre tarih 
belirleyeceğim.” 
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Oollollolğin 


HAZIRLAYAN ONUR AKÇAY 


onuronurakcay.com.tr 


06.18 


Yeni Dönem 


Mitsubishi 
Eclipse 
Cross 


Mitsubishi Motors'un 'SUV 
segmentinde güçlenerek 
büyümeyi hedeflediği 

yeni marka yapılanmasını 
ve konumlandırmasını 
destekleyen Eclipse Cross 
modeli Avrupa'nın ardından 
Türkiye'de de satışa sunuldu. 


İlk olarak Cenevre Otomobil Fuarı'nda gördüğüm, tasarımını beğendiğim ve kullanmak için sabırsızlandığım Mitsubishi Eclipse 
Cross ile sonunda tanıştım. Bodrum'da düzenlenen ve oldukça keyifli geçen Türkiye lansmanında 
inceleme fırsatı bulduğum araç, 
marka için büyük önem arz ediyor. Çünkü Eclipse Cross, Mitsubishi Motors'un yeni jenerasyon 
araçlarının ilki olma özelliğini taşıyor. Şunu kesinlikle söyleyebilirim 
ki; Mitsubishi artık bir SUV markası. 4Oyıllık SUV uzmanlığını, 80 
yıllık 4x4 geçmişini de hesaba kattığımızda markanın sağlam adımlarla geldiği aşikâr. Eclipse Cross 
ve ardından gelecek yeni model- 


lerle SUV pastasından önemli pay 


n. Mitsubishi Motors'un geçtiğimiz üç yıl boyunca konsept XR PHEV II, konsept 
eX ve konsept GT-PHEV modelerinde sergilediği yeni global tasarım stratejisi, Eclipse Cross'ta 
endini göstermiş. Şık tasarımıy- 
a dikkat çeken Eclipse Cross'ta, 
Mitsubishi Motors'un yeni görsel 
imliği Dynamic Shield'idaha çarpıcı hale getirmek için LED farlarıve gündüz farları daha yükseğe 
yerleştirilirken, sis farları ve sinyal 
ambaları daha aşağıda bulunuyor. 
Araca ön ve yandan baktığımda tasarımın çok çekici olduğunu söyeyebilirim. Arka bölümün ise sıradanlıktan sıyrılmayı amaçlayan 
tasarımcıların elinden geçtiği belli. 
Ben sevdim, ama sevmeyen de çı- 
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Aracın koltukları oldukça 
rahat, iç mekân ferah, 
arka bölümde geniş bir 
yaşam alanı var. 
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kabilir, Çünkü gözün alışması biraz zamanalıyor. Ama genel olarak 
aracın çok alımlı olduğunu Chicago Athenaeum Mimari ve Tasarım 
Müzesi tarafından Eclipse Cross'a 
verilen'GOOD DESIGN” ödülün- 
den de anlayabili 

Mitsubishi Motors, yeni marka 
konumlandırmasını desteklemek 
için Eclipse Cross ile başlayarak 
ürün gamındaki araçların görsel 
kalitesini artırmayı hedefliyor. Bu 
nedenle aracın dış ve iç tasarımındaki malzemeler, kaplamalar, dokumalar ve renkler bu konumlandırmayla örtüşecek şekilde seçildi. 


Eclipse Cross'un gümüşve deri detaylar ile karbon ve piyano siyahı- 
nın hakim olduğu iç mekânı sade 
veşık, kalite hissi yüksek. ü 
nün, Adaptif Hız Sabitleme Sistemi”, Çarpışma Önleyici Uyarı Sistemi”, “Şerit Takip Uyarı Si: 
gibi bilgileri takip edebileceği Head up Display ekranı oldukça fonksiyonel. Koltuklar oldukça rahat, iç 
mekân ferah, arka bölümde geniş 
bir yaşam alanı var. 2.670mm dingil mesafesine, 1.805mm genişliğe 
ve4405mm uzunluğa sahip Eclip- 
20cmileri-geri kayabilen 
vesırtaçısı ayarlanabilen arka kol- 


seCro 


,, Teknik 
Özellikler 


MİTSUBİSHİ ECLİPSE CROSS 
4WD INSTYLE CVT 


15 LİTRE 163HP 
a 


ORTALAMA TÜKETİ 
0-100 KM/ 
MAKSİMUM 
TEST ARACI FİYATI: 


200 KM/S 
99.900 TL 


tuklarıyla da fark yaratıyor. 

Beş farklı donanım seviyesi bulunan araçta Evo'dan hatırladığımız “Aktif Yalpa Kontrolü'nün 
(AYC) modern bir uyarlamasıyla birleştirilmiş “Sürekli Dört Çeker Sistemi” (S-AWC) var ve yere 
sağlam basıyor. Eclipse Cross 163 
beygir güç üreten 1.5 litre turbo 
benzinli motora sahip. 6 ileri vitesli manuel veya 8 kademeli CVT 
şanzıman seçenekleri, ayrıca2WD 
veya 4WD çekiş konfigür 
rıyla satın alınabiliyor. Ama 
medya üzerinden birçok kişinin 
sorduğu üzere aracın dizel versi: 
yonu yok. Şimdi burada küçük bir 
değerlendirme yapalım isterseniz, 


çünkü Eclipse Cross sadece global olarak değil markanın Tü 
ye konumlandırması ve imajı içindeönemli bir model, Bence aracın 
VW Tiguan ve Peugeot 3008 gi- 
iki ciddi rakibi var. Üç modelde de baz fiyatlar 
düz-benzinli kombinasyonun- 
da şöyle; VW Tiguan 140.100TL, 
Peugeot 3008 134.900TL, Mitsubishi Eclipse Cross 131.900 TL. 
Burada fiyatlar yakın, ama yine de Eclipse Cross daha ucuz. 


Gelin şimdi de benzinli-otomatik en dolu versiyonları karşılaştıralım: VW Tiguan 210.100TL, 
Peugeot 3008 234.700TL, Eclipse Cross 199,900TL. Yani Tiguan'dan 10 bin TL,3008'den 34 bin 
800 TL daha ucuz bir araçtan bahsediyoruz. Ama bir dakika! Burada önemli olan başka bir şey daha var; Mitsubishi Eclipse Cross 
benzinli-otomatik versiyonu dört 
tekerlekten çekiş sistemine sahip, 
diğerleri değil! Ayrıcadonanım listelerini de karşılaştırdığımızda Eclipse Cross'un mantıklı ve ciddi bir 
rakip olduğu ortaya çıkıyor. Bundan sonrası biraz marka algısı ve- 


ya bağımlılığı diyebiliriz. 
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Yeni Durak 


Porsche 


Cayenne 
E-Hybrid 


Hibrit araç yelpazesini 

daha da genişleten Porsche'nin 
e-mobilite yolculuğundaki yeni 
durağı Cayenne E-Hybrid. 


3litrelik V6 motorile elektrik motorunun toplamda 462hp güç sağladığı Cayenne E-Hybrid, beş saniyede 100km/5 hıza ulaşabilen 
hibrit bir model. Maksimum hı- 
71253 km/5 olarak açıklanan araç 
yalnızca elektrik kullanarak 44 kilometre mesafe gidebiliyor ve saatte 135 km/5 hıza ulaşabiliyor. 
Kullanılan lastiklere bağlı olarak 
“Avrupa Sürüş Çevrimi'ndeki (NE- 
DC) ortalama yakıt tüketimi 100 
kilometrede 3,4 - 3,2 litre, elektrik 
tüketimiyse 20,9 - 20,6 kWh olarak açıklandı. 

Araçta kullanılan ve 918 Spyder modelinden ilham alınarak 
üretilen boost stratejisi, yeni eklenen özelliklerin başında geliyor. Bu şekilde, ek performans artışr için elektrik motorunun, Sport 
Chrono'paketlerindeki tüm standartsürüş modlarında kullanılmasısağlanıyor ve gaz pedalına basıldığında maksimum motor torku 
elde edilmiş oluyor. Sürüş koşullarına ve performans gerekliliklerine bağlı olarak sürücüler,tüm 
hız seçeneklerinde boost desteğinden yararlanmaya devam edebiliyor ve çok daha atak bir sürüş 
deneyimi yakalıyor. Boost desteği 
ve yolculuk sırasında batarya şarj 
kapasitesi şmoduna göre deyor. Performans odaklı “Sport” 
ve “Sport Plus” modlarında batar- 


yanın neredeyse tüm enerjisi boost olarak kullanılabiliyor. “Sport” 
moddayken batarya, yeni bir boost 
için gerekli olacak kadar şarj oluyor. “Sport Plus modundaysa batarya mümkün olduğunca çabuk 
bir şekilde yeniden şarj ediliyor. 
Cayenne E-Hybrid'in elektrik 
ve boost kaynaklarıyla kat edebileceği mesafe ciddi oranda artmış. 
Bir önceki modelle kıyaslandığın- 
da kapasite 2630'a yakın bir artış 
ile10,8'den 14,1 kWh'e yükselmiş. 
Otomobilin arka kısmında, bagaj 
bölümünün altında bulunan sıvı 
soğutmalı batarya, her birinde 13 
prizmatik lityum iyon hücrenin 
bulunduğu sekiz hücre modülünden oluşuyor. Yüksek gerilimli 
batarya, 230 volt -10 amperlik bir 
bağlantıyla 78 saat içerisinde tam 
olarak şarj edilebiliyor. Standart 
3,6 kilovatlık şarj mekanizmasının 
yerine, isteğe bağlı olarak entegre 
72 kilovatlık şarj mekanizması ile 
230volt-32 amper'lik bir bağlantının kullanılması durumunda, ba- 


taryayalnızca2 saat30 dakikasonrayeniden tamamen doluyor. Şarj 
işlemi, “Porsche Communication 
Management (PCM) kullanılarak, 
“Porsche Connect uygulamasıyla 
birlikte uzaktan yönetilebiliyor ve 
izlenebiliyor. 

“Porsche Traction Management' (PTM) ile birlikte Cayenne 
E-Hybrid, elektronik olarak düzenlenen ve çoklu kavrama dis- 
ki bulunan aktif hang-on özellikli dört tekerlekten çekişli sürüş 
sistemine sahip. Geniş tork dağılımıyla bu sistem sürüş dinamiği, 
kıvraklık, çekiş kontrolü ve offroad kabiliyetleri açısından fayda 
sağlıyor. Cayenne E-Hybrid, yeni 
şasisi sayesinde, yeni Cayenne jenerasyonundaki tüm modellerle 
aynı spor otomobil sürüş dinamiği vadediyor. Opsiyonel özellikler arasında ise “Porsche Dynamic Chassis Control” yana yatma 
sistemi ve 3,5 ton ağırlığa 


önlemi 


kadar yükler için bir römork bağlantısı bulunuyor. 
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Yükselen İhtişam 


Rolls-Royce Cullinan 


Lüks otomobil markası Rolls-Royce'un ilk SUV modeli olma 
özelliğini taşıyan yeni Cullinan çok toz kaldıracağa benziyor! 


Geçtiğimiz aylarda Budapeşte'de 
katıldığım Rolls-Royce Phantom 
irüşünde konuşulan konuardan biri de merakla beklenen 
Cullinan modeliydi. Markanın üç 
yıl önce bir 4x4 araç üreteceğini açıklamasının ardından birkaç 
çizim ve illüstrasyonun dışında 
herhangi bir görselin olmaması 
merak seviyesini oldukça yukarı 
çekmişti. Öyle ki; yeni Phantom 
ullanırken dahi konu dönüp doaşıp Cullinan'a geliyordu. Açıkçası aracın motor gücü gibi teknik 
özelliklerini tahmin etmek pek 
zor değildi. Ama önemli olan tasarımda Rolls-Royce'un nasıl bir 
hamle yapacağıydı. İç ve dış tasarımda kardeşlerine ne kadar benzeyeceği, boyutları ve hatta ilk 
teslimatların ne zaman yapılacağıgibi sorulara cevap aranıyordu. 
Ve sonunda, ismini İngiliz Kraliyet tacının üzerinde bulunan 
dünyanın en büy 
alan Rolls-Royce Cullinan tanı- 


testsü 


İc 


k elmasından 
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tıldı. Sir Henry Royce'un “Yaptığınız her işte mükemmellik için 
gayret edin. Var olanın en iyisini 
dahaiyi hale getirin. Var olmadığı zaman ise onu yaratın.” Sözlerinden ilham alınarak tasarlan 
Cullinan'dan markanın beklentisi çok büyük. 

Rolls-Royce CEO'su Muller- 
Ötvös'ün şu cümleleri aslında 
markanın bakışını çok iyi ö 
yor: “Müşterilerimize bir 
bulamadıklarını sunduğumuzu 


biliyoruz. Hayatlarında sınır kaul etmeyen bu yeni öncülerin 
cesaretleri ve macera duyguları deneyimlerini belirliyor. Culnan, kusursuz lüksün off-road 
iliyetiyle harmanlanmasıdır. 
Hayalperestlere, maceracılara, 
âşiflere ve özgürlüğün üstünlügüne inananlara cevabımız Ro 
s-Royce Cullinan'dır. Her yere 
zahmetsiz yolculuk, Cullinan'ın 
arkasındaki bir vaat değildir. Bu 


ZE 


gerçektir.” 


Rolls-Royce'un en pratik hali olarak tanımlanan Cullinan, 
diğer modellerden, çok yönlülüğü, aile odaklılığı ve eğlenceli sürüşüyle sıyrılmayı amaçlayan lüks bir SUV. Phantom'dan 
sonra yeni alüminyum lüks mimarisi üzerine oturtulan ikinci 
Rolls-Royce olan Cullinan, arazi sürüşlerinde de iddialı. Birçok 
lüks SUV modelinde olduğu gibi sürücülerin neredeyse tamamı aracını araziye sokmayacaktır belki, ama Cullinan kendisini 
bir off-road aracı olarak tanımlıyor. Rolls-Royce sürüş hissiyatın- 
dan herhangi bir taviz vermede 
her tür yolda “sihirli halı si ü 
sunduğunu vurgulayan marka 
yetenekli bir off-road aracı ürettiğinden emin gözüküyor. Bunu 
denemek için tek yapılması gereken “Everywhere (her yer) tuşuna basarak aracı arazi sürüşlerine hazırlamak. Mevcut havalı 
süspansiyon sisteminin kapsamlı 


bir şekilde elden geçirilerek 
aktarılması Cullinan'ın elini güçendiriyor. 6.75 litrelik çift turbo 
V12 motoru 571hp güç, 850Nm 
tork açığa çıkaran araç, “Manzara 
süiti' ve 'Rekreasyon modülü'dahilolmak üzere, koleksiyonerlerinin çeşitli yaşam tarzlarına göre özel olarak geliştirilmiş birçok 
bespoke özelliğe sahip. 

SUV sektörünün ilk “Üç Kutu 
otomobili olarak tanıtılan Cullinan'ın arka bölme duvarı, bagaj 

ölmesinden ayrılarak yolcuar için ayrı bir ortam oluşturuyor. Ayrıca arkada iki çeşit koltuk 
onfigürasyonu sunulmaktadır; “Salon Koltukları! ve “Bi 
sel Koltuklar. Rolls-Royce için 
ir ilk olan katlanabilen koltuk 
özelliği fonksiyonelliği ön plana 
çıkarıyor. Yeni yılda ülkemizde 
olmasını beklediğim aracın Türiye fiyatı henüz belli değil, ama 
tahminim bir milyon avro civa- 


za 


rında olması. 
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Oyun Zamanı 


Mazda 
MX-5 


Mazda'nın yerinde 
duramayan modeli MX-5 ile 
birkaç gün geçirdikten sonra 
diğer araçların biraz sıkıcı 
geldiği doğrudur! 


Teknik 
Özellikler 


MAZDA MX-5 1.51 
POWER SENSE 


1.5 LİTRE 131HP 

1SONM TORK 

ORTALAMA TÜKETİM: 6.0 LİTRE 
0-100 KM/S: 8,3 SANİYE 
MAKSİMUM HIZ: 204 KM/S 
TEST ARACI FİYATI: 164.750 TL 


Baştan söyleyeyim; eğer bugüne 
adar bir Mazda MX-5 kullanmadıysanız biraz sonra okuyacaklarınız sizler için çok anlamlı 
olmayabilir. Çünkü MX-5'in direksiyonuna geçtiğinizde başka 
bir hikâyenin içinde olduğunuzu 
anlamanız en fazla 30 saniye alıyor. Seversiniz veya sevmezsiniz, 
orası ayrı bir konu, amasıradışıbir 
hikâyenin içinde olmak gerçekten 
enteresan bir duygu. Bu nedenle 
eğer imkânınız olursa bir Mazda 
bayisinde kısa da olsa MX-5 test 
yaparsanız ne demek istediğimi daha rahat anlayacaksınız. Şimdi gelelim araca! Aslında 
MX-5 RF testaracı kullanmayı istemiştim, ama plan değişikliği oldu ve şansıma henüz 1.000 kilometre civarında olan standart bir 
MX-5 denk geldi. Peki, nedir aradaki fark? RF versiyonunda tavan 


elektrikli ve malzemesi farklı, 10 
km/s hıza kadar durmadan tavanı açıp-kapatma imkânı var ve işlem 13 saniye sürüyor. Bu neden- 
den dolayı aracın görünümü biraz 
daha değişik. Bana göre RF versiyon her açıdan daha şık. Özellikle arkadan daha güçlü görünüyor. Benim kullandığım standart 
versiyonda tente tavan var ve elle açıp-kapatıyorsunuz. Açıkçası tavanı elle açmak kolay. Bir kere becerdikten sonra kısa sürede 
açıp-kapatabiliyorsunuz. Ama 
mutlaka aracı durdurmanız gerekiyor. Ayrıca tavanın 9690'nını 
açtıktan sonra geriye kalan kısmı 
arka bölüme sabitlemek çok kolay olmuyor. Mutlaka geriye doğru dönüp birkaç defa bastırmanız. 
ve bunu yaparken omzunuzu incitmemeniz gerekiyor! 
Dördüncü nesil Mazda MX-5'in 


iç mekânına geçtiğinizde bahsettiğim hikâye başlıyor. Boyu 1,88m 
olan biri olarak alışmamın biraz 
zaman aldığını söylemeliyim. İlk 
oturduğum dakikalarda, özellikle 
de tavan kapalıyken çok ferah hissetmediğim gerçek. Ama aradan 
birkaç saat geçtikten sonra san- 

i beş yıldır MX-5 kullanıyor gibi hissetmemin de aracın başarısı 
olduğu aşikâr. Sanırım Jinba-Ittai” 
(sürücü ile otomobilin birliği, tekik hissi) felsefesinin ve KODO”' 
hareketin ruhu tasarımının sihri 
detam da bu noktada ortaya çıkıyor. Düşünsenize lütfen; iki kişiik küçük bir roadster modelinin 
içindesiniz, boyunuz uzun, eşyaarınızı koyacak çok yeriniz yok, 
telefon ve cüzdana bile kokpitte 
zoryer buluyorsunuz, ama direksiyonda kendinizi keyifli hissediyorsunuz ve araca yabancılık hissi 
çekmiyorsunuz! Tabii bu hissiyat- 
ta önemli payı sürüş keyfine vermek gerek. Aracı çalıştırdığımda 
ortaya çıkan motor sesi, 6ileri manuel şanzımanı üstviteslere geçirdikçe daha da güzelleşiyor. Ortaya çıkan ses o kadar tadında ki ne 
etraftakileri rahatsız edecek kabalıktane de araç içindekileri huzursuz hissettirecek nitelikte. Ama o 
ses kesilmesin diye devamlı yüksekdevir çevirmek ve gaz pedalına 
yüklenmek gibi kötü alışkanlıklar 
edinebilirsiniz! 975 kg boş ağırlığı 
olan Mazda MX-5'de 131 beygirlik 
1.5litre güç ünitesi görev yapıyor. 
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ZEYNEP 
DEMİRKOL 


“DÜNYA TENİS 
YILDIZLARINI 


BULUŞTURDUK 


DÜNYA TENİS YIL DIZI. ARINI 
BİR KEZ DAHA İSTANBULDA 
"TENİS TUTKUNLARIYLA 
BULUŞTURMANIN HEYECANINI 
YAŞAYAN TEB MARKA VE 
İLETİŞİM DİREKTÖRÜ 


/EYNEP DEMİRKOL 
HEYECANINI ml 


İstanbul Open ile bir kez 


everlerle buluşturmanın 


İstanbul Olun ve TE 


daha dünya yıldız raketlerini ter 


Bankası (TEB) isim sponsorluğunda, Türki 
katkıları ve Koza World of Sports organi 
üste iki hafta boyunca devam eden tenis he; 
birlikte paylaştık. Teni z desteği her geçen yıl dal 
inançla sürdürüyoru edi. Kadınlarda 2014 TEB BNP Parib: 
Cup Şampiyonu, Dün: oline We 
2016 Şampiyonu Mill ile birlikte genç 
tenisçilerimiz Ayla Aksu ve İp a boy gösterdiler, 

Zeynep Demirkol konuşmasını “TEB olarak yaklaşık 7 yıldır tenise 

od rak, bu alanda birçok büyük turnuva ve etkinliğe imzamızı attık. 
Stratejik ortağımız BNP Paribas dünya tenisinin gelişmesinin en önemli 
destekçilerinden biri olma özelliğini 40 yılı aşkın süredir sürdürüyor. Biz de 
TEB olarak 'dünyanın 1 numaralı tenis destekç k ortağımız BNP 
Paribas'ın tenis know-how'ından faydalandık ve Türkiye'de “tenis eşittir 
'TEB' algısı yaratmak için kullanmak isteyerek tenise odaklandık.” şeklinde 
sürdürdü. 


“Türkiye'den isimler olmalı” 

Zeynep Hanım tenise yatırımı her şeyden önce 'ülkenin geleceğine yatırım 
olarak gördüklerini söyleyerek “gençlerimiz arasından dünya çapında yıldız 
raketler yetiştirilmesine katkı sağlamayı, tenisle Türkiye markasına değer 
katarak, ülkemizin spor ekonomisinden daha fazla pay almasına yardımcı 
olmayı amaçlıyoruz.” dedi. Demirkol son 10 yılda büyüme kaydeden tenis 


sporu için hedeflerinin bugün sayısı 5 milyona yaklaşan ve 2020'de 10 
milyona ulaşacağı tahmin edilen dünyadaki lisanslı te 
Türkiye'den de önemli raketlerin yer alması temennisini de dile getirdi. 


$ oyuncuları arasında 


“Tenisi geniş kitlere ulaştırdık” 

“TEB olarak, tenis konusunda ilk adımı 2011'de dünyanın en prestijli 

an WTA Championships'e adını vererek attıklarını belirten 
Demirkol “TEB BNP Paribas İstanbul Cup'a ve 2015'te TEB BNP Paribas 
İstanbul Open a. isim sponsoru olduk. Tenisin g gelişmesine ve ve ülkemizin 


hep gurur duyduk. dedi. Geçtiğimiz yil Kasım ayında Türk töniaçilerini, 
dünyanın en iyi isimleriyle bir araya ş itlelere sevdirebilmek 
amacıyla TEB BNP Paribas Tennis Stars Series'in ikincisini Sinan Erdem 
Spor Salonu'nda gerçekleştirdiler. 5 WTA tekler ve 3 WTA 
le TEB BNP Paribas 


ile tüm izleyiciler coştu. Eti a iş, cemiyet, sanat 
ve basın dünyasından önemli isimlerin yer aldığı binlerce kişi yoğun ilgi 
göstermişti. 

Son olarak TEB Tennis Snap Lens 5,7 milyon kişiye ulaştıklarının önemle 
altını çizen Zeynep Hanım; “TEB BNP Paribas Tennis Stars Series 


CAROLNE 
WOZNLACKI, 
2006'DA KÜÇÜK 
BİR ÇOCUKKEN 
ELEMELERİNDE 
” OYNADIĞI TEB BNP 
.—. ğ PARIBAS İSTANBUL 
.....— 5 CUP'TA, 2014'TE 
ŞAMPİYONLUK 
KUPASINI 
KUCAKLARKEN, 
2018'DE İSE 
ÜÇÜNÇÜ KEZ BU 
TURNUVANIN BİR 
PARÇASI OLARAK 
TENİSSEVERLERİN 
HUZURUNA ÇIKTI 


YET 
ke 


'CAROLINE WOZNİACKI 


in Snap Lens proj 
75,7 milyon k 


a büyük ilgi gören 
ilen fotolar 49 bin 


Milyon kullanıc 


1 968,5 arttı. TE n BNP Par hem ba sinide hem id 
syal medyada rekor bir ilgiyle takip edildi ve ses getirmeyi başardı” diyerek 


bu ba aşarılarını da paylaştı. 


“81 ilde TEB Sokak Tenisi etkinlikleri düzenliyoruz” 


ondan i 
arak ha 


enen bir spor olmaktan 
akın bir spor haline 


yatırımlarımız sadece 


etkinliklerinde, Li le olmi k üzere 7'den 70'e birçok kişi ilk ke 
raket alarak tenis oynamanın zevkine varıyor” dedi. 


ES yazır 4177'YE SMS ATIN 
BASILI DERGİNİZ HER AY 


142 öve ADRESİNİZE GELSİN 


* Aylık abonelik ücreti faturanıza yansıyabilir veya TL 
bakiyenizden düşebilir. 
* Toplu ödeme yapmadan abone olma ayrıcalığı. 


2018 HAZİRAN YENİ SEZON / TRENDLER 


YENİ TREND: RİSK ALMAK 


Yaz sezonunda, erkeklerin genelinin günlük hayatta giymeyi 
tercih etmediği ürünler ön plana çıkıyor. Ancak yine de 

sadece trendlere uymak için değil; ön yargıları yıkarak stilinizi 
geliştirmesi adına bu ürünlere şans vermelisiniz. Hemen her 
ürün kendi içinde çok sayıda çeşit sunuyor, size en yakın olanını 
tercih ederek riski azaltabilirsiniz. Şimdiden tüyo verelim; 
“combo' yapmayı planlıyorsanız stil sayfalarında yer alan her 
ürünü aynı anda denemenizde hiç bir zarar yok. 


Stil Editörü Gökçecan Yürekli Fotoğraf Arda Güldoğan 
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SANDALET SEZONU AÇILDI 
Erkeklerin genelde sandaletlerle 
aralarının iyi olmadığını kabul 
ediyoruz. Çok rahatlar, doğru. Fakat 
yanlış kombinlendiğinde sonucu 
felakete götürebilecek kadar riskli 
ir seçim olduğu da bir gerçek. 

Bu durum, 2018 yaz sezonunda 
sandaletlerin bir trend olarak 
arşımıza çıkmasını önlemedi tabii, 
moda konseyi bizi önümüzdeki 
aylar için sandaletlerle başbaşa 
bıraktı. İşin iyi yanı ise; sandaletler 
yanlarında terliklerle birlikte 
önümüzde sunuldu. Özellikle 
bizim kültürümüzde, beyaz 

çorap - sandalet ikilisi yüzünden 
mimlenen bu yeni trendden 

açmayı düşünüyorsanız terliklerin 
daharisksiz olduğunu göz önünde 
bulundurabilirsiniz. Sokak 

stilinin öne çıktığı bu dönemlerde 
terliklerin ya da doğru kombinlenen 
sandaletlerin gözleri ayaklarınızda 
toplamayacağına söz veriyoruz, 

bu satırlardan sonra riski kabul 
ediyoruz. 

Trendlerin sıkı takipçisiyseniz 
bu satırlarımız size... Sandaletler 
arasında tercih yaparken daha 
spor ve maskülen tarzda olanları 
seçmek, kombinlerinizi daha rahat 
birleştirmenizi sağlayacaktır. 

Japon markası Hender Scheme'in : 

yeni sezonda öne çıkan deri i 

detaylı spor sandaleti yada e 
eksiyonunda takım 

Christian Louboutin'in düz tabanlı i Gibislerterlik v 

asimetrik bantlı sandaleti ile “cool” kombinlenmişti 

görüneceğinize şüphe yok. Yatırım 


terlik LEV!'S 11990 TL 


LI 


HENDER SCHEME 
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yapmalık değil denemelik sandalet 
arıyorum derseniz de, muadillerini 
birçok hızlı tüketim markasından 
kolaylıkla bulabilirsiniz. Risk 
almayıp terlikleri tercih etmek 
isterseniz, trendlere yine uyum 
sağlayabilmek adına grafik desenli 
olanları ya da logo baskılıları gözden 
geçirebilirsiniz. Yeni sezonda, 

çok tartışılan Vetements gibi 

sokak giyiminin öncü markaları 
sayesinde baştan aşağıya logolara 
bürüneceğimize de değinmiş olalım 
böylelikle. Uzun zamandır herkesin 
ayağında görmeye alışık olduğumuz, 
rahatlığı sayesinde bir giyenin 

bir daha ayağından çıkarmak 
istemediği Birkenstock'ları da 
unutmayalım. Terliklere bile 
kendinizi kapadıysanız, bir 
önerimiz daha olacak. Nike, 
Sketchers gibi spor markaların 
çoğunda bulabileceğiniz sandalete 
yakın görünümüyle hem bu trende 
uymanızı sağlayacak hem de rahat 
tabanlarıyla size rahat ettirecek 
modeller mevcut. Bizim önerimiz 
ise Malibu'nun Santa Monica 
Dağları'ndan esinlenen örgülü 
ayakkabıları. Benzer terlikleri de 
aynı şekilde markada bulabilirsiniz. 


ŞORTLARIN KISALMA VAKTİ 
Risk aldıran parçalardan biri de; 
şortlar. Kargo şortları, bol modelleri, 
cepleriyle kafa karıştıranları bir 
kenara kaldırabilirsiniz şimdilik, 

bir süre dahadar modelleri 

giymeye devam ediyoruz. Asıl 

risk ise; şortlar daha da kısalıyor! 

şort TED BAKER (BRANDROOM) 425 TL Özellikle Türk erkeklerinin, sırf 

kani SALMAİN GEM LEE trend olduğu için kısa şortları tercih 
etmeyeceğini biliyoruz ama yine 

de üzerine basarak söyleyebiliriz 

ki, şortlar doğru kombinlendiğinde 
proporsiyonunuzu her 
zamankinden doğru gösterebilecek 
niteliğe sahipler. Boyunuzu uzunya © 
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da kısa göstermek, şortunuzun ve 
üzerine seçeceğiniz tişörtünüzün 
ya dagömleğinizin boyu sayesinde 
sizin elinizde olabilir. Bu riski daha 
kolay bir şekilde göze alabilmek 
için iki önerimiz olacak. Kısa 
şortları giymeye şehirden önce 
tatilde başlayabilirsiniz. Erkek 
mayolarının boyları uzun bir süre 
önce kısaldığından, yeni sezonun 
“kısalığı gözünüze batmayacaktır. 
Havuz ya da deniz kenarında 
giyeceğiniz kısa şort mayolarınızı, 
yukarıda bahset miz terliklerle 
kombinleyebileceğinizi hatırlatalım. 
Tatilde denemenin daha kolay ve 
rahat olduğu konusunda bize hak 
vereceksiniz. Şortlar konusundaki 
diğer önerimiz ise, hepimizin her 
zaman giymeye alışık olduğu jean 
şort. Kumaş ya da keten renkli 
şortlardansa jean şortların daha 
risksiz değerlendirilebileceği bir 
gerçek. 


ON YARGILARI 
KALDIRIYORUZ 

Erkeklerin genelde koşarak 
kaçtığı ya da yalnızca koşarak 
kaçması gerektiğini düşündüğü 
ürünlerin başında kısa kollu 
gömlekler geliyor. Fakat söz 
konusu moda olduğunda, bugün 
koşarak uzaklaştığımız ürünlerin 
yanına yıllar sonra koşarak 
geri dönebileceğimiz gerçeğini 
unutmamamız gerekiyor. En 
azından giyim kodları konusunda 
çok büyük konuşmayalım... Mr. 
Porter'ın Satın Alma Müdürü Sam 
Kershaw, yeni sezon trendlerini 
değerlendirirken “Kısa kollu o 


ayakkabı MOCASSINI 595 TL 


: J 
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Stil Editörü Asistanı GAMZE ŞENGÜL 


gömleklere biraz daha sevgi 
göstermeliyiz.” demişti. Sevginiz 
hazır mı? Göstermek için bu sezon 
tam zamanı, Başlangıç modeli ise 
“cuban' yakalılar, yani Küba yaka 
olarak Türkçe'leştirdiğimiz gömlek 
çeşitleri olacak. Aslında birkaç 
sezondur desenleri sayesinde 
Hawaiian modelleri olarak 
karşımıza çıkan bu gömleklerin 
yeni sezondaki farkı, desenleri 
yerine yaka kesimleriyle anılıyor 
olmaları, Yaz sezonunun klişeleşen 
maskülen floral desenlerin bu 
gömleklere çok yakıştığına şüphe 
yok, Yine de şehirde henüz bu 
kadar desenli ve her zamankinden 
farklı bir model tercih etme 

riskini almak istemezseniz, düz 
renklileri giyebilirsiniz. Bizim 
önerimiz ise erkeklerin enbüyük 
kurtarıcılarından biri olan mavi 
tonları... Riski büyütmeyi göze 
alıyorsanız, doğru yöntem yine 

bu gömlekleri tatilde giymeye 
başlamak olacaktır. Sıcak yaz 
akşamlarında güneşin altında 
yanan teninize uyum sağlayan 
desenli gömleğinizin şehirdeki 
kadar dikkat çekmeyeceğinden 
emin olabilirsiniz. Yaz 
tatillerinizde denemeye rahatlıkla 
başlayabileceğiniz trendleri şehirde 
giymenin 'risk almak” olduğunu 
kabul ediyoruz ama her biri doğru 
kombinlendiğinde üzerinizdeki 
hafif, az ve öz giysi sayısının 

da etkisiyle 2018 İlkbahar-Yaz er, 


Şi Me “i j 
sezonuna uyum sağlamaya devam a ZARA e — BEİ 
etmek isteyeceksiniz. 9 e... 7 > 
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KARL LAGERFELD 


CALVIN KLEİN 


ÖNCE 
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YATIRIM 
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Yaz sezonunda en büyük ihtiyaçlardan biri güneş gözlükleri oluyor, çünkü ucu sağlık 
konusuna da dokunuyor. Güneşin eskisinden 
çok daha fazla etkilediği, zararlarının arttığı bilimsel olarak kanıtlanmış durumda, Stil 
sayfamızı sağlıklı yaşam önerileriyle doldurmayacağız ama güneşten korunmanın günümüzde şart olduğunu hatırlatmadan devam 
etmeyelim, Hatta hem güneşten korunma 
önerisi hem de stil önerisi yerine geçebilecek 
bir noktaya daha değinelim; güneş gözlüklerinitamamlamanın yeni sezonda en cool yolunun hasır şapkalardan geçtiğini hatırlatalım. Güneş gözlüğünü seçim aşamasını iki 
ayırmak gerekiyor; öncelik her zaman klasik 
gözlüklerden yana olmalı. Söz konusu klasik 
modellerin başında pilot modeller geliyor 
genelde. Modern havacılığın doğuşuyla üretilmeye başlanıp 1930'larda 'pilot gözlüğü” 
ismiyle hayatımıza giren modelleri, hemen 
her markada bulmak mümkün olsa da ismiyle özdeşleşen markalar ön plana çıkıyor. Klasik yeşil cam rengiyle ilk pilot gözlüğünü 
üreten markanın Ray-Ban olması hiç kimseyi 
şaşırtmayacaktır. Elvis Presley gibi dönemine damga vuran isimlerin başlattığı Ray-Ban 
akımı sayesinde hâlâ yerini koruyan bir marka ile karşı karşıyayız yıllardır. Michael Jackson'ın 1984'te Grammy'sini alırken, Johnny 
Depp'in 1998'de vizyona giren “Fear and Loathingin Las Vegas filminin afişinde Benicio 
del Toro'nun yanında poz verirken taktıkları Ray-Ban'leri halen aklımızdan çıkmış degil. Peki “Top Gun'da Tom Cruise ve Val Kilmer'i kim unutabilir? Yıllardır devam eden, 
muhtemelen de edecek olan bu furyayı günümüze kolaylıkla uygulayabiliyoruz. Dikkat 
etmeniz gereken tek şey ise, bu gözlüklerin 


kendi cool'luğunu yarattığını unutmamalısınız, Fazlasıyla özenilmiş bir kombinde eğreti duracaktır; bu noktada gerekli giyim kodu *çabasızlık?, 

Pilot gözlüklerinin günümüze uyarlanan 
bir çok modelini kalitesi sayesinde yatırım 
yapılabilir birçok lüks markada bulabilirsiniz. Gucci, Tom Ford, Persol bunlardan yalnızca birkaçı... Geçmişten günümüze kadar 
uzanan pilot gözlük modellerini tahta oturtsak da yatırım yapılabilecek farklı modeller 
de mevcut. Marka-model eşleşmesi akıllar- 
da yer eden gözlüklere başvurabilirsiniz bu 
noktada. 

Diyelim ki; klasikleşen gözlük modellerine 
yatırımınızı yaptınız. Ya trendler? Her sezon 
farklı şekillerde karşımıza çıkan gözlük çeşitlerine karşı koymanın zor olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla gerekli yatırımı yaptıktan 
sonra, yalnızca birkaç sezon kullanıp bir kenara kaldıracağınızı bildiğiniz gözlüklere sıra gelebilir artık. Yaz başından beri her yerde 
karşımıza çıkan, yalnızca bir parmak kalınlığında olan ince ve enine uzun gözlükler, bu 
noktada en güncel modeller olacaktır. Önümüzdeki yaz sezonunda muhtemelen hiçbir 
yerde göremeyeceğimiz gözlükler, 80'lerden 
sonra en 'top' dönemini yaşıyor dersek abartmış olmayız. 

Modelden de önce dikkat etmeniz gereken ilk şey ise, gözlüğün camı olmalı. Yazının 
başında bahsettiğimiz güneş ışınları sorunsalından korunabilmek adına camın özelliklerini mutlaka öğrenmek gerekiyor yatırım 
yapmadan önce, Sonrasında ise çerçeve şek- 
Tini ve büyükl ü mutlaka göz önünde bulundurmalısınız. Kaşları açıkta bırakacak şekilde gözlük seçimi yapılması gerektiği fikri 
ortalıkla dolaşıyor olsa da, en önemlisi önce gözlüğün rahatlığından emin olmalısınız. 
Burnunuza tam oturan bir gözlüğün kaşlarınızı hafif kapatması sizi çok da rahatsız etmeyebilir. 

Kemikli bir yüzünüz varsa görünümünüzü yumuşatmak için daha oval şekilli gözlük 
modellerini tercih edebilirsiniz. Yüzü daha 
yuvarlak olanlar ise, köşeli ve geometrik modelleri seçebilir. Yine yüzünüzün uzunluğunave büyüklüğüne göre çerçeve seçiminizi 
kısa ve küçük tutabilirsiniz. Bu konuda yine 
Ray-Ban'lere gerekli değeri vermek gerekir; 
her modelin büyükten küçüğe farklı boyutlarını bulabilirsiniz. © 


BİR CİLT 
Yaz boyu “istenmeyen” kokular yaymak 
ve çevrenize “geçici! rahatsızlıklar 
vermek istemiyorsanız; kişisel bakım 
konusunda titiz olmanızda fayda, 
var, Bunun için kıyafetlerinizde leke 
bırakmayan ve mümkünse 24 saat 
bakım sağlayan deodorant ve spre) 
tercih etmelisiniz. Hatta kalıcılık” 
konusunda bir *tık”daha önde olmak 
istiyorsanız; kullandığınız parfümün 
yan ürünlerini de kullanabilirsiniz. 


YAZI SEDA KARAN 
FOTOĞRAF DENİZ DOĞAN 
PRODÜKSİYON SAMET GÜNÜÇ 


— adil 


di 


li 
/OCCITANE EN PROVENCE “Spray Deodorant” (130mi) 103 TL 


DKNY MEN “Stick Deodorant Antiperspirant' (759) 82 TL 
'NUXE MEN '24HR Protection Deodorant' (50ml) 37 TL 
ZADIG & VOLTARIE “Stick Deodorant” (759) 128 TL 

AVON “Deodorant Anti-Transpirant' (150ml) 16, 95 TL 
BIODERMA “Sensibio Deo Freshness Deodorant' (5Oml) 52 TL 
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Umut Bo 


Hemington Genel Müdürü Umut Boz'a favori seyahat kentlerinden 
hobilerine en sevdiklerini sorduk. 


RÖPORTAJ KAAN SANCAR 
FOTOĞRAF BETÜL YAZICIOĞLU 


Akıllı Telefon: Apple iPhone 

8 Plus 

Dizüstü Bilgisayar: Toshiba T 
Series 

Fotoğraf Makinesi: Canon EOS 
5DMarkll 


Ressam: Paul Signac 
Tasarımcı: Duygu Boz 

Yazar: Paulo Coelho 

Kitap: To Kill a Mockingbird 
Aktör/Aktris: Christian Bale/ 
Cate Blanchett 

Müzisyenler: Barış Manço, 
Michael Jackson 

Film: “Star Wars' serisi 
Yönetmen: Christopher Nolan 


Diş Macunu: Sensodyne 
Parfüm: Hugo Boss Bottled 
Intense 


. il TV: Samsung , Şampuan: Kârastase 

ç O Jen N Uygulama: Netflix Nemlendirici: Kichl's 
İçecek/İçki: Viski Gözlük: Monclör İnternet Siteleri: YouTube Berber: Usstra 
Atıştırmalık: Badem Cüzdan: Prada Otomobil: BMW M550d 


Restoranlar: Paper Moon 


Takım Elbise: Hugo Boss 


Spor Salonu: Hillside 


Bar: Vogue Jean: Hemington /Seyah. 

Kahvaltı Mekânı: Gabfoods Ayakkabı: Hogan Favori Seyahat Kentleri: Paris, 

Kafe: Delicatessen Spor Ayakkabı: Adidas New York 

En Sevdiği Yemek: Pırasa Deerupt Favori Otel: Shutters on the 

Ne Yemeden Duramaz? Kol Düğmesi: Montblanc Beach, Santa Monica, Los SAĞLAM 

Çikolata Çorap: Vakko Angeles .. 
Şapka: Borsalino En Sevdiği Yapı: Ayasofya ! :— 


Deniz Şortu: Ralph Lauren 


Bir Sonraki Seyahatinde 
Nerelere Gitmek İster?: Güney 
Afrika Cumhuriyeti 


işi 
Hayat Mottosu: “Asla pes 
etme.” 

Hobiler: Lego, Ata Binmek 
Favori Spor Dalı: Kayak 


pe 


yern Arts, New York. 


Saat: Arnold & Son HMSI 


idolü: Mustafa Kemal Atatürk Kalem: Montblanc 
Hangi Yeteneği Edinmek İster? Defter: Moleskine 
Bir Enstrüman Çalmak 

En Sevdiği Renk: Lacivert 


En Sevdiği Müze: Museum of 
Modern Arts, New York 


Evdeki Favori Objesi: Tablolar 
Neden? Aile yadigârı 


EFSANEYE SAHİP OLMAK İÇİN 
İSTEMEK YETER Mİ? 


HERMES 


Atlar için deri aksesuarlar üretirken dünya elitlerine 
çanta, deri aksesuarlar ve sonrasında kıyafetler 
tasarlayarak zamanla dev bir moda markasına 

dönüşen Hermes, en çok da ünlü kadınlardan ilham 

aldığı çantalarıyla ve onlara sahip olmak isteyen 
kadınlarla dolu bekleme listeleriyle kendinden en çok 
söz ettiren marka olmayı başarıyor. 


Yazı Serhat Şengül 


Alman bir anneyle Fransız bir babanın oğlu olan Thierry Hermös, 
1837 yılında Fransa'da atlar için koşum takımları satan bir dükkan 
açarak Avrupalı soylulara hizmet verir. Ürettiği yüksek kalitede deri 
atçılık ürünleriyle birçok ödül bile kazanır, 43 yıl sonra oğlu Charles- 
Emile markayı devralarak mağazayı Paris'in en lüks butiklerine ev 
sahipliği yapan Saint-Honor©'ye taşır. Oğulları Adolphe and Emile- 
Maurice'in de yardımlarıyla atlar için eyerler üretmeye başlar. Bu 
sayede dünyanın birçok yerinden Paris'e gelen elitlere eyer satarak 
markanın yerini sağlamlaştırır. 1900'e gelindiğindeyse tarihteki ilk 
Hermös çantayı tasarlar: Eyerleri taşıma çantası 'Haut â Courroies”, 
Babalarının emekli olmasıyla markayı devralan oğullar, markanın 
ismini 'Hermös Kardeşler'e çevirir. Rus Çarı'ndan Galler Prensi'ne 
kadar eyer yapan bir markanın başındadırlar. Fransa'da fermuarı ilk 
kez deri ürünlerde kullanarak kolaylık ve fark yaratırlar. 
Kardeşlerden Emile-Maurice markayı tek başına yürütmeye 
başladıktan sonra, ilk kıyafet ve aksesuar koleksiyonlarını geliştirir. 
1922 yılındaysa, tamamen şahsi bir ihtiyaçtan, eşinin istediği gibi 


STİL/PROFİL 


HERMES 2018 İLKBAHAR-YAZI 
Hermös 2018 İlkbahar-Yaz koleksiyonu, tasarımcı 
Veronigue Nichanian'ın dengeli, sade ve klas bir erkek 
yaratması üzerine yükseliyor. Sakin bir renk paletinde 
hazırlanan koleksiyon, 'sofistike bir boşvermişlik' 
teması içeriyor, Modada hüküm süren çaba 
gösterilmemişçesine hazırlanmış görünümlerin bir ileri 
versiyonu çıkıyor karşımıza Hermös'in yeni sezonunda 
Sofistike, klas, elegan ve gayet normal, sıradan görünen 
parçalar, detaylara inildiğinde kendini konuşturuyor. 
Kusursuz kalıpları, farklı detayları ve en yüksek 
kalitedeki kumaşlarıyla Hermâs koleksiyonu tamamen 
cool erkekler yaratıyor. 


bir çanta bulamamasından hareketle ilk Hermes kadın çantası 
koleksiyonunu bizzat tasarlar. İki yıl sonra ABD'de Hermes 
satılmaya başlanır ve Paris dışında butikler açılır. 1929'da kadın 
couture koleksiyonu Paris'te tanıtılır ve 1930 yılı itibariyle depar 
atan marka, iki yıl arayla en ikonik parçalarını tasarlar: 1935'te 
tasarlanıp sonradan adı Grace Kelly'ye itafen “Kelly Bag? olacak olan 
“Sac â Döpöches' çanta ve 1937'de ipek kare fularlar. 

Fransız kültürüne kendine iyiden iyiye yer bulmaya başlayan 
marka, yurt dışı açılımlarını da artırır, Erkekler için ipek kravatlar, 
parfüm ve kol saatlerini piyasaya sürer. Emile-Maurice'in 
ölümünden sonra yerine geçen Robert Dumas-Hermös, markaya 
tasarım anlamında iyice eğilerek ürün gamını geliştirir. Aileye 
damat olarak giren, kan bağı olmayan ilk yöneticidir. Yıllar içinde 
markanın at arabası önünde duran Dük'lü logosu oluşturulur, yeni 
tasarımcılar getirilerek büyüme sağlanır. Life dergisine fotoğraf 
veren Grace Kelly'nin hamile karnını gizlemek için Sac â Döpâches 
çantasını karnında tutmasıyla çanta “Kelly Bag” diye anılmaya başlar. 
Marka da model için bu ismi benimser. 1984 yılında, Jane Birkin, 
Dumas Ailesi'yle bir karşılaşmasında Kelly Bag'in günlük kullanım 
için zorluğundan yakınır. Bunun üzerine Birkin davet edilir ve çanta 
onun isteğine göre yeniden tasarlanır. Böylece ağzı açık kullanılan, 
daha büyük “Hermös Birkin' doğar. 

1997 yılına gelindiğinde Belçikalı efsane tasarımcı Martin 
Margiela, markanın kadın koleksiyonunun başına geçer. 2003 
yılındaysa yerini Jean-Paul Gaultier'ye bırakır. Her yıl aynı 
model çantalar dünyanın en şanslı kadınların kollarını, kıyafet 
koleksiyonlarıysa kadın ve erkeklerin gardıroplarını süslüyor. Bir 
Birkin ya da Kelly satın almak için onlarca bin avro'yu bir kenara 
ayırmak da yeterli olmuyor. Müşterilerin yılda sadece bir çanta 
almalarına izin veren bir sisteme sahip Hermes. Dünyanın her 
yerinde bekleme listeleri var. Böylece talep büyürken arz sabit 
kalıyor. Hermös çanta sahibi olanlar kendilerini ne denli özel 
hissediyorlar, varın siz düşünün. © 
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©serhatsengulâ 


STİL/TREND 


YENİ SEZONDA 
YENİ YETENEKLER 


Haziran itibariyle yaz sezonunu karşılıyoruz. Yeni sezona girerken yeni yetenekleri 
keşfetmenizi, onlarla ilgili detaylı bilgiyi moda dağarcığınıza, tasarımlarını ise 
gardırobunaza eklemenizi istedim. 


Yazı Serhat Şengül 
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STEFAN COOKE 

John Galliano ile çalışmış olan 
Central Saint Martins mezunu 
Cooke, sıkıcı kıyafetleri eksantrik 
hale getirmeye ant içmiş gibi 
duruyor. Mezun olduktan kısa 
süre sonra, hatta mezuniyet 
koleksiyonuyla dikkatleri 
üzerine çeken Cooke, hemen 
Londra Moda Haftası'nda 

"MAN adını verdiği kendi 
koleksiyonunu tanıtma imkânı 
yakaladı, Kumaş kullanımı ve 
dikiş detayları gibi konularda 
düşünce tarzımızı değiştireceğe 
benzeyen tasarımcı, geçmişe 
dair görünümleri güncel kılma 
becerisini ortaya koyuyor. Ancak 
tasarımcının koleksiyonlarına 
ulaşmak için biraz beklemeniz 
gerekecek, keza ilk koleksiyonu 
gelecek sezonu kapsıyor. Ancak 
bence sabretmeye değer. 


CRAİG GREEN 

İlk kez 2017 yılında Fashion 
“Awards'da "İngiliz Erkek Giyim 
Tasarımcısı" ödülünü alarak 
dikkatleri üzerine çeken 
tasarımcı, aslında beş yıldır 
koleksiyonlar hazırlıyor. Kendini 
getirdiği nokta ona, geçtiğimiz 
yılen çok konuşulduğu dönemi 
yaşattı. 2018 İlkbahar-Yaz 
koleksiyonunda tasarımcı, 
cenneti aradığını söylüyor: 
“Ütopya ve kaçış gibi konuları 
ele aldim” diyen tasarımcının 
koleksiyonu, vücudu belde 
saran, farklı kumaşlardan 
yapılmış tişörtleriyle dikkat 
çekiyor. Tuhaf detayları 
giyilebilir kılmak da bir başarı. 
Kendisini mercek altına almanızı 
öneririm. 


LIAM HODGES 

Sokak giyimini üniforma 

ile birleştirip birbirinden 
tamamen farklı temaları 

bir araya getirerek 
koleksiyonlarını hazırlayan 
Hodges, son dönemde Ünü 
İngiltere'den dünya çapına 
yayılan en dikkat çekici erkek 
giyim tasarımcılarından. 
Tasarımcının 2018 İlkbahar- 
Yaz koleksiyonu'Noise' (Ses) 
adını taşıyor. Koleksiyonda 
hüzünlü, isyankâr ve agresif 
bir hava hâkim. Bağıran 
ayıcık figürü, sevimli ve 
genç kalmaya çalışan genç 
jenerasyonun, büyürken 
dünyanın içinde bulunduğu 
durum yüzünden hevesinin 
kırılmasına hatta'ses 
çıkarmasına" ithaf edilmiş. 


YERLİ GENÇ 
TASARIMCILAR 


İstanbul Hazır Giyim ve 
Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 
(İHKİB) tarafından Ekonomi 
Bakanlığı'nın destekleriyle 26 
yıldır genç tasarımcıları Türk moda 
sektörüne kazandıran Koza Genç 
Moda Tasarımcıları Yarışması'nın 
final gecesinde ödüller sahiplerini 
buldu. Türkiye'nin önde gelen 
tasarımcılarının mentorluğunda 
hazırlanarak defilede 
koleksiyonlarını sunan genç 
tasarımcılar arasından seçilen üç 
finalist, onları kendi markalarını 
kurma hayallerine bir adım daha 
yaklaştıracak ödüllerin sahibi oldu. 
Yarışmayı, hazırladığı “Opposition/ 
Savage Neat' isimli erkek 
koleksiyonuyla yarışan Ezgi Karayel 
kazandı. 


Ezgi Karayel - (Opposition/Savage- 
Neat'Erkek Koleksiyonu; mentoru 
Mehtap Elaidi) 

“Projenin konsepti Zıtlık! İnsanın 
içindeki zıtlık.. diyen tasarımcı, 
araştırmalarının Stanley Kubrick'in 1971 
'de vizyona giren Otomatik Portakal" 
filmi ile başladığını söylüyor. Filmde 
ana karakter Alex'in düşüncesine göre, 
Beethoven'in besteleri şiddet doludur 
ve bu Alex'in içindeki şiddeti tetikler. 
Günümüzdeyse içimizdeki şiddet 
eğilimini yansıtan, ifade etmemizde 
araç olan müzik türü nedir diye 
sorduğumuzda cevabı; “Heavy metal” 
oluyor. Koleksiyonuna filmin'Grotesk 
yapısı ve zıtlık kavramı'ndan izler 
ekleyen tasarımcı, formları elde etmek 
için;metal müziğin asi parçalarıyla, 
erken İngiliz gençlik kültürünün 
muntazam parçalarını bir araya 
getirmiş. Koleksiyonda beyaz maskeler, 
renkli print ve ekose kumaşları kullanan 
genç tasarımcı, bolca Pop Art ve 
grotesk illüstrasyonlara yer vermiş. 


Tasarımcı Hakkında: 
27 yaşındaki tasarımcı, Marmara 
Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi/Endüstri Ürünleri Tasarımı 
bölümünde eğitimini tamamlamış. 
Stajını Autoban'da tamamladıktan 
sonra sınıf arkadaşıyla kurduğu takı 
tasarımı markasıyla tasarım, üretim ve 
marka yönetimi alanlarında çalışmış. 
Moda eğitimini ise 2017'de İstanbul 
Moda Akademisi Moda Tasarımı ve 
Teknolojisi Lisans programında almış ve 
almaya da devam ediyor. 


Emre Pakel - 'D-Ethnicity' Kadın Koleksiyonu; 
mentoru Özlem Kaya) 

Tasarımcı, “Etnisite toplumsal grupların diğer 
gruplara mensup bireylerle girdikleri etkileşim 
sonucunda ortaya çıkan tasarımdır.” anlayışıyla 
yola çıkmış. Dijital etnik kimliği ise Doğu ve 

Orta Doğu'nun sentezi olarak koleksiyonunda 
günümüz ve geleceğin dünyasındaki bilinmez 
kökenin düşsel yansımasını İşleyen Pakel, doğubatı sentezinde modern ve gelenekseli oldukça 
başarılı bir şekilde aynı potada eritmiş adeta. 


Tasarımcı Hakkında: 
Emre Pakel aslında Alman Dili ve Edebiyatı 
mezunu, Sonrasında Başkent Üniversitesi'nde 
moda ve tekstil tasarımı bölümünü birincilikle 
bitirmiş. Tasarımcı, Damat-Tween'de tasarım 
asistanı olarak çalışmış ve ayrıca Ayşe Deniz 
Yeğin'in bir projesi olan “Sanayi Nefise İstanbul" 
adlı markanın ise ilk koleksiyonunu kendi adı 
işbirliğinde çıkarmış, 


Fatih Uğur -“400' Kadın Koleksiyonu; mentoru 
Erol Albayrak) 

Tasarımcı, koleksiyon fikriyle adeta zamanı 
büküyor. Babaannesi ile gelecekteki kendi torunu 
arasındaki duygusal bağı anlatmayı hedefleyen 
Uğur, geleneksel yaşam kültürünü etnik desenler 
ile ele aldığını söylüyor. Koleksiyonu şekillendiren 
en önemli şey, torunun tekno kumaşları ile 
babaannenin nakışlarının bir arada kullanılması 
Tasarımcı Hakkında: 

Tasarımcı, Mimar Sinan GSÜ Tekstil ve Moda 
Tasarımı bölümünde okurken Mefi Deri ve 
ardından Gizia'da çalışmış. Halen Desa Deri'de 
üç yıldır Uzman Tasarımcı olarak görev yapıyor. 
2012 yılında katıldığında yine Koza'nın ilk 10'una 
kalan tasarımcının bunun yer aldığı projeler ise; 
2013 İnovasyon Haftası Koleksiyon Sergilemesi, 
2012 MSGSÜ lif sanatı Penti projesi, 2012 MSGSÜ 
Çevrede Lif Sanatı Erak Giyim (Mavi jeans) ve 2011 
Akdeniz Okulları Buluşması'nı kapsiyor. 
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“DENİM VE “STRIPES” 
HAKKINDA HER ŞEY 


Yeni sezonda denim yani geçmişten günümüze kadar gelen ve adeta 
vazgeçilmezimiz olan, bir başka deyişle jean' parçalara ek olarak 'çizgili'leri sık sık 
görmeye şimdiden hazırlıklı olun. 

STİL EDİTÖRÜ DİLARA İPEK ŞATIR FOTOĞRAF ARDA GÜLDOĞAN 


am / 
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A 
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1.polo yaka tişört ALEXANDER Me GUEEN (BEYMEN) 970 TL 2. jean ceket MAVİ JEANS 179,90 TL 
3. tişört LEV/'S (LAPPART) 109, 90 TL 4. tişört MASSIMO DUTTI 129 TL 5. tişört SCOTCH & SODA (BEYMEN) 445 TL 
6. The New York Times: Explorer (VAKKORAMA) 290 TL 7. Paul Mc. Cartney 350 TL 8. şort LEVI'S (LAPPART) 269,90 TL. 
8. şort LEVI'S (BOYNER) 179, 90 TL 10. pantolon J. COHEN (VAKKO) 2.490TL 11. pantolon LEVİ'S 501 (BOYNER) 259, 9OTL. 
12. terlik CHRISTIAN LOUBOUTIN (Fiyatı henüz belli değil) 
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jean ceket CALVIN KLEİN 799 TL 

tişört NAUTICA 99 TL 

sırt çantası VAUDE (BEYMEN) 890 TL 

güneş gözlüğü KOMONO (BOYNER) 656 TL 
saat SWATCH 450 TL 

jean pantolon LEVI'S (BOYNER) 259,90 TL 
beyaz sneaker ALBERTO GUARDIANI 1.199 TL 
kitap Paul Mc Cartney Revised and Expanded 
VAKKORAMA / Phaidon 350 TL 


Her sezon karşımıza 
bambaşka halleriyle çıkan denim 
nam-ı diğer 'jean' tasarımlar bu 
sezon; taşlanmış, koyu ve açık 
olarak yeni sezona giriş yaptı. Peki 
denim'i neredeyse her sezon bu 
kadar vazgeçilmez kılan nedir? 

Rahat oluşunun yanı sıra sport 
casual stilinin vazgeçilmezi olan 
jean pantolonlar ve ceketler birçok 
parçayla sağladıkları uyum kadar 
şıklıklarıyla da “zamansız”, Evet 
zamansız çünkü günlük hayatta 
belki de en iyi kurtarıcımız olan 
jean pantolon ve ceketler çoktan 
birer ikonik? parçalara dönüştü! 

İlk, 19. yüzyılda Levi Strauss 
tarafından iş elbisesi olarak dikilen 
“Blue Jean' efsanesi 1950'lerde 
Marlon Brando ve James Dean 
gibi ikonik isimlerin giyerek 
başlattığı ve günümüze kadar hâlâ 
vazgeçilmez olan 'denim' ismini 
Fransa'nın “Nimes' kentinden 
alıyor. Kentin orijinal ismi “Serge 
de Nimes' olmasına rağmen 
Amerikalılar'ın söylemiyle zamanle 
“denim” halini almış. 

2018 yaz sezonunda ise; 
karşımıza yazılı, desenli, yırtık 
ve klasik denim kumaş rengiyle 
karşımıza çıkan modellerle her 
zevke ve stile hitap eden parçalar 
“çeşitlilik'le karşımıza çıkıyor. 
Regular fit ve slim fit pantolon 
modellerine bu sezon yüksek bel 
pantolonlar da ekleniyor. “Dadcore* 
trendine gönderme yapan yüksek 
bel pantolon ve ceketlerinizi çizgili 
parçalarla deneyebilirsiniz. 
Levi's ve ikonikleşen 501 jean 
pantolonlar 'old school stilini 
benimseyenler için ideal. Modern 
ve inovatif tasarımları sevenler için 
Calvin Klein erkek koleksiyonu, 
renkli ama aynı zamanda düz 
esim ve tek renk parçalardan 
oluşan pantolon, ceket ve gömlek 
seçenekleriyle zamansızlığını 
orumayı sürdürüyor. 


HUGO BOSS & BEYMEN 


ENİNE YA DA DİKEY, 
İLLA Kİ “ÇİZGİLİ” 


Me. 


MAZ 


ni 


gömlek DOS W(VAKKORAMA) 556, 50 TL, (1) jean pantolon LEVI'S 258, 90 TL (2) jean pantolon LEVİ'S 329 TL, hasır şapka MUDO 49, 95 TL, gözlük SWATCH 165 TL, 
ayakkabı ADIDAS 609 TL, denim terlik LEVI'S 19,90 TL, kumbara MUDO CONCEPT 24, 95 TL, kitap VAKKORAMA 290 TL 
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çizgili jean ceket ESSENTİEL ANTWERP 
(VAKKORAMA) 599 TL 

jean gömlek CALVIN KLEİN 399 TL 

jean pantolon LEE (BOYNER) 279 TL 
beyaz pantolon DAMAT TWEEN 279 TL 
loafer ayakkabı MASSIMO DUTTI 369 TL 
gözlük MCM (LAPPART) 1.158 TL 
dekoratif uçak MUDO CONCEPT 196 TL 


Kendi içerisinde her 
zaman bir harmonisi olan 
“çizgililer' bu sezon bildiğimiz 

ince çizgili formunda biraz olsun 
sıyrılarak kalınlı, inceli, siyahlı 

ve beyazlı olmak üzere yaz 
sezonunda başrolde olmaya devam 
ediyor. “Breton' olarak da bilinen 
“stripes' parçaların sadece tişört 
ve gömleklerden ibaret olduğunu 
düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. 
Pantolon, ayakkabı ve aksesuar 
olarak da tasarlanan parçalarla 
karşımıza en göz alıcı ve eğlenceli 
tasarımlarla çıkıyor. Enine 
olduğu kadar dikey çizgililerin 

de göze çarptığı tasarımlarda 
renk çeşitliliği ve detaylar dikkat 
çekiyor. 

Tasarımcılar bu sezon çizgili 
formunu biraz geniş tutarak 
çizgileri daha belirgin kullanmayı 
tercih etmiş. Peki, bizce sakıncası 
var mı? Asla. Giydiğiniz kombini 
bir anda bambaşka bir havaya 
sokan çizgili parçaları seviyoruz. 

Cesaretiniz varsa baştan aşağı 
çizgili giyinin ki; bu sezon en 
makbulü bu. Ya da dilerseniz 
bir parçayı çizgili, diğer parçayı 
ise koyu düz renkte bir parçayla 
kombine edin. Seçim size kalmış. 
Aksesuar seçiminde ise; bantlı 
deri sandalet ayakkabıları yada 
rengârenk spor ayakkabılarınızı 
düz renkte bir sırt çantasıyla 
günlük stilinize rahatlıkla 
uyarlayabilirsiniz. 

Issey Miyake, çizgileri belirgin 
kullanmayı tercih etmiş. Biraz 
deneysel ama fark yaratan bir 
şıklıkla ise Fendi, klasik çizgisinden FENDİ 
ödün vermeden çizgilileri hem 
kalın hem de ince kullanarak dikkat 
çeken detaylarda da baştan aşağı 
çizgili akımıyla bütünleştirmiş. 


as 
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YAZI ÖZGE DİNÇ 


YILDÖNÜMÜNÜ 
KUTLAYAN MARKALAR 


06.18 


VE MODELLER 


Kültür, taş üzerine taş koya koya ilerler. 280 
yıllık bir saat markası ve 70 yıllık bir saat 
modeli de bunun kanıtı. 


İÇ ARA VERMEDEN ilerlemeye devam eden 

saatçilikte her yıl, bir 

markanın, bir modelin 
veyeniliğin yıldönümü' anlamına 
geliyor. 2018, öncelikle 280. yaşınıkutlayan Jaguet Droz'nun senesi. Bu sene Urban Jürgensen 245. 
yaşını kutlarken Arnold & Son da 
240. yaşını kutluyor.'Üreticilerin 
üreticisi” Jaeger-LeCoultre, 185 
yaşında, IWC 150, Carl F. Bücherer, 130 senedir; Mido ve Citizen ise 100 senedir varlığını 
sürdürüyor. 


Markalardan modellere geçtigimizde isetarih biraz daha yakınıgösteriyor: Omega'nın Seamaster modeli 70, Favre-Leuba'nın 
efsane dalış saati 50, Patek Philippe'in en eski ikinci koleksiyonu Golden Ellipse 50, Jaeger- 
LeCoultre Polaris Memovox 50, 
Chopard-Mille Miglia işbirliği 
30, Harry Winston'ın Ocean Koleksiyonu ve Grand Seiko'nun 9S 
mekanizması ise 20 yaşında. Bir 
markanın 280 sene, bir modelin 
70 sene yaşaması ne güzel birşeydir, değilmi? 


” 
0 
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Omega 
Seamaster 
1948 Limited 
Edition 
Omega'nın ilk otomatik dalış saati ve ilk koleksiyon ailesi Seamaster 70. 
yaşını kutlarken 1940'lara ait tasarımı ve opalin gümüş kadranıyla bir 
kutlama saati görünümünü almış bile. 2018 Baselworld Fuarı'nda tanıtılan 
iki Seamaster 1948 Limited Edition modeli önce bunu düşündürüyor. 

Bu dönemine göre uygun, bugün ise biraz ufak boyutlarda kalacak 

(38 mm) saatlerden birinde merkezi saniye ibresi, diğerinde ise küçük 
saniye göstergesi yer alıyor. Omega, bu saati sivillere sunmadan önce Il, 
Dünya Savaşı'nda İngiliz Savunma Bakanlığı (MoD)'nda görevli pilotlar 
ve denizciler için 110 bin saat üretmişti. Seamaster da ordunun ihtiyaç 
duyduğu okunabilirlik, suya dayanıklılık özellikleriyle inşa edilmişti. 
(2002'de bir ajanın, James Bond'un kolunda görmeye başladık onu) 

Yeni saatler, ilk modele benziyor; ancak METAS testleri uygulanmış, 
silikon denge yayı ve co-axial eşapman kullanılmış bir makineyle ve antimanyetik özellikle yenilenmiş şekilde. Saatlerin arkasında ise tarih yeniden 
çağrılıyor: Arka kısımda Naiad Kilit Sistemi, Omega saati kullanmış pilotlar 
ve denizcileri anmak için resmedilmiş Chris-Craft yelkeni ve Gloster 
Meteor uçağı bulunuyor. 1948 adetle limitli saatlerin retro koleksiyoner 
kutuları çok şık; bu kutularda ekstra NATO ve deri kayış yer alıyor. 


280. yıl 245. yıl 
JAGUET DROZ . URBAN 
Grande Seconde JÜRGENSEN Ref. 

Tribute 2140 
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Patek Phi 
Golden 
Ellipse 5Oth 
Anniversary 
Golden Ellipse (altın elips), 1968'de ortaya çıktığında elips şeklinden ötürü 
ilgi çekmişti. Bu şekil, Yunan matematikçilerin 'altın oran' dedikleri 1,618 
oranına göre oluşturulmuştu. İlk kez yıllar önce Dan Brown'ın Da Vinci 
Sifresi'nde okuduğum bu oran, bize kusursuz saatin tarifini veriyordu. Çıkış 
noktası ise insan ve diğer canlılardı. Şaşırtıcı biçimde vücudun kısımlarının 
birbirine oranı aynı sayıyı veriyordu: 1618. Da Vinci gibi ustalar eserlerinde 
anatomi çizerken bu oranı kullanmıştı; Keops Piramidi'nde, Raffaello'nun 
“Sistin Meryemi' eserinde ve bugün Apple logosunda bu oran dikkate 
alındı. İşte Golden Ellipse de bu orandan yola çıkıyor; Patek Philippe'in 
Calatrava'dan (1932) sonraki en eski ikinci koleksiyonu olan serinin bu 
kadar başarılı olmasına şaşmamalı, 

Golden Ellipse'in 50. yaşını kutlamak için markanın en ince saati 
sayılabilecek iki saat üretildi: Bunlardan biri mine üzerine beyaz altınla 
sarmal minesi yapılmış 100 adetle limitli platin modeldi, diğeri ise siyah 
kadran üzerine pembe altınla kontrast oluşturulmuş /umbo' Golden 
Ellipse'ti; böylece daha 1970'lerde 65 versiyonu olan Golden Ellipse ailesi 
daha da genişletilmiş oldu. Saatin içinde ince otomatik 240 mekanizma yer 
alırken arka kısmında 'Ellipse d'or 1968-2018' yazısı yazılı. 


240. yıl 
ARNOLD & SON 
Tourbillon Chronomâtre 
n*36, Tribute Edition 
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185. yıl 130. yıl 
JAEGER-LECOULTRE IWC Jubilee CARL F.BÜCHERER 
Polaris Memovox Collection Manero Tourbillon Double 
Limited Edition Peripheral 


(2) LE) 
50. YILI 30. YILI 
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Favre-Leuba 

Raider 

Bathy 120 

Memodepth 

“Dünyanın en eski ikinci İsviçre saat markası' sayılan Favre-Leuba, bu yıl da 
en ünlü dalış saatinin yeni versiyonuyla karşımıza çıktı. 

Favre-Leuba'yı genellikle hava basıncı ve irtifayı, aynı zamanda da 
okyanusların derinlerini ölçen saatlerle tanıyoruz. Raider Bathy 120 
Memodepth de bu saatlerden biri. 1968'de tanıtıldığında bir membranı 
ve derinlikölçeri olan ilk kol saatlerinden biri olarak öne çıkıyordu; tıpkı 
Blancpain X Fathoms ve Oris Aguis Depth Gauge gibi. Bu saati özel kılansa 
arka kısmındaki sıvısız kapsülle suyun hazneye dolarak derinliğin ölçülmesi 
ve membran yalıtım sistemi sayesinde saate su sızmasının engellenmesi. 
Derinlik, merkezi mavi ibreyle görülebilirken üç yönündeki gösterge de 
ulaşılan en yüksek derinliği kaydediyor. Saatin ismindeki 'bathy' kelimesi 
de Yunanca 'bathus'tan geliyor ve derinlik anlamı taşıyor. 

49mm boyutuyla iri bir saat olan retro görünümlü Favre-Leuba Raider 
Bathy 120 Memodepth, kurmalı bir Eterna Caliber 39 mekanizma taşıyor. 
Kapsül ve membran sistemi ise marka bünyesinde üretiliyor. 

5 seviyesinde titanyumla üretilmiş, yetenekli ve tarihi çok eskilere 
dayanan bir dalış saati olan Memodepth'i bu sayfalara taşıyansa tam 50. 
yaşını kutlaması, 


Chopard 
Mille Miglia 
2018 Race 
Edition 


İtalyanlar karşısında büyülenmemek elde değil; geleneklerine öyle bağlılar 
ki, bir klasik otomobil yarışının on yıllardır o topraklarda gerçekleştiğini 
duymak bile yarış zamanı oraya gitme isteği uyandırıyor insanda. Sayısı 
450'yi bulan klasik otomobillerin 1927'den 1940'a aralıksız, sonra yaşanan 
kazalardan ötürü aralıklarla devam ettiği, ama yarıştan vazgeçmelerinin 
mümkün olmadığı 'Mille Migliz?,'bin mil anlamına geliyor ve adını yarışın 
parkuru Brescia-Roma arasındaki 11688km'den alıyor. 

Chopard'in bu yarışlara kendisi de Porsche 550 Spyder RS'iile katılan 
CEO'Su Karl-Friedrich Scheufele, 1988'de Chopard olarak yarışların resmi 
zaman tutucusu ve sponsoru olmaya karar vermiş. İşte bu Yıl bu işbirliğinin 
30.yılını kutluyoruz. Chopard geleneği bozmayarak bu yıl da ilhamını ve 
tasarımını klasik otomobillerden alan bir yarış saati üretti. COSC sertifikalı, 
42 mm kasalı (yüz adet) pembe altın ve bin adet) paslanmaz çelik 
otomatik saatin 2018 üretimi, antrasit ve geometrik 'engine turned' desenli 
bir kadrana sahip, Saat, günde -4 İla *6 saniye sapma payına sahip; yani 
oldukça hassas, Saatin arka kısmında ise'Chopard & Mille Miglia 30 anni di 
passione' yazısıyla “tutkunun 30. yıldönümü! olduğu ibaresini görüyoruz. 


il 
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Grand Seiko 


Grand Seiko için dönüm noktası, 1960'ta ilk saatini duyurmasıydı; bir başka 
köşetaşı ise 1998'de 95 adlı mekanizmayı ortaya çıkarması oldu. Markayı 20 
yıldan sonra ilk mekanik mekanizmayı yapmaya iten, yüksek güç rezervine 
sahip saatler üretmek hedefiydi. Bu hedef gerçekleşti; bugün "Spring Drive" 
serisi dışındaki bütün mekanik saatler, 9S mekanizmasını taşıyor. 

2018, Grand Seiko için bir "yıldönümü! senesi, çünkü hem 95'in 20. yılını 
hem de en hassas guartz mekanizması sayılan 9F'in 25. yılını kutluyor. 

9 saatleri, 1998'de üretilen ilk modelden yola çıkıyor; yani Nobuhiro 
Kosugi'nin tasarımından. Üç model de retro bir görünüme sahip, kadranda 
markanın baş harflerinden oluşan bir desen yer alıyor. 

9S kalibrenin geliştirilmiş versiyonu olan 9S85 kalibreler saniyede 
10titreşim gibi yüksek bir rakama ulaştığı için hassasiyeti üst düzeye 
taşıyor. İsviçre geleneğinden gelmeyen Grand Seiko'nun pandül ve balans 
çarkındaki yeni spron alaşımını milimetrenin binde biri boyutunda ölçecek 
mühendislik bilgisine erişmiş olmasını da takdirle karşılamalıyız. 

Üç limitli saat arasında yer alan 950 ayar platinden üretilmiş VFA. 
modelinin açılımı “very fine adjusted, yani 'çok iyi ayarlanmış! Bu, Grand 
Seiko'nun ilk saatini ürettiği dönemde kullandığı bir ibareydi. 34 gün test 
edilen saatlerin rotorunda markanın sembolü bir aslan, altından işlenmiş. 
Platin 20 adet, altın 150 adet, çelik versiyon ise 1500 adet limitli üretilmiş. 


100. yıl 
CİTİZEN 100th 
Anniversary Eco-Drive 
Satellite Wave GPS F990 
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Harry Winston 
Ocean Bi- 
Retrograde 
Perpetual Calendar 

Harry Winston için saatçilik bütün üretiminin yüzde 40'ını oluşturuyor, 
ancak marka bu saatlerde büyük ustalarla çalışarak işi ciddiye aldığını 
gösteriyor bize. Markanın erkekler için ürettiği Ocean Bi-Retrograde 
Perpetual Calendar, bu yılki Baselworld Fuarı'nda tanıtıldı. Harry Winston, 
“retrograde' yani örneğin haftanın günlerini gösterirken pazardan 
pazartesiye zıplayabilen, devri tamamlayınca kendiliğinden başa dönebilen 
ibreleri bulunan bir saati ilk kez 1989'da üretmişti ve bu retrograde daimi 
takvimli saat saatçilikte bir ilkti. Bu ilkin arkasında ise iki büyük usta 
bulunuyordu: Jean-Marc Wiederrecht ve Roger Dubuis. 

Marka ikinci retrograde daimi takvimli saati 2007'de, üçüncüsünü 
2010'da üretti. Dördüncüsü ise çağdaş ve daha sportif bir görünüm 
kazanmış ve daha hafiflemiş olarak 2018'de geldi; bu aynı zamanda Ocean 
Koleksiyonu'nun da 20. yıl kutlamasıydı. 

Bi-Retrograde Perpetual Calendar, kadranda ayları, ayın günlerini, 
haftanın günlerini, Ay'ın hallerini ve artık yılı gösteriyor. Merkezi olmayan 
ibreler, SuperLLuminova sayesinde geceleri de okunabiliyor. Otomatik, 
silisyum spiral ve 72 saat güç rezervi özelliklerine sahip altın saatin 
kadranında Clous de Paris guilloche motifi tercih edilmiş. 20. yıla özel 
olarak 20 adet elmas barındıran beyaz altın ve siyah deri kayışlı bir versiyon 
üretildiğini de hatırlatalım. 


100. yıl 

MIDO Baroncelli 100th 
Anniversary Limited 
Edition 
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© kahramanıf biyografi filmi gibi.” diyor, 
şört Joseph Abboüd, pahtolon Dockeğg 


DANSLI VE #IZLI 


BİR BAKIMA ŞANSLI, ÇÜNKÜ 13 YAŞINDA STEVEN SPIELBERG TARAFINDAN 
KEŞFEDİLEN ,30 YAŞINA GİRMEDEN FRANCIS FORD 
COPPOLA, COEN KARDEŞLER VE DİĞERLERİYLE ÇALIŞARAK BAŞROL OYUNCUSU 
OLMA YOLUNDA HIZLA İLERLEDİ. ŞİMDİ, YÖNETMENLERİNİ YOLUN ORTASINDA BIRAKAN 
BİR FİLMDE EN RİSKLİ HAREKETİNİ GERÇEKLEŞTİRİYOR: SİNEMA DÜNYASININ 
EN İKONİK ROLLERİNDEN YU ÜSTLENMEK. 


ie — aran a S&. ——FOTÖĞRAEL Şi DERLEME e) ağ 
 ” İLEXPAPP DEMAS —— -ALEXI LUBOMİRSKI e ERKİN ÇAM > 
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X TN iz AZ - Kal ve 5 
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KILAVUZLUĞUNA BA 
ANCAK BİLİ! 


Y giimesıiii ŞAHİNİ 
28 yaşındaki Ehrenreich, “Ön Bölüm” (Filmden önce, filmdeki olayları 
veya karakterleri sunan bölüm — tanıtıcı bölüm) jenerasyonunun 
bir parçası olarak büyüdü, ancak Oui-Gonn Jinmolarak koltuktan 
i atladığını hatırlamıyor. 
di e Michael Kors;şgömlek jean Dolce&Gabbana, botlar Frye, 
” . BR V2-94 Bellytanker saat Bell&Ross. 


les'taki Koreatown'ın kenarındaki bir bowling salonuna kapaklı bir telefon 
taşıyarak geliyor. 
Gerçekten de çok hoş bir kapaklı 
telefon. En iyisi. 2007'de bir asansör- 
de kalsanız rahatlıkla saatlerce 'Bejeweled' (Mücevher oyunu - renkli taşları eşleştirerek oynanıyor) oynayabilirmişsiniz 
gibi duruyor. Ancak bu tür bir telefon, tek- 


en düşük teknolojili cihaz ve Alden Ehrenreich, 
son zamanlarda bunu tercih ediyor. 
“iPhone'um vardı,” diyor; “Ama sonra bir gün iPhone'umu evde 


unuttum ve Aman Tanrım, çok iyi hissediyorum. Harika bir gün ge- 


çiriyorum. diye düşündüm. Sonradan fark ettim ki bunun sebebi 
günde 19 bin kere e-postamı kontrol etmiyor olmamdı.” 

Bugün akıllı telefonu olmayan ve çevresinin biraz daha farkında olan Ehrenreich, bowling salonunun hemen dışındaki boş barda oturup diyet kola içiyor. 28 yaşında, ancak şu anda bir üniversite 
öğrencisi gibi daha genç görünüyor. Düğmeli kovboy kesim gömlek, rüzgârlık ve siyah yürüyüş botları giyiyor. Birkaç günlük sakalı 


absürt derecede keskin çene hattını yumuşatırken yüzündeki genel 


film yıldızı havasını ortadan kaldırıyor. 

Bu bowling salonunda yaklaşık üç saat oturacak ve toplamda yalnızca iki kez tanınacak ve yanına birileri gelecek. Biri onu “Beautiful Creatures? filminde çok beğendiğini söylemek için oldukça kibar bir şekilde yaklaşan Justine ve diğeri ise hipster bıyıklı zayıf bir 
arkadaş, ancak o gerçekten sayılmaz çünkü Ehrenreich'ı New York 
Üniversitesinde birlikte bir ders aldıkları için tanıdı. 

Başka kimse onu rahatsız etmiyor. Bazen gece geç saatte olmak 
üzere bilardo oynamak veya birinin sabah üçe kadar açık duran bir 
bowling salonunda görebileceği 'gerçek insanlık manzaralarını" 
görmek için buraya geldiğinde insanlar onu genellikle rahatsız etmiyor. Ancak tüm bunlar değişmek üzere. 

Kaçakçıdan asi bir kahramana dönen Han Solo'nun daha toy bir 
versiyonu olarak Ehrenreich'ın başrolde olduğu, Lando Calrissi- 
an karakterine hayat veren Donald Glover'ın ve Han'ın suç hayatının parçaları olan Woody Harrelson ve Emilia Clarke'ın oynadığı 
“Solo: A Star Wars Story, Anma Günü (Memorial Day)' vizyona gir- 


di. George Lucas ön bölümleri'nin çıkmaya başlamasından itibaren 
ilk kez, 'A New Hope'ta bize sunulan bir karakteri farklı bir aktörün 


oynamasını kabul etmemiz isteniyor; farkındasınız, değil mi? Hem 
de bu herhangi bir karakter değil. Zira “Yıldız Savaşları'nın Bogart 
veya Wolverine'e yakın olan tek karakteri, Joss Whedon'un kült Firefly serisinden “Guardians of the Galaxy? filminde Chris Pratt'in 
oynadığı Peter Ouille kadar kırk yıldır esprili, belalı ve pop kültürü 
ikonları için bir şablon oluşturan Han Solo, bu karakter! 
Ehrenreich, henüz kendisine yapamayacağı bir şey sunulmamış 


(Francis Ford Coppola için opera, Coen Kardeşler için ip numarala- 


r0), eski matine idollerinin yüzüne sahip bir Y kuşağı üyesi. Şimdiye kadar en iyi performansı en komik olanı olabilir: Coen'lerin “Hail, Caesar! filminde sanki Sanskritçeymiş gibi altı kelimelik konuk 
odası diyaloğu konusunda zorluk çeken kovboy aktör. Şimdiye kadar sergilediği yetenekleri, James Franco gibi dramlardan komedilere gidip gelebileceğini gösterdi ve emin olun, “Star Wars' sersinin 
ilk yarı komedi filminin çeşitli tonlarında bu özellik faydalı olacaktır. 

Ancak muhtemelen bu filmlerdeki işi, ssnemaya giden çok az kişi 
tarafından, hatta daha az sıkı “Star Wars” hayranı tarafından görüldü. Ancak öyle ya da böyle film tarihine ismini yazdırıyor. Göz kor- 


ENİ HAN SOLO, Los Ange- 


nik açıdan geride kalmayarak taşıyabileceğiniz 


kutucu pop kültürü ikonunu kendi imajıyla yeniden yaratarak veya böyle yapmaya çalışıp işleri batırarak... Her iki türlü de Haziran 
geldiğinde bowling oynarken gerçek adını skor panosuna yazdırabileceği meçhul. 

Biz görüştüğümüzde Mart'tı ve kimse Solo ile ilgili olarak fragmanlardan başka bir şey görmemişti. İlk fragman Lucasfilm logosu altında gitar distorsiyon sesiyle ve birinin “Millennium Falcon'ı 
bir Marshall yığınıymış gibi açmasıyla başlıyor. Saniyeler içinde 
Ehrenreich'ı çaldığı landspeeder'ı sürerken görmeden önce olayı anlıyoruz. 2015 yılında çıkan “The Force Awakens Ford'un Solo karakterini bize bir baba olarak sunmuştu ama bu film Han'ın 
gençlik haliyle ilgili. Ayrıca, Ehrenreich çok gizli bir toplantı- 
da ondan önce gelen kişinin kılavuzluğuna başvurmuş olsa da bu 
filmde Ford taklidi yapmıyor. Görünüşe göre karakteri oynamak 
için daha tersyüz bir yol bulmuş: Daha şimdiden Han Solo imiş gibi davranan ancak kendini kanıtlaması gereken sert bir çaylak gibi. 

Role uygun birini ararlarken filmin orijinal yönetmenleri Phil 
Lord ve Christopher Miller'ın (film çekilirken bunların yerine 
Ron Howard geldi ancak buna sonra değineceğiz) aradığı kalite 
az çok buydu. “Kanun kaçağı olayı gibi bir rol. Bir korsan gibi olan 
ama bunun altında kocaman bir yüreği olan birini istedik,” diyor 
Lord bana yazdığı e-postada. “Harrison Ford taklidi yapılması, 
uzatılmış bir “Saturday Night Live' skeci gibi olurdu,” diye ekliyor 
Miller. “Hepimizin hatırladığı ikonik performansın ruhunu yeniden uyandırırken bize yeni ve taze bir şeyler sunabilecek birini istedik. Captain Kirk'ü oynayan Chris Pine'ın nasıl Shatner sesini 
kullanmadığını ve karakterin ruhunu yansıtırken nasıl kendisinden bir şeyler kattığını düşündük. Alden'ın da Han Solo konusunda bunu yaptığını hissettik.” 

Yönetmenler, Ehrenreich'ın gerçekten de Han için gördükleri 
ilk aktör olduğunu söylediler ancak ondan sonra üç bine yakın kişiyle görüşme yaptıklarını da doğruladılar. Lucasfilm'in başında 
görev yapan Kathleen Kennedy, sayının daha az abartılı olduğunu 
ve bin altı yüz kadar olduğunu söyledi ancak Ehrenreich'ın “ilk ekran testinden” itibaren öne çıktığı konusunda hemfikirdi. 

“Alden, ilk günden itibaren geçilmesi gereken kişiydi,” diyor 
Miller; “Onu pek çok kez çağırdık, zorladık, sınırlarını test ettik ve 
her zaman harika bir espri anlayışıyla yeni bir şey kattı.” 

“Aynı anda hem klasik hem de modern bir his veriyordu,” diyor 
Lord. “Gerçekten korkan çetin bir adam gibi üyordu.” Kennedy'ye göre önemli bir zorlukta da başarı gösterdi: Chewbacca 
ile bir ekran testi. 

Ehrenreich bana filmleri “hayali bir karakterin biyografisi gibi” gördüğünü söyledi. “La Vie en Rose veya Walk the Line'ı izlediğinde karakterlerin o kişi olmasını izlersin. Veya Chaplin'in dola- 
ba gidip kostümü bulması gibi. Verdiği his buydu.” 

“Bu bir topluluk savaş filmi değil,” diyor Howard. “Daha öncekiler geleneksel olarak öyleydi. Kendisini belirleyen, bağımsızlık 
arayışı içinde olan ve ilk kez kendi aracılığıyla bir birey olarak tes- 
te tabi tutulan genç bir adam hakkında itiş kakış bir geçiş hikâyesi.” 

Tabii ki bu ikinci cümle “Solo' filminin bütün amaçlarına rağmen kulağa oldukça fazla 'Star Wars* filmine benzer gelmesine neden oluyor. İki kez Oscar ödülü almış ve Lucasfilm'in resmi bir arkadaşı olan Howard, geçen Temmuz Lord ve Miller prodüksiyon 
başladıktan dört ay sonra görevlerinden alındığında Solo'yu yönetmek için işe koyuldu. En çok *21 Jump Street” ve “The Lego Movie gibi komedilerle bilinen ikili söylenenlere göre stüdyonun 
filmin tonuyla ilgili beklentilerini hiç karşılamadı. Kötü zaman yönetimi ve filminiz multi milyarlık Disney serisi makinesinin hareket eden bir parçası olduğunda kullanamayacağınız “düzenleme 
yaparken hallederiz! yaklaşımı vardı. 
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UZAKLARA BAKAN GÖZLER 


Ehrenreich, daha önce görülmemiş Orson Welles görüntülerine 
bayılan gerçek bir film kurdu. 
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Ehrenreich, Lord ve Miller hakkında “Çalışma şeklimiz açısından 
Ron'dan farklı bir stilleri vardı,” diyor. “Solo filminin nasıl olabileceği konusunda emin değil, Senaryodan hoşlanmış. Yönetmen olarak onları beğenmiş. Senaryo konusundaki yaklaşımlarından emin 
değil. 

“İlk ekran testinden itibaren fikir üzerinde bayağı oynadık. Kamera arkasında yeniden düşünerek birçok farklı şey denedik,” diyor; “Bu diğer tarafların istediğinden farklı bir film ortaya çıkarıyordu. Ben ne yaptığımı biliyordum ancak bunun neye katkısı 
olduğu konusunda bir aktör olarak karanlıkta kalıyorsunuz. Nasıl şekillendiğini, nasıl düzenleme yaptıklarını bilmiyorsunuz. Bu 
nedenle, bunları görmeden fikir farklılığının ne olduğunu ya dabu 
farklılıkları neyin oluşturduğunu bilmek neredeyse imkânsız.” 

Yönetmenler ve Lucasfilm arasında geçen tartışmalarla ilgili olarak Ehrenreich her film setinde 'aktörlerin filmin yapımcılarından biri olmadığı sürece çocuk masasındaymış gibi olduğunu, arka 
planda olan dinamiklerin dışında kalındığını” söylüyor. 

Olay gerçekleşene kadar ona Lord ve Miller'ın yerine başkası- 
nın geleceği söylenmemiş. Yönetmenler ise ona neredeyse hemen 
söylemiş. “Bizi işten çıkardılar, dediler o kadar. Daha önce bir takım anlaşmazlıklar olduğundan bahsetmişler ancak detaya girmemişlerdi. Filmin geri kalanı için bana bol şans dilediler. Kişisel açıdan baktığımda duygusal hissettim. Birlikte bir yola çıktıktan sonra 
ayrılıyorlardı. Onlarla çok vakit geçirdiğim için çok iyi bir ilişkimiz 
vardı ve beni role onlar seçmişti. Ancak o noktada sanırım onlar da 
bu karara katılıyordu. “Olan biten bu, der gibi. Bana böyle söylemediler ancak ben böyle hissettim.” Ehrenreich, basın ve hayranların 
çıkardığı, kendisinin Kennedy'e gidip Lord ve Miller ile ilgili endişeleri olduğunu söylemesi dedikodusunun “Kesinlikle doğru olmadığını,” “insanlar bir tehlike veya benzer bir şey altında olmadığı sürece' böyle bir karar vermeyi aklına bile getirmeyeceğini söylüyor. 

Ayrıca, Lucasfilm'in Lord ve Miller'ı performansı üzerinde çalışması için bir oyuncu koçu (daha sonra yazar-yönetmen Maggie Kiley olduğu belirlendi) getirmeye zorlaması konusundaki hikâyenin de yanlış nitelendirildiği konusunda ısrarcı: “Bir noktada birkaç 
hafta boyunca konuşmaların bir parçasıydı, ancak olay tamamen 
bundan ibaretti,” diyor Ehrenreich. (Lord ve Miller, Kiley'nin önceki filmlerde de birlikte çalıştıkları biri olduğunu ve kendisini Solo'ya kendilerinin yanı sıra tüm kadro için bir kaynak olarak getirdiklerini söylüyorlar.) 

Peki ya Howard'ın işe başladığını veya (nereden okuduğunuza 
bağlı olarak) Lord ve Miller'ın kovulduğunu duymaları üzerine Solo ekibinin birden alkışlamaya başlamasıyla ilgili çeşitli hikâyeler? 

Ehrenreich, “Bu tamamen saçmalık. Bir ekibin bunu yapması 
Lord ve Miller'dan nefret etmeleri anlamına gelirdi ki burada böyle 
bir şey kesinlikle söz konusu değildi.” 

Lord ve Miller'ın gitmesi ile Howard'ın gelmesi arasında neredeyse üç hafta prodüksiyon karanlıkta kaldı. Ehrenreich, “Bu süreçte 'Anlaşamadığın biri gelirse ne olacak? Tamamen farklı bir vizyona sahip biri gelirse ne olur?” diye düşündüm,” diyerek itirafta 
bulunuyor. Ancak Howard'ın ekibin ve oyuncuların kalbini kısa zamanda kazandığını da ekliyor. “Herkes biraz sinirliydi ancak Ron 
gelip herkesin moralini yükseltme ve herkesin A, zaten çekmiş olduğumuz şeylerle ilgili (çünkü bence zaten çektiğimiz birçok şeyin iyi olduğuna inanıyordu) ve B, bir sonraki parçaların yönetimiyleilgili heyecanlanmasını sağlayan bir yeteneği vardı. Alengirli bir 
durumdan nasıl kurtulacağını biliyordu ve neredeyse birinci veya 
ikinci günde herkes yeniden filmle ilgili heyecan yüklendi.” (Lord 
ve Miller'ın adı filmin jeneriğinde baş yapımcı olarak geçti. Dâhil 
olan herkes onların çektiği materyalin ne kadarının nihai filmde olduğu konusunda kapalı kutu.) 

Ehrenreich'ın bu konuda konuşmaktan pek hoşlanmadığını an- 


layabiliyorsunuz ancak filmle ilgili gizlilik yemini etmek ve bu nedenle belirsiz olmayan bir şekilde onu kötü düşüncelere karşı savunamamak da biraz sinir bozucu. Ancak ağzından herhangi bir 
şey kaçırmadan belirtebileceği bir şey var ki o da “Star Wars* filmlerinin başta hep biraz berbat olduğudur. 

“A New Hope'un çekilmesiyle ilgili izlediğim belgeselleri hatırlıyorum,” diyor Ehrenreich. “R2-D2'lar dağılıyor ve çölden çekmeleri gereken şeyin neredeyse çeyreği kadarıyla geri dönüyorlar. 
Bu kadar büyük bir şeyin biraz zorlu olması aslında onun DNA'sında var.” 


ANIŞMAMIZIN üstünden 15 dakika geçtiğinde Ehrenreich bana nerede büyüdüğümü, okula 
nerede gittiğimi, okulu bırakmaya 

neden ve ne zaman karar verdiğimi sordu. Daha önce de film yıldızları bana benimle ilgili kibar sorular sormuştu ve nasıl hissettirdiğini biliyordum. Bu kez durum 

böyle değildi. Ehrenreich, gerçekten ilgili duruyordu; benimle iletişim kurmak istiyordu. 

Benim gibi birine böyle davranıyorsa birden 
birinci sınıf yönetmenlerin onu neden ilgi çekici bulduğunu anlamak kolaylaşıyor (yeteneğini bir kenara bırakırsak): Bir filmi devam ettirecek kadar yakışıklı ama onlara kendilerini hatırlatmaya 
yetecek kadar meraklı. 

“Tamamen bir bilgi delisi,” diyor Ehrenreich'1 2009'da aktörün 
ilk filmi Tetro için seçen Coppola; “60'lar ve 70'lerdeki New York 
hakkında her şeyi bilmek istiyordu. Alden, mümkün olduğunda bir 
şeyler öğrenmeyi gerçekten seviyor.” 

Onu heyecanlandıran şeyler genellikle birçok genç aktörün sıkıcı bulacağı şeyler: Kennedy'nin kocası ve eski prodüksiyon partneri Frank Marshall bir Netflix filmi olarak bir araya getirirken Orson Welles'in bitmemiş “The Other Side of The Wind' filminden 
biraz izleyebilmek veya 2016 yılında çektikleri Rules Don't Apply 
filminde yönetmeni olan Beatty ile oturup Beatty'nin Robert Tow- 
ne ve Aaron Sorkin ile David Mamet ve Elaine May'den senaryosuyla ilgili aldığı notlarla ilgili konuşmasını dinlemek, 

Ehrenreich, May ile vakit geçirme şansı kazanmış ve bunun 'rü- 
ya gibi' olduğunu söylüyor. John Cassavetes ve Peter Falk'un talihsiz kaçak mafya üyeleri olduğu 1976 yapımı Mikey & Nicky filminin büyük bir hayranı. 

“Warren Beatty'nin söylediğini hatırladığım şeylerden biri Jodie Foster ile bir keresinde ünün esas değerinin ne olduğu konusunda konuşmuş olduklarını söylemesiydi. Onun için esas değerin 
erişim olduğunu söylemiş ve bu Beatty'nin ve benim çok hoşumuza gitti. Benim için işlerine hayranlık duyduğum bu insanların çevresinde olmak ve işle ilgili onlara gerçekten spesifik sorular sorabilmek harika bir şey. İşin en eğlenceli yanı bu oldu. Büyürken bu 
filmleri izlemek ve sonrasında “Bunu neden yaptın? Şunu neden 
yaptın? Neden burada bunu seçtin? gibi soruları sorabilmek...” 

Ehrenreich, çocukluğunu Los Angeles'ın sınırları içinde kalan 
ufak bir kasaba olarak tanımladığı Pacific Palisades'te geçirmiş. 
Palisades gibi zengin bir yerleşim bölgesini ancak sizin zengin yerleşim bölgenizse böyle tanımlarsınız. Babası, Ehrenreich'ın hakkında konuşmak istemediği trajik koşullar altındayken, Ehrenreich yalnızca yedi yaşındayken vefat etmiş. Annesi filmleri seven bir 
dekoratör. 

Birlikte geçirdikleri yaşam Ehrenreich'a göre “çoğunlukla sanat 
ve estetik üzerine konuşma' şeklindeymiş ancak The Godfather gibi R-dereceli filmleri izlemek için kaçıp büyükannesinin evine gitmesi gerekiyormuş. 


83 


Santa Monica'daki sanata odaklanan özel okul Crossroads'a gitmiş ve hafta sonları yeniden sahneye konan yerel oyunların peşinde koşuyormuş. Birçok gelişmekte olan sinema hastası gibi o da kısa 
sürede kendi filmlerini çekmeye başlamış. “Ben ve arkadaşım Gianni, sadece eğlenmek için aklımıza gelebilecek en saçma şeyleri yapardık,” diyor Ehrenreich. “Özetle şu anda YouTube'da yapacağınız şeyler.” 

Ancak o ve Gianni, Gianni'nin kuzenlerinden birinin arkadaşı 
olan bir kız tanıyormuş. Kız onların aptal filmlerini izlediğinde gülüyormuş. Sonunda onlardan yaş kutlaması töreninde gösterebileceği bir film çekmelerini istemiş. 

“Kızın evine gittik ve beni onun peşinde koşarken çektik,” diyor 
Ehrenreich. “Ona aşığım, kendisine onunla ilgili bir şarkı söylüyorum, o beni reddediyor ve ben de ağlayıp toprak yiyorum. Sonra 10 
yıl sonrasına atlıyoruz, o evleniyor ve ben de bir kimono içinde çığlık atıyorum.” 

Video partide sürekli oynatılmış ve konuklardan biri de Steven 
Spielberg adlı bir aile arkadaşıymış. Yönetmen o gün Ehrenreich'ta 
bir şey görmüş: film için her şeyi yapabilme isteği. Ancak o gün tanışmamışlar çünkü (hikâyenin en iyi kısmı da bu) Ehrenreich yaş 
kutlamasında değilmiş. Bir Latin kulübü etkinliğindeymiş. “Kızların beni arayıp kıkırdağını ve Spielberg'ün partide olduğuyla ilgili bir şeyler söylediklerini hatırlıyorum,” diyor Ehrenreich. “Beni 
kandırmak için aradıklarını düşünmüştüm. Ancak sonrasında DreamWorks üst yöneticisi Leslee Feldman, annemi aradı.” 

Ehrenreich, bu konuşmanın üzerine bir temsilci tutmuş. Sonrasında birkaç yıl boyunca hiçbir şey olmamış. Ta ki yapımcı ve uzun 
süredir rol dağıtımı gurusu olan Fred Roos ile görüşene kadar. Bu 
görüşme, Roos ile uzun süredir çalışan Francis Ford Coppolaile görüşmesine yol açmış. Francis, Arjantin'de geçen, reşit olmayla ilgilibir film olan “Tetro' için gerçekten 18 yaşında olan birini arıyormuş. Coppola, rol için yarım düzine aktörle görüştüğünü söylüyor. 
“Gerçek yaşamda olduğu gibi. Bir partiye ya da etkinliğe gidersiniz 
ancak sonraki gün aklınızda herhangi bir nedenle bir iki kişi takılır 
durur,” diyor. “Ya sizi iyi yönden etkilemişlerdir ya da kötü yönden, 
ancak onları aklınızdan çıkaramazsınız. Bu genellikle rolü verebileceğiniz en iyi kişi olduğunun göstergesidir. Alden için de söz konusu buydu. Aklınızdan çıkmayacak özellikleri vardı.” 


USIRADA bowling salonundaki barmen saat 
öğlen üç olmasına ve orada yalnızca biz olmamızarağmen ortamı canlandırmak istermiş gibi 2 Chainz ve Drake'in “No Lie' şarkısını 
açıp sesini yükseltiyor. Ehrenreich, kayıt cihazıma endişeyle bakıyor. 
Sokağın karşısındaki Sizzler'ı çok iyi bilen birinin havasıyla “Gidebileceğimiz başka yerler var. Sokağın karşısında bir Sizzler var,” diyor. 

Oraya gitmek yerine bowling salonunun farklı bir köşesinde, yaklaşık 1964 yılından beri bir sonraki müşterisini beklerken hiç dokunulmamış gibi görünen bir kahve tezgâhının karşısında başka koltuklara geçiyoruz. 

“Orson Welles'in çok genç yaşta başarılı olmayla ilgili söyledigi bir şeyi duyduğumu hatırlıyorum,” diye devam ediyor Ehrenreich. “Şöyle demiş: Durum biraz Wile E. Coyote'ninkine benzer. 
Uçurumdan atlarsın ancak aşağı bakana kadar uçurumun kenarını 
geçtiğini fark etmezsin.” 

“Ve bu da benim aşağı bakmamdan öncesiydi,” diyor, Buenos Aires'te Coppola ile “Tetro'yu çekmekten bahsederken. “Benim için 
orada olmak çok romantik ve heyecanlı bir şeydi.” 

Şunu hayal edin: Bir gün lisedesiniz (Oyunculukla ilgili bir sürü 
çocuğun olduğu lüks bir lise ama olsun.). Birden Francis Ford Coppola'nın Napa'daki üzüm bağında ilk filminiz için ekran testi yapıyorsunuz. Sonrasında 18 yaşınızda ilk filminizde oynamak için yabancı bir ülkede kendi dairenizde yaşıyorsunuz. Çekimler sizi o 
kadar içine çekiyor ki bir filmde sanat ya da rol yapmaktan bahsederken sette misiniz, değil misiniz farkında olmuyorsunuz. 

Ehrenreich'a “Tetro'nun bir aktörün yapmak zorunda olduğu diger birçok türde işi bozabilecek bir deneyim olduğunu söylüyorum. 

“Kesinlikle,” diyor. “Evet, biliyorum. Biliyorum.” 

Bu, konuşmamızın başında “Star Wars? hakkında henüz çok konuşmamışken oluyor, ancak bir anda ortamdaki bariz gerçek haline 
geliyor. Birkaç gün önce Coppola ile konuştuğumuzda bu tür projelerin bir aktörün yaşamı üzerinde nasıl etki sahibi olduğunu düşünürsek Ehrenreich'ın Han Solo olarak nasıl olacağını sorduğumda 
bana söylediği bir şeyi belirtiyorum. 

“Yalnızca bir rolü oynamak zorunda kalacaksa, sürekli kendini 
yeniden keşfetmeyi ve onun ilgisini çekecek yeni renkler katmayı 
öğrenmek zorunda kalacak,” dedi Coppola. “Çünkü onun, işe gidip 
ücretini aldıktan sonra evine dönecek bir insan olduğunu sanmıyorum.” 


ETRO'dan sonra Ehrenreich yaklaşık dört 

yıl boyunca New York Üniversitesine gitti. Bir sömestr sonrasında Tisch'den üniversitenin kendi branşını oluşturma temelli Gallatin School bölümüne transfer oldu. Oyunculuk ve 
yönetmenlik yapabileceği bir yer olması için birkaç 
arkadaşıyla bir tiyatro topluluğu kurdu. Boş zamanlarında Film Forum'da (indie filmleri ve yeniden sahneye konan şeyleri gösteren bir West Village kurumu) bir sürü film izledi. Tetro vizyona girene kadar kimseye bir Francis Ford Coppola 
filminde oynadığını söylemedi. Neredeyse film kariyerinin boş geçmesine izin verecekti. “Okuldayken hâlâ seçmelere gidiyordum,” 
diyor, “ancak eskisi gibi çaba göstermiyordum. Okul için çaba gösteriyordum.” 

Ancak okuldayken iki şey oldu: “Tetro' vizyona girdi ve Ehrenreich, Warren Beatty ile tanıştırıldı. Aktör-yönetmen-senarist olan 
Beatty sonunda “Rules Don't Apply'ı çekmek istiyordu ve Frank 
Forbes rolü için Ehrenreich'ı istiyordu. 

“Sanırım onunla ilk görüşmemiz dört saat sürdü,” diyor Ehrenreich. Bu vaktin çoğunun onun Beatty'ye soru sormasıyla geçtiğini de 
ekliyor. “Warren eski Hollywood'da bulunmuştu ve Francis'in tanımadığı insanlar tanıyordu. Kazan'ı tanıyordu. Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, John Wayne, Bette Davis hakkında hikâyeler duymak çok güzeldi. Warren'ın tanıdığı insanlar bunlardı.” 

Beşyıl boyunca Beatty filmi yüksek profilli bir aktör yerine Ehrenreich ile yapabilmek için gerekli finansmanı edinmek için çalıştı. Söylentilere göre Frank Forbes rolü için Shia LaBeouf, Andrew Garfield ve Justin Timberlake düşünülüyordu ve Ehrenreich, 
Beatty'nin onu daha büyük bir isim için kenara atacağını düşündügü yledi. “Bunu kendisi söylemiyordu ancak başkalarıyla da 
görüştüğünü bir şekilde biliyordunuz,” diyor. Alden Ehrenreich, 
kafasını karıştıran bu tip düşüncelerine rağmen Beatty'le iletişimini hep sıkı tuttu. Geceleri onunla telefonda konuşuyor ve onu ziyaret ediyordu. Buna karşılık Beatty de onu küçük tiyatro salonunda 
izlemeye geliyor, oyunun ardından birlikte yemeğe çıkıyorlardı. 

Ehrenreich, harekete geçmeyi seven biri. Nitekim, Beatty'den rolü kapmıştı. Han Solo da bu minvalde bir hikâye. “Hızlı ve şanslı” 
başlığını atarken kariyerinin şimdiye kadarki özetini aklımıza getirmiştik. Tam onu tarif eden bir başlık... Ehrenreich, 30'lu yaşları 
itibariyle daha da yükselecek, bizleri şaşırtmaya (belki de şaşırtmamaya) devam edecek; buna eminiz. 

Yolu, tam olarak açık. Zira o yolu, kendi belirliyor, çiziyor. 8 
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Bize de başarılı evlatlar y ren örnek babalara destek olmak yakışır. 


Faöcguüne 


TÜRKİYE 


—Mmnm— HAZİRAN 2018 —— —————— 


BABAMDAN 
NE ÖĞRENDİM? 


Yukarıdaki soru kolay gibi görünse de 
aslında cevaplamak, hem de uzun uzadıya 
hissedileni kelimelere dökmek fazlasıyla 
zor olmalı. Kimi baba kimi evlat... Tam 11 
isimle, çevireceğiniz sayfalarda bu sorunun 
cevaplarını aradık. Onlarınki, hatıralar arası 
bir yolculuktu. Hissettikleri, anımsadıkları 
her ne ise bunları anlamlandırabilmenin 
peşine düştüler. 


Baba... Ve öğrenmek... Bu kelimelerin altı nasıl da doldurulur değil mi? 
Başlıyoruz. Keyifli okumalar. 


Hazırlayanlar Seda Karan, Özge Dinç, Kaan Sancar 
Fotoğraflar Ömer Faruk Gökalp 


Aziz Sarıyer'in Oğlu 
DERİN SARIYER 


Sanat Yönetmeni, Müzisyen, 46 


Röportaj Özge Dinç 


Oğlum, babamın adını taşıyor. Bu ismi eşim koymak istedi. Özel 
olarak üzerine konuşmadık ama babamın oğluma onun ismini 
verdiğimiz için iyi hissettiğini biliyorum. 

Oğlum doğduğunda kendimi sanki bir saniyede daha olgunlaşmış 
hissettim. Ben sorumluluklarının bilincinde olan ama bir şekilde de özgür ruh hali olan bir insandım. Oğlum doğunca bu dünyaya daha bağlı olmak zorunda olan bir insan konumunda hissettim kendimi. Babam aramızda az yaş farkı olduğu için büyük 
bir abi gibiydi; ben de baba olduktan sonra yakın iki insan olmaya başladık. Ben oğluma yoğunlaştım, o sırada annemi kaybettik; sanki benim sorumluluklarım artarken konumlarımızda hafifbir değişiklik oldu. 
Babam kız kardeşime karşı daha sıcak ve babacandı. Sanırım, erkek çocuğa karşı mesafeli olmam gerekir gibi bir bilinçle yaklaşıyordu. Ben de soğuk bir insanımdır, dışarıdan bana yakın bir 
ilişki geldiğinde hemen cevap veren yapıda olmadığım için bu 
konuyu dert etmedim. 
Bütün dikkatim, onu rahatsız etmeyecek şekilde, oğlumda. Onun 
yanında olduğumu hep hissetsin istiyorum. 
Derin Design ben doğmadan bir yıl önce kurulmuş. Babam önce 
markayı oluşturmuş, sonra benim ismimi koymuş. Bunu önceden planlamış mıydı emin değilim. 

Babam tasarımcı olmasa bu yoldan gider miydim bilemem. Bence 
bu soruya hiç kimse yanıt veremez. Ama borsacı olmayacağım kesindi. Çocukluk yıllarımdan beri müzikle iç içeydim, evde babamın tasarladığı ürünlerle sürekli bir devinim halindeydi. O dünyanın içindeydim, bu sebeple üniversite dönemi geldiğinde üzerine 
çok fazladüşünmedim. 

Hep babamla çalıştığım ve başka bir yerde çalışmadığım için ofis 
içinde iki arkadaşımın birbiriyle problemi olduğunda yabancılaşabiliyorum. Babamla çalışmanın hep karar veren kişi olmak ve 
sonuçlarına katlanmak gibi zorlukları olduğu gibi kolaylıkları da 
vardı. İşte o kolaylıklara denk gelen şeyler başkası için zor olduğunda formül üretemiyorum. 

Babamla özellikle 2007-2008'de çalkantılı bir ilişkimiz oldu. En 
yakınınızla çalışırken başka bir iş arkadaşınızla yaşayamayacağınız problemler yaşayabilirsiniz. Bir sorun çok soğukkanlı biçimde çözülebilecekken kişisel meseleler masaya daha kolay gelebilir çünkü. Herkes birbirinin daha az güçlü yanlarını bilir ve etik 
kurallar daha az geçerli olur. Ama baba oğul olduğunuz için problemleri bir şekilde çözmeyi bilirsiniz. 

Tasarım anlayışlarımız çok benzer, ben de ona öykünmüşümdür. 
Hayat görüşümüz de epey benziyor; fazlalıklardan arınmış halimiz çok yakındır birbirine. O daha çok tasarım yapar, ben markanın genel gidişatıyla ilgilenirim. 

Haftada birkaç kez bir araya geliyoruz; ama o kadar çok konuştuk 
ve dünyada neler olup bittiğini tartıştık ki artık birbirimizi daha 
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cümleyi bitirmeden anlıyoruz. Çok tasarım görünce bir doyum 
noktası da oluyor çünkü sizi heyecanlandıran iş sayısı azalıyor. 
Eskiden daha çok tasarım odaklı konuşurduk, artık hayatın kendisiyle ilgili paylaşımlar yapıyoruz. 

Üniversiteden bu yana babamın başarılı olmasının bende kompleks yaratıp yaratmadığı sorulur. Bu anlayamadığım bir soru, çünkü aklımın ucuna bile gelmemiş bir konu. İnsanın kendini tuzağa düşürmesi gibi bir şey. 

Onunla daha çok benziyoruz, ama doğal olarak ayrışan yanlarımız da var. Mesela babam için mesleği dokunulmaz alana girebilir. Benim için ise hayatın bir parçasıdır, beni belirleyen bir şey 
olmak zorunda değil gibidir. Bu tip durumlarda bazı çelişkiler çıkabilir aramızda. 

Babam da,bende, bu hayatın bir oyun olduğunu ve insanın ölümlü olmayı unutmak için birçok şey icatettiğini biliriz. Bunun oyun 
olduğunu bilmemize rağmen kendimizi kaptırırız. 

Oğlum da bizimle aynı mesleği seçer mi bilmiyorum. 25 sene sonra hangi meslekler olacağını bile bilmiyoruz. Şu an dört yaşında 
ve “Banyoda geçici sergi var, sekiz saat kimse girmeyecek!” diyor 
mesela. Bu bir sinyal midir, onu zamanla göreceğiz. 

Evdeki kitapları gördüğü ve birlikte müzelere gittiğimiz için oğumun bilinçaltında sanat ve tasarım konusu birikiyordur. Bir şey 
yaptığı zaman “Bunu sen mi tasarladın?” diyorum, “tasarlamak” 
elimesini duyuyor ve bir hafta sonra da kendisi kullanmaya başıyor, Ama futbol izlemeyi de çok severim, bir kere bile bununla 
ilgili bir soru sormadı mesela. 

Baba olmak üzerine çok düşündüm. Küçüklüğümden beri bir gün 
aba olma isteğim vardı, arkadaşlarım da bilir bunu. 40 yaşında 
baba oldum, ondan sonra da hayatımızı ve işimizi oğlumuza göre planladık. 

Bir baba, biyolojik açıdan anne gibi hissedemez ama ben, bir baba oğluna ne kadar yakın hissedebilirse kendimi ona o kadar yakın hissediyorum. 

Baba oğulilişkisi psikolojide çok ele alınmıştır ama oradaki hesapaşmayı yapıp standart bir baba oğul ilişkisinden koparak daha sa- 
in bir noktaya ulaşamazsanız büyüyemezsiniz gibi geliyor bana, 
Babamın bütün tasarımlarını çok seviyorum, ama özellikle “Gullu 
ve tasarım dünyasına mal olmı nü “İstanbul'u ayrı severim. 
İkimizin de sevdiği tasarımcıl rasında Jasper Morrison, Konstantin Grcic, Ettore Sottsass, Achille Castiglioni, son dönemden 
de Bouroullec Kardeşler ve Nendo var. 

Babamı tek kelimeyle tanımlasam 'sanatçı' derdim. Sanatçı bence çok yanlış kullanılan bir kelime; sanatçı dünyayla var oluş hesaplaşmasını sonuna kadar yapmalı ve her saniye kendinin ve var 
oluşunun farkında olmalı; onu yapmadıkça ben yaptıklarını sanat kategorisinde değerlendiremiyorum. Dünyada bu kategori- 
de gördüğüm kişi sayısı az.8 
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Ömer Sabancı'nın Oğlu 
HACI SABANCI 


İş İnsanı, 31 


Röportaj Kaan Sancar 


Çocukluğumu düşündüğümde babama dair hatırladığım ilk anı, haftasonları birlikte hamburgerciye gittiğimiz ve burada geçirdiğimiz. 
keyifli dakikalar. Bu anıya dair aklımda yer edinmiş detaylardan biriyse kimi haftalar hamburgerciye gitmeden önce babamın iş yoğunluğu nedeniyle önce ofisine uğrayıp sonra oraya gittiğimiz. Şunu 
net hatırlıyorum; babam ofiste ilgilenmesi gereken işlerle uğraşırken ben de orada oyuncaklarımla oynardım. Babam o zamanlar da 
şimdi olduğu kadar çalışkan biriydi fakat ailesini de hiçbir zaman 
arka plana atmazdı. 

Ben küçükken babamla daha çok hafta sonu vakit geçirirdik. Hafta 
içi o işte olurdu. Bense okula giderdim. Şimdi ise bu oldukça değişti. Artık hafta içi birlikte daha çok vakit geçirme fırsatı buluyoruz, 
çünkü beraber çalışıyoruz. 

Babamı en iyitanımlayan kelimelerden birinin adil olduğunu düşünüyorum. Kendisi hemiş hayatında hem de özel hayatında adil olmaya 
oldukça önem verir, Bunun kişiliğinin en öne çıkan özelliklerinden 
biri olduğunu söyleyebilirim. Babam hakkında, şunu da belirteyim: 
Kimseye haksızlık yapmak istemez ve kimseye haksızlık yapmaz da. 
Babam için “İyi ki var? dediğim tek bir an yok, bu cümleyi neredeyse her zaman kuruyorum. Kendisinden şimdiye kadar çok fazla şey 
öğrendim ve ondan hâlâ öğreneceğim çok şey olduğunu düşünüyorum, Her zaman şu duayı ederim: Allah annelerimizi, babalarımızı 
yanımızdan eksik etmesin. 

Babamdan öğrendiğim birden fazla erdem var fakat en önemli ikisini belirtmem gerekirse bunlar; dürüst olmak ve adalet. Bu erdemleriolabildiğince hayatıma yansıtıyorum. Bunu yapmak da öncelikle 
iç huzurumun artırmasını sağlıyor. 

Babam yalan konusunda asla taviz vermez ve kendisine yalan söylenmesine aslatahammül edemez. 

Babamın her yönünü ayrı ayrı seviyorum, beğeniyorum ve kendime 
örnek alıyorum. Kendisi benim için bir yol gösterici; bir idol niteliğinde. Rahmetli dedem Hacı Sabancı ve rahmetli Sakıp Amcam da 
idol olarak gördüğüm diğer kişiler. 


Babamla gurur duyduğum özel bir an belirtmemi isterseniz gerçekten belirtemem. Ben onunla her an, her zaman gurur duyuyorum. 
Babamın en sevdiği, yapmaktan en çok zevk aldığı aktivite Beşiktaş 
maçlarına gidip maçları canlı olarak tribünden izlemek, Kendisinin 
koyu bir Beşiktaş taraftarı olduğunu söyleyebilirim. Ben ve kardeşlerim de öyleyiz. Bu nedenle maçlara çoğu zaman birlikte, kalabalıkbir şekilde, gidiyoruz. Bu maç sırasında aramızda oldukça keyifli 
biratmosferin oluşmasını sağlıyor. Bir de üstüne Beşiktaş galip geldimideğmeyin keyfimize! 

Babamın sanata karşı oldukça büyük bir ilgisi var. Annemle birlikte, 
“Arzu - Ömer Sabancı Sanat Koleksiyonu! ismini verdikleri bir çağdaş sanat koleksiyonları var. Ayrıca şunu da eklemeliyim: Kendisi 
Türk çağdaş resim sanatına ve sanatçısına destek olmayı hiçbir zamanihmal etmeyen biri. Bu noktada ben de bir bakıma öyleyim. Göz 
zevkimize hitap eden ya da misafirlerimizin baktıklarında beğeneceklerini tahmin ettiğimiz eserleri satın alıyoruz. 
Babamlabirçok ortak yönümüz var. Mesela, o da ben de oldukça detaycıyızdır. Detaylara önem verir, bu doğrultuda hareket ederiz. İkimiz de koyu Beşiktaş taraftarıyız. “Beşiktaş âşığıyız.” da diyebilirim 
bu noktada. İşimize ve çalışmaya önem veren kişiliklere sahip olmamız ve sanata değer vermemizin de diğer ortak özelliklerimiz arasında bulunduğunu söyleyebilirim. 

Babamdan öğrendiğim en önemli hayat derslerini şu şekilde açıklayabilirim: O bana dürüst ve iyi bir insan olmanın, devletine ve milletine faydalı bir birey olmanın ve insanları kırmamanın ne kadar 
önemli olduğunu öğretti. Ben ve kardeşlerim de bu ilkeler doğrultusunda yetiştik. 

Sabancı Ailesi'ne mensup olduğum ve böyle bir soyadı taşıdığımiçin 
gurur duyuyorum. Sabancı soyadının önemi ailenin varlıklı olmasından değil; bu topraktan aldığını bu toprağa vermesi, iş gücü yaratması ve yükümlü olduğu vergiyi yine devletine vermesinden gelmektedir. Ben de, babam gibi, ailemin bu geleneğini devam ettirip 
ülkeme ve milletime faydalı bir birey olmak istiyorum. © 
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Yönetmen, 55 


Röportaj Özge Dinç 


Babamın dünya sinemasından etkilendiği çok film vardı. Mesela biri “Züğürt Ağa'ydı. John Ford, yıllarca suçladığı Kızılderililerden özür dileyen bir film yapmıştı, bizimkiler de yıllarca kötü 
ağafilmi yapmışlar, tersini yapsak ne güzel batarız diye düşünüp 
“Züğürt Ağa' filmini yaptılar. “Gülen Gözler” de “Damdaki Kemancı'dan esinlenmiştir. 

Babam Kemal Sunal'ı, İlyas Salman'ı, Halit Akçatepe'yi, Müjde Ar'ı 
ve daha birçok ismi keşfetmiştir. Kemal Sunal'ı Zeki Alasya uzun 
boylu birini gerektiren bir rol için önermişti, oradaki tek repliği 
gülmekti. Seyirci onun gülmesine gülünce dördüncü filmde başrolü kaptı: Salako”. 

Bir dönem bütün senaryolar Sansür Kurulu'na takılıyordu. Babam 
o konunun uzmanıydı; 90 dakikalık “Kibar Feyzo” filmini 45 dakikaya indirip kurula soktu, kuruldan geçince de ilk haliyle çekti. Baktı ki bir şey olmuyor, bu yola başvurmaya devam etti. “Ha- 
babam Sınıfı'nda da “Bir hocaya kel denir mi?” deniyordu, onları 
çıkarıp kuruldan geçirmişti, 

İthal filmin yasaklandığı yıllarda salonları doldurmak zorundaydılar, o sebeple 1970-80 arası babam senede 10 film çekmiştir. “Ha- 
babam Sınıfı* 11 günde çekildi, 17 gün vizyondaydı. 

Bizim dört kardeş olarak sinema yapmamız yasaktı, çünkü o dönemde toplumda şöyle bir inanç vardı: Kadın sinemacıysan adın 
çıkar, erkek sinemacıysan başına acayip şeyler gelebilir. İtalya'ya 
dil okulu okumaya gittim, tercüman olacaktım. Uzun süre dönmeyince sinema okumaya başladım. Babam bunu bir yerden duymuş, bir uçakla yanıma geldi. Sinema okuduğumu öğrenince de 
apar topar geri dönmüş; gece bana bıraktığı mektubu buldum: 
“Ben oğlumla itimat üzerine kurulu bir ilişki hayal etmiştim. Bayağı uzak kalmışız demek ki, üzerinden etkimin geçtiğini hissediyorum; bu beni çok sarstı, Hayat inişli çıkışlı bir süreçtir, mutlu 
olmanı dilerim.” Ondan sonra da uzun yıllar görüşmedi benimle. 
Babamın taktiği çok hoşuma gitti, bir kez de ben oğluma uyguladım. Daha dört yaşındayken bir gün çok yaramazlık yapıyor, onu 
uyardım. “Ne yapacaksın?” diye dört beş kez geldi yanıma; bir şey 
demem lazım, aklıma babamın lafı geldi: “Ben oğlumla ilişkimi 
böyle düşünmemiştim,” diye. Baktım koluma sarıldı. 

040 yaşındayken doğduğumiçin babam diğer kardeşlerime yapamadığı babalığı en küçük olduğum için bana yaptı. Diğerleri ondan çok korkardı. Babam kasabanın şerifi gibiydi, eve gelince hepsi kaçışırdı. Ben “Sizin babanız farklı, benimki farklı.” diyordum. 
Babam beni reddettiği için Roma'dan döndükten sonra Arzu Film'e 
başvuramadım; rakibi Erler Film'de çalışmaya başladım. Bir filmdebir yönetmene, diğerinde başka yönetmene asistanlık yapıyor, 
buna anlam veremiyordum. Babamı kaybettikten sonra öğrendim ki bütün bu organizasyonu babam Türker İnanoğlu'ndanrica ediyormuş. 

“Arabesk'filmini çekerken beni aradı, “Alo, ben baban. Cihangir'deki 
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evimi biliyor musun, oraya gel,” dedi. Gittim, iyice ufalmış, koltuğunda oturuyor. “Şener abin senin iyi bir asistan olduğunu söyl 
yor. Diploman var mı? Git getir,” dedi. Sonra da kaç para istediğimi 
sordu. “1.000lira,” dedim, “Hadi oradan, “Türker abin o kadar paravermez adama,” dedi. “Zaten vermiyor, ben senden istiyorum.” 
deyince “Babanı mı dolandırıyorsun ulan?” demişti. 

Babam aşırı hiperaktif, hızlı bir adamdı. Çocukluğundan beri öyleymiş. İlkokulu dokuz yaşında, askerlik ve okulu 20 yaşında bitirmiş. Gece üç dört saat uyur, sabaha kadar iki romanı devirmiş 
olurdu. Bu sebeple onun senaryoyu, ışıkçıyı bekleyecek zamanı 
yoktu. Daha oyuncu etrafa bakınırken “Kamera!” derdi. Tek sayfalık projeyle yola çıkar, senaryoyu sabahtan senariste anlatıp yazdırır, aynı gün çekerdi. 

Arzu Film'in çoğu filminin senaristi görünen Sadık Şendil, aslında ekibin yemek işlerinden sorumlu kişiydi. Babam onu çok sevdiği için onun adını yazmıştı. 

Babamla çalışmaktan hiçbir şey anlayamadım; çünkü çok hızlı, 
takip edemiyorsunuz. Bir düzen yok, umrunda da değil. Bir gün 
filmlerinin teknik kalitesi düşük diye onu eleştirdim, çok sinirlendi: “Seni parça pinçik ederim!” dedi, “Ben o özeni göstersem 
çekecek kameraman, onu gösterecek salon mu var? Bu işin kitabı senaryodur, oyuncudur, samimiyettir. Gerisi lükse girer.” dedi. Neyi kastettiğini o vefat edip kendim film çekince anladım. 
En sevdiği filmini bilmiyorum, ama en sevmediğini biliyorum. Hiç 
ödülü yok diye onu eleştirdiklerinde “İstesem alırım,” diyip “Canım Kardeşim'i yaptı. Bütün ödülleri aldı, ama film battı; hiç izlenmedi. Yıllarca ödül kurbanı olduğunu söyleyip kendine kızdı: 
“Allah beni kahretsin; millet zaten zor durumda, para verip beni 
izlemeye geliyor, hayatlarını bir de ben berbat ediyorum. Ne hakkım var böyle bir şeye!” 

Vefat etmeden öncebeni yanına çağırdı: “Evladım Arzu Film'i kapatma, bu filmi sakın satma ve yönetmenliğe hevesliysen başkası- 
nın parasıyla film yapma; önce yapımcılığı öğren,” dedi. “Başkası- 
nın parasını batırmak iyi bir şey değildir.” Var olduğumuz sürece 
Arzu Film'idevam ettireceğiz. Bu bir bayrak teslim işi: Benim oğlum sinema üzerine okuyor, yeğenim de reklam sektöründe ve ilk 
uzun metraj filmini çekecek. Arzu Film onlarla devam edecek. 
Babama öykündüğüm şeyler var, öykündüğümüz fark edip kurtulmaya çalıştığım şeyler var. Bu o kadar paradoks barındırıyor 
ki içinde, bunu anlayıp çözebilmem iki senelik psikiyatr macerama sebep oldu. Böyle bir babanın varlığı insana huzur mu veriyor, insanın huzurunu mu kaçırıyor diye soracak olursanız derin 
saptamaları olan bir adam olarak diyebilirim ki başlangıç itibarıyla sizi huzursuz eden bir şey; fakat yaş aldıkça baba da sizin 
gözünüzde daha fazla değer kazanıyor; sevginiz, anlayışınız artıyor. Saygı duymaya başladığınız anda huzur da geliyor sizinle, 
En azından benim maceram böyle oldu. 8 
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Babamlailişkimiz, tabii bana göre; muazzamdı. Hayatımdaki ilk'leri 
hep ondan öğrendim. Yüzmeyi de babam öğretti, kuvvetle muhtemel ilk “harfi de. Çünkü eğitime oldukça önem verir, çok okurdu. Lise mezunuydu ama çok okurdu, her şeyi çok merak eden 
bir adamdı. 

Köken olarak aslen Makedonyalıyız. Makedonya'dan Türkiye'ye 
göç etmişler. Ben İstanbul, Fatih doğumluyum ancak bir yaşındayken Gemlik'e taşınmışız. 18 yaşına kadar Gemlik'te yaşadım. 
Dolayısıyla bana nereli olduğumu sorduklarında, çabuk olsun diye Gemlikliyim derim, Tabii bunun bir başka nedeni de Körfez çocuğu olarak yetişmem, zeytini ve denizi çok sevmem. 

Özellikle şu son e-devlet meselesinde gördük ki; baştan aşağı Maedon'uz. Dolayısıyla aile ilişkilerimiz son derece sıcak ve samimi oldu. Her zaman eğlenilen ve gülünen bir evde doğum büyüdüm. Paylaşırdık, kısacası; ağırlıklı olarak da babamla. İlk topa da 
babam sayesinde vurdum, ilk kez maça da babamla gittim, ilk raımı da babamın yanında içtim. 
Samimi ve iyibir adamdıbabam. Daha doğrusu 'kıyak'bir adamdı. 
Babamıben 30 yaşındayken kaybettim. Vefatından önceki son beş 
yılın hakikaten tadına doyulmaz. O beş yıl gerçekten çok enteresandı her şey. Baba-oğul değil de, iki dost gibiydik. Sırlarımı biirdi, sırlarını bilirdim. İyiydik yani; ilk aşkını bilirim, o derece! 
İyiinsan olmayı öğrendim babamdan. Daha doğrusu iyi insan olabilmek için gayretli olmayı öğrenmeyi öğrendim. Çünkü mutlak 
ve sonsuz iyilik diye bir şey maalesef olamıyor. Bizim de içimizdeki “kötü' bazı durumlarda kendini gösterebiliyor. Dolayısıyla 
içimdeki “iyilik duygusu bazen beni tutamayabiliyor. Hiçbir şey 
olmasa, trafikte bir şoföre kızabiliyorum mesela, 

Oyun oynamak çok keyifli bir şey. Tiyatrocu olarak oynadığımız 
oyundan bahsetmiyorum. Hayatın içinde oyun oynamak çok eğlenceli bir şey. Babamız da bizimle çok oynardı. Şimdi ben çocuklarımla doya doya oynamaya çalışıyorum. Dolayısıyla çok iyi 
vakit geçirebiliyoruz. Babamdan, çocuklara vakit ayırmayı öğrendim. İyi dinlemeyi de. 
Yalan söyleyemezdik babama. Bizim evimizde hiçbir zaman dayak olmadı. Babamın kulağımı çektiğini dahi bilmem. Ama çok iyi 
üserdi. Bir yanlışımız olduğunda küsüp günlerce bizimle konuşmazdı. Babamın küsmesinin nasıl bir duygu yarattığını anlatamam. 
Ödüm kopardı, bir yanlış yapacağım da babam bana küsecek diye! 
Babam serbestmeslekle uğraşırdı. Serbest meslek nedir, halen anamış değilim bu arada. Ancak iş konusunda şunu söyleyebilirim 
i; babam ne yazık ki, başarısız bir adamdı. Ne yapmaya çalıştıysa, 
hep'bir' olmadı. Bahtsızdı. Ama niyeti iyiydi, bunu söyleyebilirim. 
Yanılmıyorsam altı yaşındaydım, Gemlik'inilk oyuncak dükkânını 
babam açmıştı. Düşünsene o oyuncaklarla benim çocukluğumu! 
Şu yaşımda bunu yaşadım, bunu gördüm gibi anlamlandırmam 
ayatımı. Yaşandı, bitti geçti. Dolayısıyla “Babam şu işi yapıyordu olmadı, nedeni bu, diyemiyorum.” Sanırım 12 yaşındaydım ve 
abamın işleri bir kez daha bozuldu ve vefat edene kadar da düzelmedi. Bir akşam arkadaşlar arasında, sofrada otururken babamın ne iş yaptığı sorulmuştu, “şanssızdı' dedim, serbest şanssız. 
Baba olmak; her anıyla bambaşka! Sonuçta Ceyda (Düvenci) ile bizim sadece oğlumuz değil, aynı zamanda bir de kızımız var (Meisa). Melisa'ya karşı “baba' gibi hissetmekten çok o bana babalık 
duygusunu çok iyi hissettiriyor. Onunla ilgili hissettiklerim çok 
başka. Melisa benim en yakın arkadaşım, ilk göz ağrım, benim oğuma ablalık yapacak tek kişi, Melisa için deliriyorum! İnanamazsınız; Okan Ali ile birbirlerinin gözünün içine bakıyorlar. 
Sonuçtabiz bir aşk evliliği yaptık, ben karıma çok âşığım. Okan Ali 
de bu evliliğin bir meyvesi. Ceyda ile hayalini kurduğumuz her 
şeyin toplandığı nokta oğlumuz. Sarışın Bülent, diyebiliriz. Alaltan ten rengini annesinden aldı. 

Oğlumuzun ismini aslında Melisa koydu. Biz daha bebek hazırlığı 
bile yapmazken Melisa, bir kardeşi olacağını, üstelik erkek olacağını ve isminin de Ali olacağını söylerdi. Okan da, can arkadaşım Okan'dan (Yalabık) geliyor. Oğlumun Okan gibi biri olmasınıçokisterim. 

Ailemde herkes oyuncu olma kararımda bana destek oldu. Ancak 
bugüne kadar hiçbir yerde söyleme fırsatımın olmadığı bir şey 
söylemek istiyorum: Keşke rahmetli babam oyuncu olsaydı. Bence doğru işi bulamadığı için şanssızdı. Kesin çok iyi bir oyuncu 
olurdu, buna inanıyorum. 

Eskiden gençlik ateşim vardı, ama artık hayata daha farklı bakabiliyorum. Artık hayatımız demek; evimiz, çocuklar, evde beslediğimiz hayvanlar demek. Annem hayatta ve ona karşı da sorumluluklarım devam ediyor, Kıymetli bir ailem var ve ben de yaşayıp ve 
sahip olduklarımın naçizane, kıymetini bildiğimi düşünüyorum. 
Allah'ın verdiği her şeyin farkındayım ve şükrediyorum. Hesaplamadan, sorgusuz sualsiz yaşayabileceğiniz en güzel şey sevgi. 
Tabii bir de erkekler için evliliğin olmazsa olmazını unutmamak 
gerek: “İtaat et, rahat et.” 
Eşim öyle acayiptir ki, dört yıldır beraberiz ve ben aslında dörtyıldır “Babalar Günü'nü kutluyorum. Oğlumuza hamileyken de bana hediye alırdı. Tabii şimdi ilk kez etli butlu, dokunarak bir Babalar Günü kutlayacağız. 
Rahmetli babam derdi ki, “Nasihat bedava. O yüzden ne birine nasihat ver, ne de kendine al.” Babamdan gelen bir nasihatle nasihat etmek huyum olmadı. Dolayısıyla çocuklarımın kulağına bir 
şeyler fısıldamak yerine birlikte yaşayalım görsünler istiyorum. 
Geçenlerde Cem Ağabey (Davran) ile konuşuyorduk. Ülke hallerinden, insanların ne kadar acımasız olduklarından söz ederken, 
bana “1.90 oldu. Baktığın zaman aslan gibi ama biz onu hiç aslan 
gibi yetiştirmedik. Başına bir şey gelir diye çok üzülüyorum.” dedi. O kadar iyi anladım ki onu. 8 
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Ben dört yaşındayken babamı kaybettik. Şu anda 31 yaşındayım, 
dört yıldır evliyiz ve 1,5 yaşında da bir kızımız var; Ada. Dolayısıyla 
baba-oğul tanımını dolduracak bir ilişkimiz maalesef olmadı, gelişemedi babamla benim aramda, Zaten böyle bir ilişkiye dair açlığım 
çok büyüdüğü için erken yaşta baba olmak, çocuğumla birlikte büyümek, onunla vakit geçirmek benim için hayati bir noktadaydı, Yıllardır arzuladığım bir şeyi yaşıyor olmaktan çok mutluyum açıkçası. 
Artık bebek yapmayı planlayalım noktasına geldiğimizde kızımız 
Ada sürpriz bir şekilde kendi geldi. 

Babasını erken yaşta kaybedenler bilir; babanızı kaybettiğiniz yaştan itibaren “Baban şöyle biriydi, aynı baban gibi yaptın, aynı baban 
gibi davranıyorsun, baban bir keresinde şöyle demişti, bak şimdi aynı baban gibi baktın...” gibi cümleleri çok sık duyarsınız. Bu hikâyelerle büyüdüğünüz için de bir noktada ister istemez 'soydur çeker” 
mi acaba oluyorsunuz. Acaba ona gittikçe benziyor muyum yoksa 
benzemeye mi çalışıyorum... Bir noktada izdüşümü gibi oluyorsun. 
Kızımla olan ilişkim nasil olur, nasıl ilerleyecek, nasıl bir noktaya gelecek bilmiyorum ama eğlenme odaklı olsun istiyorum. Birbirimizle vakit geçirmekten keyif aldığımız birşeye dönüşsün istiyorum. O 
yüzden evde oyun saatleri bölümünü ben üstleniyorum genellikle. 
Evde olduğum sürece bu sorumluluğumu yerine getiriyorum sonra annesi devralıyor. Sonuçta çok çabuk büyüyorlar ve bu kısa zamanı iyi değerlendirmeli. 

Kızımız Ada dünyaya geldiğinde çok ağladım. Çünkü çok zor bir doğumdu, eşim Melis normal doğum yaptı ve yaklaşık 20 saat sürdü. 
Çokbüyükbirstrese giriyorsunuz böyle durumlarda, “Bitse, kız kurtulup acısı dinse de rahatlasa...” diye diye bekledikten sonra Ada'yı 
kucağıma verdiklerinde hüngür hüngür ağladım. 

İki meraklı karı-koca olarak cinsiyetini hemen öğrenmek istedik. 
Ben hep erkek istedim, kız olacağına ihtimal bile vermedim. Ama 
şimdi çok mutluyum. Erkek çocuk sonuçta anneye daha yakın oluyor, kız çocuklar direkt babacı oluyor. 

Günümüzde yaşanan kadına karşı şiddet, taciz olayları, tecavüz vakaları gibi insanlık dışı olayları duyup gördüğüm zaman isteristemez 
kızımiçinendişeleniyorum. Elbette erkeklerin de başına bir dolu kötü olay geliyor ancak kadınlara yönelik olanlar daha çarpıcı oluyor 


ve bu da beni yeteri kadar korkutuyor. Zaten endişeli bir tipimdir; 
olasılıkları düşünürüm hep. Büyükbabam çok pimpirikli bir adamdı. “Bir rahatol ya.” derdim ona hep. Baba olunca öyle olmuyormuş. 
Çocukken hafta sonlarını anneannem ve dedemin evinde, sömestr ve 
yaz tatillerini de babaannem ve dedemle geçirirdim. Dedem, Mahmutpaşa'daki çorap fabrikalarının makineleri için iğne satardı. İlkokul çağındayken beni de işe götürürdü. Onunla işe gider gelir, 
vapura binerdik. Mahmutpaşa'da hanın içinde esnaf arasında büyüdüm bir nevi, Dolayısıyla daha çocuk yaşlarda o kadar büyüğün 
içinde sosyal bir ortam gördüğün zaman gerçek bir şeyin içinde olma duygunuz çok gelişiyor. 

Dedem çok dürüst bir adamdır. Ufacık bir yalan söylense acayip sinirlenir, Tabii bu konuda kendisinden çok ders almışımdır, yaramazdım çünkü, Sıkışınca “Ben yapmadım, anneannemin suçu galiba...” der, yırtmaya çalışırdım. 

Kimle büyüyorsan, seni kim yetiştiriyorsa bir şekilde en bariz huylarını kapıyorsun. Dedem hayatı boyunca erkenden kalkan biri oldu. Sabahları dört beş kilometre yürüyüşünü yapar, eve döner. Bir 
taraftan da değişik ve gamsız tasasız bir adamdır. Sanırım bu yönümü dedemden almışım. İş disiplinimi ve ahlâkımı da keza. Dedem 
Amerikan polisiye filmlerini Türkçe dublaj izlerdi. Hatta aynı filmi 
dokuz kez izler son sahnede de “Bu filmi de 50 kez verdiler.” İzlemeseydin, yarım bıraksaydın... Ama inat ederdi. Şimdi de ben daha 
önceden izlediğim bir filmi tıpkı dedem gibi hipnotize olmuş şekildeizliyorum. İnat mı inat, takıklık mı evet. 

Kızım Ada'nın meslek seçimine asla karışmam, karışamam, kimse de karışamaz. Bir bireye “Hayatın boyunca bu işten para kazan.” 
demek bana çok bencilce geliyor. Bir baba olarak sadece tavsiye verebilirim. Artısıyla eksisiyle önünde bir dolu seçenekler, örnekler 
olacak çünkü. Sonuçta insanın çevresi, yaşamı, sorumlulukları degişince hayatı bambaşka bir şekle bürünüyor. 

Hayatım boyunca kızımın iyiliği için kötü polis'i oynayabilirim, hiç 
sorun değil. Yeter ki, onun gözünde ben kötü olsam da sonuç onun 
iyiliğine olsun. Hastadır ilaç içmek istemiyordur ama içmesi de gerekiyordur... Ben oilacı bir şekildeiçiririm. Bu tip konularda son derece soğukkanlı ve net kararlar alabilen biri olabiliyorum. © 
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Rahmetli, hem babamız hem de patronumuzdu. İlk defa 1976 yılında, 18 yaşındayken onunla aynı sahneyi paylaşmıştık. Oynadığımız oyunun ismi “Tırt'tı, Onunla aynı sahneyi paylaşmak muhteşem bir deneyimdi. Ev içinde aynı hayatı paylaşmak da bizim 
için bir ayrıcalıktı. 

Sanırım, 70'li yılların başıydı. Babamız 'Cafer Bey' ismindeki ilk filmini çekmişti. Ekranlar siyah-beyaz o zamanlar, tabii. Okulu kırıp babamın filmine giderdim. Tabii, o zamanlar korkudan bunu 
annem ve babama söyleyememiştim. Yıllar sonra itiraf ettiğim- 
de çok gülmüşlerdi. 

Hiç unutmam bir bayram arifesiydi. Babam bütün kardeşlerime 
bayram hediyesi almıştı, Kimine kazak kimine pantolon. Ayakkabı zaten herkese alınırdı. Bana aldığı kazak da bana olmamıştı. 
Oyunu vardı o gece. Oyunu bittikten sonra gece geç saatlerde eve 
geldi. Annemle beraber benim çok üzüldüğümü görünce bir taksiye atladık. Gecenin 03.00'ünde açık dükkân aramıştık, sırf ben 
mutlu olayım diye, Sırf çocuğunu mutlu etmek için koşuşturmuştu. 
İşineçok sadık biriydi. Klasik tiyatro babamın hayatıydı. Oyundan 
neredeyse altı saat önce sahneye giderdi. Ekibindeki herkesin de 
en azından bir buçuk saat önceden orada olmasını isterdi. Geç 
gelenler imza atardı. Onlara kızardı sonrasında. Tiyatroyu mecbur kalana dek bırakmadı. Televizyon ve sinema işi de yaptı ama 
bunları geçinmek için yaptı, çok fazla sevemedi. 

Sanatın her alanına düşkündü. Oyunda verilen kısa aralarda herkes çayını, kahvesini içerken babam soyunma odasında çiçek ve 
palyaço resimleri yapardı. Bunun dışında büstler yapar, şiirler 
de yazardı. 

Enbüyük sevdası uçaklardı. Babamın gençliği Sarıyer'de geçti. Sarıyer'de lakabı 'Pilot Nejat'tı o yıllarda. Japon oyuncakçılardan uçak 
topladığını ve eliyle kendi kendine uçak maketleri yaptığını hatırlıyorum. Gösterileri izleme fırsatı olduğunda da hiç kaçırmazdı. 
Eviniçinde tatlı-sert bir adamdı. Sahnede de öyleydi. Nejat Uygur'la 
oynamak çok zordur. Ben de ilk başta onunla oynarken çok zorlandım. Çünkü ne yapacağı belli olmayan, senaryoyu bırakarak 
doğaçlama yapabilen bir oyuncuydu. “Senaryo var, tamam. Ama 
beni dinlerseniz, takip ederseniz ne demeniz gerektiğini çözmüş 
olursunuz, zaten.” derdi. Arada ters köşe de yapardı. Sahnede o 
an aklına bir şey gelir, söylerdi. Seyirci gülerdi ama karşısındaki 
oyuncunun da donup kalmaması gerekirdi. 

Babamı en iyi anlatan eylem 'pes etmemek”, Bu ülkede tiyatro yapmak oldukça zor. Hele geçmişte, mesela 60'lı yıllarda çok daha 
zormuş. Ekibinin yükü de omuzlarında, tabii. Çok fazla zorlukla karşılaşmış ama hiç pes etmemiş. Dekorunu kendi yapar zaten 
ama gerektiğinde gişede durup bilet de satmış. Askere giderken 
bir arkadaşına da şöyle demiş: “Ben askere gidiyorum. Bir gün İstanbul'a dönersem, kral olarak döneceğim.” Hakikaten de yıllar 
sonra hem İstanbul'da hem de Türkiye'de kral oldu. 
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Bir gün babama dedim ki, “Baba ben oyuncu olmak istiyorum.”. 
Bana o zaman, “Önce insan olacaksın, sonra sanatçı olacaksın. 
Yaptığın işi bunun ardından başarıyla yapabilirsin.” demişti. O 
zamanlar ben daha küçüğüm anlayamamıştım ama ileride bu 
sözler Behzat'ın da benim de kulağımıza küpe oldu. Evlatlarıma da bunu aşılamaya çalışıyorum. 

Fiziki olarak beni babama çok benzetiyorlar. Yalan yok, ben saçımı boyatıyorum. Behzat kadar olmasa da benim beyazlarım var. 
Bir ara saçımı boyamadım, beyaz bıraktım. Bir baktım sahnede 
babama çok benziyorum. Bunu istemedim ben. Çünkü o bir ta- 
ne. Ne yapsam benziyorum, aslında, Sahnede de beni çok benzetirler; jestlerimi, mimiklerimi, hareketlerimi... Çalışkanlığımı 
ve çabukluğumu da ona benzetirler. 

Behzat'la Anadolu'ya gittiğimiz zaman fark ettik, Anadolu'daki 
tüm halkın babamız Nejat Uygur'la ilgili bir anısı var. Mesela, 
Adana'ya gidiyoruz vatandaş diyor ki, “Nejat abi buraya gelmişti, konuşmuştuk.” Samsun'a gidiyoruz, “Abi böyle böyle.” diyorlar. “İyi ki Nejat Uygur'un oğluyum!” diyorum çoğu zaman. Benim için gurur verici bir şey. 

Hasta olmadan önce tiyatro oyunu oynamadığı zaman saat 21.00- 
21.30'a doğru, oyunlar genelde bu saatlerde başlardı, huzursuzluğu tutardı. Sonra “Çocuklar oyun vakti yaklaşıyor. Benim bütün huzursuzluğum ondan.” derdi. 

Yaşasaydı tiyatro yapmaya devam ederdi. 80 yaşında hastalandı, 86 yaşındayken de kaybettik. Hiç unutmam, babamı hastaneye kaldırdık, yoğun bakımdaydı. Aşağı yukarı 10 gün kadar 
yoğun bakımda kaldı. Behzat'la beraber yanına gittik. Babamla konuşuyoruz, gözleri kapalıydı. “Baba,” dedik, “İyileşin beraber oyun yapacağız.” Birden gözlerini açtı, Tiyatroya o denli bir tutkuyla bağlıydı. 

Hastalığının ilk zamanlarında biraz daha iyiydi. Bilinci kapalı değildi ama yine de şuurunda bir şeyler vardı. Ben babamı tekerlekli sandalyeyle gezdirirdim. Yıldız Parkı'na götürürdüm, onu. 
Babam konuşmasında güçlük olsa da şöyle derdi: “Bir gün tekerlekli sandalyeyle de olsa sahneye çıkmak istiyorum.” 
Babamdan şunları öğrendim: Bir iş yapıyorsan, o işi aşkla yapmalısın; asla vazgeçmemelisin ve evini asla ihmal etmemelisin. Babam evini asla ihmal etmezdi. Otoriter bir kişiliği vardı, evet, ama 
bir yandan da evin içinde ailesini eğlendiren, güldüren biriydi. 
Bunu da zorla değil, içinden geldiği için yapardı. 

Bazen babamın eski videolarına bakıyorum veya televizyon yada 
internette denk geliyorum. O anlarda şunu fark ediyorum: Meerse en çok sesini özlüyormuşum. Dün bir arkadaşım da, mesela, bana babamın yıllar önce oynadığı bir reklam filmini gönderdi. Rahmetli Yüksel Özen'le birlikte oynamışlar. İnsan hakikaten 
bir tuhaf oluyor. Nur içinde yatsın, onu çok özlüyorum. Burnumdatütüyor.8 
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Babam bana kendimi her zaman çok özel hissettirdi. Onun kızı olduğum için kendimi çok mutlu, çok ayrıcalıklı hissettim. Onun 
oyunlarını izledim, performanslarına şahit oldum, hazırlık dönemlerini gözlemledim. O nedenle ona müthiş saygı ve sevgi duyarak büyüdüm. O benim için hem babam hem de hayran olduğum oyuncuydu. 

Ben küçükken hafta sonları beraber Kuğulu Park'a giderdik. Ben 
iki yaşından itibaren babamdan ayrı büyüdüm. Bu nedenle haftasonları beraber vakit geçirebiliyorduk. Çok ilgili bir baba oldu- 
Şu için her hafta sonu yanımdaydı. Kuğulu Park'ta kuğulara simit 
atardık. O zamanlar Kuğulu Park da çok güzeldi. Annem ve babamla birlikte üçümüz vakit geçirirdik. 

Hiçbir zaman babamın yoksunluğunu hissetmedim. O baba olarak elinden geleni yaptı. Bana hiçbir zaman annemle babam ayrıymış gibi hissettirmedi. Hiçbir zaman aile üçgeninde yaşadığım 
birdönem hatırlamıyorum. Tam aksine, çok güzel anılarım var ve 
bu anılarda da oldukça ilgili bir baba var. 

Oldukça disiplinli bir oyuncudur. Bir oyuna hazırlandığı dönemdeki Cihan Ünal'la normal yaşamındaki Cihan Ünal arasında çok 
büyükfarklar vardır. Bu ayrımı çok az oyuncu yapabilir. Kendine 
has metotları vardır. Uykusundan yediğine içtiğine kadar her şeye dikkat eder. Mesela, sahnesi varsa üç saat öncesinden salona 
gider. Gerekirse yemeyi içmeyi keser. Canlandıracağı rolün içine 
girer, karakteri anlamaya çalışıp onun gibi yaşar. 
“Şahsınamünhasır' onu çok güzel tanımlıyor bence. Çok farklı biri. Kova burcunun bütün özelliklerini taşıyor. Çok enteresan ve 
vakit geçirmesi zevkli biri. Ayrıca çok da karizmatik bir adam. 
Dünya'nın neresine giderseniz gidin karizmasıyla çevresindekileri nasıl etkilediğini görüyorsunuz. 

Babamla şu anda birçok baba-kızın ulaşamayacağı bir noktaya 
geldik. Yaşadıklarımızın ardından çok daha fazla kenetlendik. 
Aramızdaki sevgi bağı çok kuvvetli. Sevgi olmazsa hiçbir şey olmayacağını ama sevgi varsa da hiçbir şeyden korkulmaması gerektiğini düşünüyorum. 

Özel hayatı ile ilgili konuşmaktan ve konuşulmasından hiç hoşlanmaz. Özel hayatına karışılmasını, sorulup soruşturulmasını ve 
sorgulanmasını hiç sevmez. Çok nadir röportaj verir, çok sınırlı 
konuşur. Özel hayatının özel kalmasını ister. Bu onun asla taviz 
vermediği bir konudur. Aynı durum özel eşyaları için de geçerlidir. Özel eşyalarına da kimsenin dokunmasını istemez. 

Adalet, disiplin ve fikir özgürlüğü gibi kavramların önemini bana 
öğretti. Kendisi adalete çok bağlıdır. Kim olursa olsun, ne iş yaparsa yapsın bir ortamda herkesin eşit oy hakkına sahip olması gerektiğini düşünür. Bunu, setlerinde de uygular. Ayrıca ona 
göre herkes sınırlarını da bilmeli. Bütün bu öğrendiklerimi kendi çocuklarımı yetiştirirken de kullanıyorum, evlatlarıma bu erdemleri aktarıyorum. 
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En güçlü yönü; enerjisinin çok yüksek olması. Bir de işin yetenek 
kısmı var tabii, Ayrıca sahnede gördüğüm yıldızı en parlak sanatçılardan biri. Özellikle de tiyatro sahnesinde! Şahsen, dünya 
çapında birçok oyuncuyu sahnede izleme fırsatı buldum. Yurt 
dışındaki oyuncuları da izlediğiniz zaman anlıyorsunuz ki; Cihan Ünal dünya çapında da çok iyi bir oyuncu ve sahnede gerçekten parlıyor. 

Onu en iyi tanımlayan şarkı, bence, Dean Martin'in “Everybody 
Loves Somebody' isimli şarkısı. Kızım Kayla da bu şarkıyı söyler. 
Eserlerinin arasında bazıları benim için gerçekten özel, Dizi olarak“Osmancık'ın (1988) yeri bende başkadır, mesela. Sonra, “Evita 
Müzikali? (1990'lar) de benim için çok özeldir çünkü müzikalin 
mutfağında bulunarak tüm hazırlık aşamalarını görerek büyümüştüm. Sinema filmlerindense “Mine'yi (1985) çok severim ve 
hâlâ favori sinema filmimdir. Son olarak, tiyatro oyunlarından 
da “Aktör Kean' (1996) benim için bir başkadır. 

Sahnede olduğu her an onunla gurur duyuyorum. Fakat onunla 
en fazla gurur duyduğum an çocukluğumda beni okuldan almaya geldiği günlerdi. Şimdi düşünüyorum, “Bu gösteriş miydi? diye. Değildi, herkesin babasıyla birlikte yaşadığı gibi yaşayamadığım beni okuldan almaya gelmesi çok özeldi benim için. Babamın 
varlığını göstermesi çok hoşuma giderdi. 

Bizi çocukken özgür bırakır, bize güvenirdi. Kendi özgürlüğüne 
düşkün olduğu için aynı şeyi çocuklarına da uygulardı. Ama bir 
disiplin vardı, bir bakışla anlaşabilirdik. Şimdi ben de çocuklarıma aynısını yapıyorum, onları rahat bırakıyorum. 
Çocuklarımın kendisine 'dede' demesini istemiyor. “Dede' lafını 
duymak istemiyormuş. O nedenle çocuklarlayken “Cihan' aşağı 
“Cihan' yukarı gidiyor evde. 

Müziği çok sever. Şarkılar, müzikaller ve caz hayatının her zaman 
bir parçasıdır. Şarkı söylemeyi de çok sever. Ben de onun şarkı 
söylemesini, onu dinlemeyi epey seviyorum. Birlikte onun şarkı 
söyleyebileceği mekânlara gidiyoruz, kimi zaman. 

Kendini geliştirmeyi hiç bırakmayan bir adam. Her yaşta, her şeye açık olabilen ve öğrenmeyi seven biri. Bilmediği bir şey varsa 
hemen öğrenmeye çalışıyor. Bu özelliğine gerçekten hayranım. 
İkimiz de özgürlüğüne düşkün insanlarız. Yaşam enerjimiz de 
benziyor, bir bakıma. 

Şimdilerde babamla epey vakit geçiriyor, hayli geziyoruz. Bazen 
Kıbrıs'tayken sıkılıyoruz, gecenin bir yarısı kendimizi sokağa atıyoruz. İki arkadaş gibiyiz, artık. 

Babamdan öğrendiğim en önemli hayat dersi her şeyi kafaya takmamak. Kendisinin bunu öğrenmesi de kolay olmadı, biliyorum, 
ama şu anda bulunduğu nokta çok güzel. Sonuç olarak herkesin sonunda yalnız bir “birey olduğunu ve kendisi için yaşaması gerektiğini düşünüyorum. Bunu bencillik olarak algılamayın, 
tabii. Kişinin kendisine olan saygısı olarak nitelendirebiliriz. 8 
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Annem ve babam, kardeşimi de, beni de oyunculuğa yöneltmeyi bırak, aksine oyuncu olmamamız için yönlendirmelerde bulunmuş, 
hep bu mesleğin zorluklarına işaret etmişti. Sonuçta onlar, sadece 
en iyilerin “çalışan oyuncu! olmayı başarabildiği, seçeneklerin az 
olduğu, tek TV kanallı bir Türkiye'nin oyuncularıydı. Hayat düzenini ve başarıyı sağlamak çok zorlu bir süreçti. Buna karşın her zaman mesleki hayallerimiz ne olursa olsun seçimlerimizi destekleyen bir profil çizdiler. 

Gençliğimde biraz utangaç ve çekingen mizacımdan dolayı kendimi 
hiç de öyle insanların veya kameraların önüne atmak niyetinde degildim. Yıllarca bilgisayar programcısı, sonra 3D animatör ve sesendirmen olarak çalışıp 35'imden sonra dibime düşmem köklerimin beni çağırmasıyla olmuş olabilir. 

Ben daha çocukken babamla beraber 8mm aile filmlerimizi montajlardık. Küçücük bir mekanik aletle filmleri keser, yapıştırır; font 
kitaplarından A4 kâğıtlara kopyalayarak ve suluboyayla boyayarak 
onu başlıkları yazar, kendi yapımlarımızı oluştururduk. Çocukken 
babamla beraber yaptığımız o 8mm film montajları benim içimdeki 
bitmez tükenmez sinema aşkının ilk kıvılcımları olsa gerek. 
Oyunculuk yapmaya başladıktan sonra “İşte bu hayatımın sonuna 
adar yapmaya devam edeceğim meslek.” dedim. Oyunculuk yaptığım her an kendimi “yaşıyor” hissediyorum. 

Annem ve babamınturnelerinde, biz de yaz tatilindeysek tüm ay onarla kuliste olurduk. O günlerden hatırladığım his, hepsi kültürlü, 
yetenekli, aydın, mesleğine âşık, şen şakrak insanlarla dolu bir ortamda çocukluğumu geçirdiğimdi. Büyümekte olan, insanları tanımaya ve hayatı keşfetmeye başlayan bir çocuk için, sanatçılarla dolu bu çevre içinde olmak büyük bir şanstı, 

Çocukken soyadımı ve kim olduğumu saklardım, hatta ortaokul boyunca bir miktar da içime kapanmama neden olan bir şeydi, ünlü 
çocuğu olma durumu. İlgi çekmeyi çok sevmediğim gibi, biryandan 
da sadece ve sadece kendi şahsiyetimle var olmak istiyordum. Benim çalışarak kendi emeğimle hak etmediğim birşey yüzünden ayrıcalığa, avantaja ya da en kötüsü başarıya sahip olmak korktuğum 
birşey oldu hep. Tüm krediyi kendi karakterime alamam, bu da annem ve babamın bana verdiği tartışmasız adalet duygusu ile ilgili. 
Yemek sofralarımızdaki babamla uzun sohbetlerimiz çok meşhurdu. 
Yemek biter, ama biz sofrada babamla saatler boyu sınırsızca her şeyi konuşurduk. Aile paylaşımlarının çok önemli bir bölümüydü; hayatı öğrenmenin de, 

Evimizdeiki yönlü kritik alışverişi her zaman samimi ve özgür bir şekilde var olmuştu. Birbirimizle ilgili görüşlerimizde de, mesleki anlamda da. Çocuk olmama rağmen annem ve babam beni yeni oyunlarının genel provalarına götürür ve dönüşte tüm fikirlerimi büyük 
biradammışım gibi ciddiyetle dinlerdi. Ben oyuncu olduğumda da, 
onlarla her bir işimi, her oyunumu hiç atlamadan konuştuk. Birbirimizin tüm işlerini izler ve üzerine sertçe kritik yaparız. Eleştiriler, yapıcı, işe hâkim ve iyi niyetli bir kaynaktan geliyorsa bir sanatçı için muazzam kıymette bir şeydir. 

Babamı tiyatroda “Ray Cooney' oyunlarını oynarken izlediğimde dünyam değişmişti, büyük hayranlıkla izlemiştim. Çok komik ve çok 
başarılıydı. 

Babam benim kahramanımdı. Onun bilgeliği, aklı, sıcaklığı, samimiyeti, disiplini, dile hâkimiyeti, komikliği, anlayışlılığı, kuralları, hayat duruşu, centilmenliği ve çocuk ruhluluğu hayran olduğum yanlarıydı. Onu hep örnek aldım kendime. 
Yürüyüşümdenbirçokjestime, espri anlayışımdan duruşuma ve prensiplerime kadar babamdan çok şey taşıyorum. Çocuk yetiştirme tarzı 
ve işindeki kuralları da aynen bana geçmiş durumda. Onun bizi yetiştirirken kullandığı yolları ve sevgi-disiplin dengesini ben de kendi çocuklarıma uyguluyorum. Kızlarımla tepetaklak yuvarlanırım; 
birçok insanın saygısızlık diye nitelendirebileceği şeyleri umursamam, benimle arkadaş olmalarını sağlarım. Ama onların duracağı, 
aşamayacağı çizgileri de çok net gösteririm. Ne zaman baba sözünü tartışmasızca kabul edeceklerini bilirler. 

Babamla arkadaş gibiydik; aramızda müthiş birsamimiyet ve rahatlık 
vardı, Onunla konuşamayacağım hiçbir şey yoktu. Hayatın tadını çıkarmasını bilen, stressiz, her zaman neşeli bir aile ve keyifadamıydı. 
Babam koyu Fenerbahçeliydi ve futbol maçlarını izlemeyi çok severdi. Benim futbola ilgim olmadığı için bu daha çok kardeşimle ortak 
paylaşımlarıydı. Biz ise babamla beraber film izler; filmler, sanat, 
felsefe ve hayat üzerine konuşurduk. 
Bir laf vardır: “Bir erkek üç kere daha doğar.”: Askerliğini yaptığın- 
da, baba olduğunda, babasını kaybettiğinde. Benim baba oluşumla 
babamı kaybedişim arasında sadece iki yıl vardı. İlk torunlarını görebilmiş olması ve onların ona “Metin dediklerini duymuş olması 
beni mutlu ediyor. 
Baba olduğumda müthiş duygu patlamaları yaşamadım. O uzun hamilelik sürecinde kendimi bunabile etraflıca hazırlamıştım sanırım. 
Büyük değişimler ya da kararlarımda daha planlama aşamasında 
kendimi her şeye mümkün olduğunca hazırlarım. 

Babamın vefatından önce iki sene bir hastalık dönemi yaşadık. Bir ve- 
da süreci gibiydi. Böyle yerine konulmaz bir sevgi ilişkisinin sonuna 
kendimizi hazırlama... Bunu bir şans olarak görüyorum. 

Babamın özel bir vasiyeti olmadı. Bugüne kadar diyeceği her şeyi dediğinin, vereceği her şeyi verdiğinin farkındaydı. Tüm ailesiyle, kardeşimle, benimle gurur duyardı. Ve bunu her zaman hissettirirdi. 
En yakınımda taşıdığım eşyası, otomobilinde kalan son güneş gözlügü. Şimdi ben de otomobilimde onu kullanıyorum. Şu anda düşünüyorum da; annen ve baban, hayata bakış yolunu, onu analiz ediş şeklini, yani bir anlamda hayatı nasıl filtrelediğini ve nasıl gördüğünü 
geçirir ya... Onların gözüyle görerek çözersin hayatı. Babamın gözlüğünü kullanıyor olmam bu öğretinin sembolü oluyor aslında. Bir 
anlamda da yüzlerimizin birleşmesi. 
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Derviş Bağzıbağlı'nın oğlu olmak çok mesuliyetli, çok fazla yükümlülüğü olan bir durum. Taşıdığım soyadıyla beraber üzerime aldığımsorumluluklar olduğunu hissediyorum; gerek dededen gerekse 
babadan gelen. İkisi de tırnaklarıyla kazıyarak bir yerlere gelmiş. 
Babam çok çalışkan ve gayretli bir adamdır. Aslında 'çalışkan' demek onu tanımlamak için yetersiz kalır. Çalışırken hiç yorulmak, 
acıkmak, susamak bilmez. Onun için sadece çalışmak olsun; bayram seyran dinlemeden çalışır. Çalışmak onun için biribadet şekli gibidir. 

Oldukça nevi şahsına münhasır biridir. Değişik bir insandır, yani. Kendi ilkelerine, kendi doğrularına çok bağlıdır; ailesine çok 
bağlıdır. Çok disiplinli, ağır ve zor bir insandır, ayrıca. Bunu da 
herkes kabul eder. 

Çok azimlidir. Azimli, gayretli ve tuttuğunu koparan biridir, daha doğrusu, Çocukluğumu düşündüğümde, ailecek keyifli vakit 
geçirdiğimiz dönemler dışında genel olarak, işini yürütmeye çalışan, sürekli yurt dışına gidip gelen, “Müşterilerime daha farkline sunabilirim?” şeklinde düşünceler içerisinde olan bir adam 
aklıma geliyor. 

Babam bayramlarda da çalışırdı. Çünkü bayramlar en çok iş geldigidönemlerdi. İnsanlar Türkiye'den gelip kumaş alırdı. Kıbrıs'ta 
ozamanlar bir turizm akımı vardı. 

Derslerimizle daha çok annem ilgilenirdi. Babamın iş temposu o 
kadar yoğundu ki ne bizi okula götürmüşlüğü ne de ders çalıştırmışlığı vardır, Bu anılarımda hep annem vardır. 

Modacı olmamı hiç istemiyordu. Babam bana sürekli bu sektörün çok yorucu olduğunu, en iyi koleksiyonu yapsanız bile koleksiyonların ömrünün sadece altı ay olduğunu, her koleksiyonda sürekli üzerine koyarak gidilmesini gerektiğini ve sektörün 
oldukça yıpratıcı olduğunu söylerdi. Modacılık benim için bir 
çocukluk hayaliydi, ama. Daha sonraları yaptığım bu seçimi destekledi. Bendeki azim ve gayreti görmesinin bunda bir etkisi olduğunu düşünüyorum. 

İnsanlara ederi kadar değer veren biridir. Karşısındakini muhakeme eder ve ona göre davranır. Son zamanlarda bunu ben de uyguluyorum. Karşımdaki insanlara ettikleri kadar değer veriyorum. 
Bu şekilde daha az üzüldüğümü fark ettim. 

Ondan öğrendiğim önemli erdemlerden biri dürüst olmak. Dürüst 
ve düzgün olmak, daha doğrusu. Her anlamda düzgün olmak. 
Kendisi de öyledir. Bunun dışında insanlara karşı kibar ve saygılı olmayı da ondan öğrendim. 

Karakterinden, şahsiyetinden asla ödün vermez. Babam kişiye özel 
erkek takım elbiseleri de diker. Fakat mertebesi, ünü veya serveti 
ne olursa olsun kimsenin ayağına gitmez. “Benim mağazam var. 
Oraya gelsinler.” der. Hiç kimseye ayrıcalık göstermez, bundan 
daasla taviz vermez. Ben de öyleyim. İnsanlara saygı çerçevesin- 
de davranıyoruz, tabii orası ayrı. 
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Yaşamdan beslenir. Doğaya bakarak iki rengin nasıl karışacağını 
görebilir. Bir müzeye gittiğinde sadece heykellere değil, ortamdakirenklerin nasıl bir uyum yakaladığına ya da tablolardaki renklerin nasıl işlendiğine bakar. Vatikan'daki desenlerden ilham alarak 
ortaya bir kumaş çıkarabilir, mesela, Çoğu kişinin sadece bir figür 
olarak gördüğü detaylardan bir desen yaratabilir, Çok meraklıdır, 
ayrıca, Ne yeni tanıtılmış, neler değişmiş sürekli merak edip araştırır. En beğendiğim özelliklerinden birisi de budur. 

Borcuna sadıktır. Kimseye karşı mahcup olmak istemez. Ben de 
öyleyim. 10lira olsa da gider borcumu öderim. 

Bir erkeğin her zaman bir “beyefendi' gibi görünmesini ister. Bunun için en kaliteli kumaşları kullanır. Daha çok İngiliz giyim tarzından hoşlanır ve bu yaklaşımı benimser. Kıyafetlerini diktiği 
işadamlarına da bu anlamda yol gösterir; onların gardıroplarındada bu tarzı benimsemelerini sağlar. En çok bununla gurur duyar, bununla övünür. Bana da kaliteden ödün vermemeyi öğütler, 
Tanınmış bir modacı olması beni özellikle sosyal hayatımda etkiliyor. Aileme çok saygı duyan çevreler var, Ben de o çevrelere girdiğimde ona göre davranmaya, yanlış hareketlerden kaçınmaya çalışıyorum. Sürekli otokontrol halindeyim. Karakterime işledi bu 
durum bir bakıma, Yurt dışına gitsem de devam ediyor. 

Hiç kimsenin görmediği detayları görebilir. Bazen, her gün önünden geçtiğim bir mağazanın detayları hakkında öyle yorumlar yapıyor ki sonrasında ben kendime “Ben bunu nasıl göremedim.” 
diye kızıyorum. Çok kıvrak zekâlı, çok bilgili biri. Tam bir iş adamı, yani, Ondan öğreneceğim çok şey var. 

İkimiz de oldukça inatçıyız. Mükemmeliyetçilik ve aileye olan düşkünlük de var, tabii, Bir de açık sözlüyüz ikimiz de. Doğruları açık 
açık söyler, lafı dolandırmayı hiç sevmeyiz. İnsanların arkasın- 
dan da konuşmayız. 

Müzik dinlemeyi çok sever, Bob Marley'i çok sever. Özellikle “One 
Love şarkısını ve “Rastaman Vibration' albümünü sever. Bence, onu en iyi anlatan şarkı da Bob Marley'in “One Love'ı, zaten. 
Babamla en çok 35 yaşında Kıbrıs'taki kurulu düzeni bırakıp İstanbul'da mağaza açtığında gurur duydum. Bu, herkesin cesaret 
edemeyeceği çok radikal bir karardı, bence. Bir de, 2000 yılında 
aile şirketinden, amcamdan ayrılarak aile olarak değil de tek başına var olmayı seçmesi var, tabii. Bu kararına da fazlasıyla saygı duyuyorum. 

Babalar Günü'nde babam için temennim biraz daha kendine dikkat etmesi. Geçtiğimiz günlerde çok sevdiğimiz bir aile yakınımızı kaybettik. Onun çok üzüldüğünü gördüm; ben de çok üzüldüm. Bu nedenle, sigarayı bırakmasını, sağlıklı beslenmesini ve 
işdışında farklı şeylerle de ilgilenmesini temenni ediyorum. Gitsin yürüyüş yapsın, yüzsün, golf oynasın... Biraz işinden kopup bize işini sevmesi dışında gelecek nesillere anlatabileceğimiz anılar bıraksın istiyorum. © 
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Babam sürekli çalışmak zorunda olduğu için yatılı okudum, ama tatillerime denk gelen setlerde babamla birlikteydim. Arzu Film döneminde kemikleşmiş oyuncu kadrosu, senaryo aşamasından itibaren sürece dahil oluyor, sabaha kadar karakter analizi yapılıyordu. 
Bugün sinema hakkında en ufacık bir fikrim varsa o çalışmalarda 
dinlediğim konuşmalar üzerindendir diyebilirim. 

Çocukken babanızın ünlü olduğunu çok anlamıyorsunuz, size sorulmaya başladıkça farkına varıyorsunuz. Çok büyük bir sorumluluk 
çünkü babam bütün Türkiye'nin baba' olarak kabul ettiği bir insan. 
“Babam o kadar da mütevazı değildi.” dediğimde “Sen kim oluyorsun?” diye kızdılar bana mesela. Benim kastettiğim, işi söz konusu 
olunca babamın hayatında tevazuya yer olmadığıydı. 

Babam ömrü boyunca sevdiği bir işi yaparak yaşadı, bu herkese nasip olacak bir şans değil. Hele bugün hiç değil, 

Ne zaman onun filmlerini izlesem sanki hiç orada olmamışım gibi 
kendimi kaptırır ağlarım. Hatta bazen ağlayacağım yer gelecek diye gözlerimin dolduğu da olur. “Bizim Aile'de çok zorlandıkları bir 
sahne vardı; gülmeleri gerekirken o sahne bir türlü çekilemedi ve 
sonundasinirleri bozulup ağladılar. Yine “Gülen Gözler'de müteahhitle kavgalarını seslendirirken Sadettin Erbil'le ter içinde kalmışardı; izlerken hep bunları hatırlarım. 

Babam gördüğü garip şeyleri taklit ederdi; bir keresinde anafora direnen bir böceği taklit etmişti. Her şeyi bu şekilde anlatıyordu; bir 
imgelem yaratıyor, kendi inanıyor, beni de inandırmaya çalışıyordu. 
Ben babamın halim selim bir dönemine denk geldim. Birlikte çok eğlenirdik. İçinde kaldığı için beni resme oyönlendirdi,ben de farkına 
varmadan kendim istedim sandım. Çok zeki bir insandı ve manipüasyon ustasıydı, sizi bir şeyi aslında sizin istediğinize ikna edebilirdi. 
Güzelliklere bayılırdı: Parfümleri, Rebul Lavanta kolonyasını, İngiiz kumaşlarını severdi. Bir keresinde sıkışık bir zamanımızda abim 
ısmarlama ayakkabı yapan Mahmut'tan bir ayakkabı istedi, “Çocugum şimdi para yok, bak ben bile Beymen'den giyiyorum.” demişti. 
Bir dönem ailesini mutlu etmek için felsefe ve iktisat okuyup bırakmış;ama parayla hiç ilişkisi olmayan bir insandı, maaşını ilk günden 
bitirirdi. Eşi Umman abla çekmecede tedavülden kalkmış paraları 
biriktiriyordu. Babam bir gün çekmeceyi açtı “Paramız yok diyorsun, burada bir sürü para var.” dedi. Yine evi restore edeceğimiz bir 
dönem Nazmi Ziya tablosunu satmak istedim, “Bunakim para verir 
çocuğum?” dedi. Onu satıp borçlarımızı ödedik, restorasyonu yaptık. 
Güzelden anlardı, ama değeriyle ilgili hiçbir fikri olmazdı. Rektörümüzün söylediğine göre bir zamanlar Türkiye'de üç kişide Picasso varmış, biri de babammış. Ama ben böyle bir şeyi hiç görmedim. 
Sahip olduğu o kadar güzel şeyi insanlara dağıttı ki, bunların yarısıelimizde olsa bir elimiz yağda, bir elimiz balda yaşıyor olurduk. 
Babamın yaşayışından çok ders çıkarmışımdır: Babam müdanasız 
biriydi; bir milletvekilinin önünde ceketini ilikleyecek biri değildi. 
Ben de biraz öyle oldum. 
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Tek kişilik gösteri yaptığıdönemde Zeki Müren ondan daha çok alkışlanıyor diye üzülürdüm. Büyüklük küçüklükle ilgili çocuk aklıyla pek düşünemiyordum ama hayat öğretti. Babam bunları öğrenmeden bütün hayatını geçirebildi. 

Eski Amerikan filmlerini sever, John Ford filmlerinde arkadan geçen filmleri bile ezbere bilirdi. Caz müziğini ve tangoyu çok severdi. Bir zamanlar o da tango yaparmış. Çok atletikti; gençken yüzer, 
bisiklete binermiş. Hatta bir ara boks bile yapmış. Daha sonra çalışma şartları, alkol hayatına girince spordan uzaklaşmış. Hareketlerindeki esneklik oradan geliyormuş meğerse, 

Provadefterlerini, dambılları ve çalışma masasını saklıyorum. Uzun 
yıllar onun kıyafetleriyle dolaştım, özellikle hırkalarını çok severdim. 
Evde genelliklekitap okurdu; özellikle psikoloji ve psikanalize çok meraklıydı, Onu genelde çalışma masasında kitap okurken hatırlıyorum. 
Arkadaş gibiydik. 20 yaşında evden ayrılacağımı nasıl söylerim diye 
düşünüyordum, sakince “E git,” dedi, “adam olmuşsun demektir.” 
İnsanlar babamın Yaşar Usta ya da Mahmut Hoca olduğuna inanmak istiyor. Evet onlar kadar dürüsttü ve müdanasızdı, ama Yaşar 
Usta yada Mahmut Hoca değildi; o bütün oynadığı karakterlerdi. 
Babam Bakırköylü köklü bir ailenin çocuğuydu, Bakırköy'den çocukluk arkadaşlarıyla çok görüşürdü. En sık gittiği restoranlar Gelik ve 
Ağa Cami Sokağı'ndaki Bursa Kebapçısı'ydı. 

Oyuncu olmamı istemiyordu ama oynadığım işleri izledi. CNN 
Türk'teki “Afiş programımı her akşam izliyormuş. Ben bir dizide 
oynarken izleyip “Işığı iyi yapmıyorlar.” demiş. Eskiler bu ayrıntıları bizden dahaiyi bilirdi. 

Geçen günbir yapımcı “Rezervuar Köpekleri' çok düşük bir bütçeyleçekilmiş, oyuncular kendi kıyafetleriyle oynamış.” dedi, ededim, 
bütün Yeşilçam öyleydi. Babamın üç gardırop dolusu kıyafeti vardı, 
neisterlerse valiziyle götürürdü. 

Enbüyük merakı, maç seyretmekti. Sabahtan akşama kadar maç izleyebilirdi. Bizim ailedeki tek Fenerbahçeli babamdır. Hatta “Mavi 
Boncuk' filminde taktığı sarı lacivert atkıyı ona Adile Teyze örmüştü. 
Konuşmayı pek sevmezdi, onun kendini anlatma şekli işini yapmaktı. Solunum cihazına bağladıktan sonra gırtlağına bir aparat taktılar, aparat sesi değiştiriyordu. Sesini duydu, beğenmedi ve sustu. 
İnsanlar bazen babamla ilgili çok saçma şeyler anlatıyor. Mesela babamın eline tornavida aldığını bile görmemişimdir. Bana “Baban 
çokiyi tamirciydi, ondaki alet kutusu kimsede yoktu.” diye anlatıyorlar. Demek ki benim bilmediğim bir dönemi var. 

Çocukken kendikıyafetimi dikerdim, babam hiç hevesimi kırmazdı. 
Beni o elbisemle yemeğe götürürdü, ben eve dönene kadar o diktiğim 
elbise parçalanırdı. “Olsun kızım,” derdi, “yine yaparsın.” 

Sokakta yürürken maskaralıklar yapardı. Mesela önündeki kişiyi 
birebir taklit ederdi. Bir gün önümüzdeki bir kadını taklit etti, herkes güldü. Kadın sinirle arkasını döndü ama babamı görünce o da 
gülmeye başladı. 8 
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Bize de başarılı evlatlar yelişliren örnek babalara deslek olmak yakışır. 


Biz üç kız kardeşiz. Büyük ablam Ayşe 1966, küçük ablam Fatoş da 
1969 doğumlu. Ben de 1977'liyim. Ablalarım benden çok önce evden 
ayrıldı; yurt dışında eğitim almak ya da çalışmak için. Genel tabloya bakarsak; üçümüz de şanslıydık. 

Ablalarım evden gidince annem ve babamla turnelere katılmak, şehir şehir gezmek de bana kalmıştı. Hani derler ya; çocukluğum tiyatro kulislerinde geçti diye benim de çocukluğum tiyatrolarda ve 
turnelerde geçti. Babam Akbank Çocuk Tiyatrosu'nu yapıyordu o 
yıllarda; Volkswagen bir minibüsü vardı ve yaz tatillerinde ailecek 
Anadolu'ya turneye çıkardık. 

Dedim ya: benim için yaz tatili turne demek diye; mesela ben “yazlık” 
kavramını hiç bilmem. Bizim için yazlık demek turne demekti. Hatta yazlığa giden sınıf arkadaşlarıma özenirdim de. Ama bir yandan 
da sınıf arkadaşlarım da benim durumuma özenirdi. Turneye gelmek ya da kulise girmek isteyen arkadaşlarıma “Hayır, o benim babam. Siz giremezsiniz.” derdim. 
Babam üçümüzün de üzerimize titrerdi. Şu tabloyu hiç unutmam... 
Nişantaşı'ndaki evimizde yaptığımız Yılbaşı günleri bizim evde 
farklı bir hava olurdu. Hani belki bakımsızlıktan duvardaki boyalar 
dökülürdü ama o sofra ve süsleme mutlaka yapılırdı. Hindisinden 
havyarına kadar en güzel yemeklerle donatılırdı soframız. Oyuncakların en yenisi, en güzeli gelirdi bize. 
Hediye konusunda istediğimizi alma ve şımartma konusunda çok 
bonkördü babam. ABD'den en güzel Barbie bebekleri getirirdi özen- 
e. Hiç unutmam; küçükken babam bana bir çizme almıştı, tabanında palyaço izleri vardı. Sırf o izleri göreyim, hissedeyim diye 
beni Uludağ'a götürmüştü; karda yürüyeyim de çizmenin altındaiizler çıksın. 
Babamın hayvan sevgisi inanılmazdı. Çocukluğumuzdan bu yana 
hayatımızın her döneminde evde her zaman bir evcil hayvanımız 
oldu. Bir keresinde çekimden hindi getirdi, kesecekler diye üzüüp eve getirmişti. 
Babanın oyunculuk yeteneği bana geçti mi diye sorarsanız; Akbank 
Çocuk Tiyatrosu'ndaki üç oyunda miyavlamıştım. Daha sonra birkaç 
dizide ufakrollerim oldu ama kamera önünde olmak bana göre değil. 
Ünlü birinin çocuğu olduğunuzda ego ile sorununuz olmuyor. Bazı şeyleri sindirmiş oluyorsunuz. Bir de ben babamın neredeyse 
bütün çekimlerinde, kulislerinde ve ortamlarında bulundum. Ünlü olmanın ya da oyuncu olmanın zorluklarını da güzelliklerini de 
bizzat gördüm. 
Ben büyüdükçe, ilişkimiz daha da sağlamlaştı babamla. Birlikte çok 
eğlenceli zamanlar geçirdik. Evimizde verilen kalabalık yemekler 
hiç bitmezdi. Oyuncusu, sanatçısı, müzisyeni, ressamı aklınıza gelebilecek her isim neredeyse her akşam bizim evde yemekte olurdu. Rahmetli babam bir de gençleri çok severdi; etrafında hep gençler olsun isterdi hep. 
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Gürültüyü çok severdi. En hasta haliyle yatarken dahi ona en yakın odada olmamızı ve sesimizi duymak isterdi. Sessizlikten, yalnızlıktan çok sıkılırdı. 

Sevmediği birini hemen anlardım. İlk kez tanıştığı birini ya sever ya 
da hiç sevmezdi. Sevmediğini de çok güzel belli ederdi. 

Ani çıkışları da çok vardı babamın ama bu da yalanı hiç sevmedigi için olurdu. 

Genel tabloya bakarsak; yumuşak ve anlayışlı bir adamdı, Karadenizli bir erkek olmasına rağmen. Hatta Karadenizli olduğu için 
ben de kız doğunca, eyvah şimdi üç kızla nasıl yapacak diye endişelenenler bile olmuş. Despotluğu bırakın tam tersine oldukça rahat bir babaydı kızlarına karşı. 

Çocukluk ve gençlik dönemim kadar son zamanlarında da hep beraber vakit geçirebildik, Bu yüzden vicdanım çok rahat. Tekerlekli 
iskemleyle iki kez Belçika'ya, bir kez de Paris'e gittik. . 

Ne kadar romantik olsadababam evde tipik bir Karadeniz erkeğiydi. Anneme evde destek olsun gibi bir huyu yoktu. 


Biraz tembel bir adamdı, annemi 
belleşti. Hatta resminin karşısına 


aybettikten sonra daha da temoturup “Bak seni kıskandım, ben 


de kanser oldum.” diye onunla konuşurdu. 
Babam her yaşta insanla oturup sohbet etmeyi ve onları güldürmeyi 


çok severdi. Gereksiz ve entel davranmaya çalışan insanlardan da 
nefret ederdi. Suratlarına da söylerdi neler hissettiğini, 

Paraya, mala mülke çok değer veren bir adam olmadı hiçbir zaman. 
Paramız yoksa evdeki tabloyu ya da fotoğraf makinesini satardı. 
Fotoğraf makinesini içindeki resimleri tab ettirmeden sattığı için 
bebeklik fotoğrafım yok kadar azdır mesela, Ama hayatı boyunca 
da hiçbir şeyi eksik etmedi çocuklarından. 

Nişantaşı'ndaki evi boşaltırken eşyaları ne yapacağımızı şaşırmıştık, Fotoğrafları, arşivleri, şapkaları bende duruyor. 

Oğlum Güneş'le daha yeni yaşadığımız çok güzel bir anımız var. Evimizde, babamın büyük bir fotoğrafı asılıdır. Bir gün ben evde yokken fotoğraftakinin kim olduğunu soran oğluma eşim de “Deden 
melek oldu gitti.” diye anlatmış. Daha sonra eve geldiğimde oğlum 
yanıma gelip “Anne benim kanatlarım var, dedeyi alıp sana geliyorum.” dedi birden. Nasıl duygulandığımı, ağladığımı anlatamam. 
Çocuklarımın disiplini ve yeteneği varsa oyuncu olmalarını isterim 
elbette. Ben yeteneksiz çıktım bu konuda. Babam 75 yaşına kadar 
çalıştı; hastaneden çıkıp işe gitmişliği bile var. Ezberine düşkün, 
disiplinli ve son nefesine kadar çalışmak istedi. Babam gibi çalışacaklarsa çocuklarım da oyuncu neden olmasın. 
Bazı'keşke'ler çok ağır geliyor insana. Keşke hayatta olsaydı da şu 
anda onunla birlikte fotoğraf çektirebilseydik. Keşke hayatta olsaydı da torunlarını görebilseydi, onlara dedelik yapabilseydi. Erkek çocuğu olmasını çok istiyormuş mesela. Keşke hayatta olsaydıda oğlum Güneş'i görebilseydi. © 
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“Biz İtalyanların en iyi yaptığı iş, hızlı ve “co- 


ol görünen nesneler tasarlamak. Bu işte oldukça iyiyiz.” diyor Fiat'ın 40 yaşındaki 
risi Lapo Elkann, yağmurlu bir Ocak akşamı 
mağaravari bir görünüme sahip yeni ofisinde 
otururken; “Eğer hızlı ilerleyebiliyorsan, gelecek insana oldukça ilgi çekici görünüyor.” 
Ofisi, Milano'da bulunan uzay çağı esintilerine sahip bir benzin istasyonun restorasyonu sonucu ortaya çıkardığı Garage Italia isimli son yatırımının 
arka kısımlarında yer alıyor. İtalyan mimar Mario 
Bacciocchi tarafından tasarlanan ve 1953 yılında tamamlanan bu yapı, Elkann gelip otomobil galerisi, 
restoran ve kafeden oluşan kompleksini içerisinde 
konuşlandırmadan önce bir süreliğine fütüristik bir 
kalıntı olarak kaderine terk edilmi 
Elkann yapıyı satın alıp restore ettiğindeyse 
mekânın içini oldukça değiştirmiş. Garage Ialia'nın 
iç planlaması şu şekilde: Müşteriler yapıya ilk girdiklerinde karşılarına tavandan sarkan oyunca 
balardan oluşan bir bulutla kaplı bir bar çıkıyor. 
raz ilerlediklerindeyse bir hediye dükkânı ve Feri 
arış simülatörü ile karşılaşıyor! ında ise 
akla gelebilecek her doku ve her renkte metal, deri 
ve kumaş örneklerinin yer aldığı “Materioteca' isimli devasa bir odaya giriş yapıyorlar. İkinci kata g: 
mizdeyse, yarış pisti şeklindeki büyük bir desenin 
toran bölümünü v silip bi 
çilmiş bir uçağın yer aldığı teras alanını görüyoru! 
Geçtiğimiz Kasım ayında hizmete giren Garage 
Ttalia, varlıklı müşterilerinin talebi doğrultusunda 
İleştiril- 


laştım, çünkü bu olgunun yeni *cool' olması oldukça 
hızlı oldu.” diyor Elkann ve ekliyor, “Şimdilerde “cool'olmak tamamen ısmarlama işlerle bağlantılı. Bir 
şey sadece sizinse “cool'sunuz.” Bir bakıma haklı Elkann. Yeni lüks akımını tahmin etmede kimse İtalya 
denince akla ilk gelen ailelerden birinin va 
da başarılı olamaz zaten. Eski statü sembollı 
derek sıradanlaştığını ve 
türünün tek örneği olmasını isteyen müşterilerin sayısının gitgide arttığını dadüşünürsek bu doğru. 
Elkann'ı anlamak 'ok uzağa gitmeye gerek 
yok. Fiat'ın yönetici: ğ 
rarası çapkın büyükbabası Gianni Agnelli'yi anımsamak yeterli. Bizim aklımıza gelen, tanıdığı ünlüler (Neredeyse her ünlü, yani.) hakkında oldukça 
dobra yorumlar yapan biri olduğu. John FE. Kennedy 
hakkında yaptığı, “İşleri batırdıkça daha popüler oldu.” yorumu unutulmaz mesela. Agnelli'nin torunu 
Elkann için de durum aynı, Belki d etin yönetimi abisi John'ateslim edilse de, Agnelli'nin torunları 
arasında Elkann'ı ve Elkann'ın dışadönük, karizmatik, stil sahibi ve gösterişli zevkleri seven doğasını en 
fazla sevmesinin nedenlerinden biri de bu. Bu no! 
tada, şunu da belirtmemiz gerek: Tıpkı Agnelli'nin J. 
y'initelendirdiği gibi Elkann da her skanyapı, ilk etapta bir benzin istasyonu olarak hizmet vermiş. Yıkılmaya terk. 
edildiği bir dönemde Elkann tarafından satın alınıp restore edilmesi sönrası ise 
— Garage Italia ismiyle yepyeni bir konseptle yeniden hayat bulmuş 

Önceki sayfalarda; Elkann, Caraceni takım ve Rubinacci kravat eşliğinde Garage 
italia'da bir Lamborghini Aventor'un direksiyonunda, 


Elkann Garage Italia 
Ferrari Yarış Takımı'nın 
giydiği ekose tulumla 


bir MV Agusta motorun 
üzerinde otururken. 


ne değinmeliyiz. 


Öncelikle belirtelim; E| 


dalaim: 


kann, madde kulla; 


a atmış biri. Gelgelelim, bu olayların ardınd 
inde zedelense d 


e anavatanında hâl; 


Garage Italia tarafından Missoni için kişiselleştirilmiş bir Fiat 500C. 


daliledaha da popüler olan biri. Bu noktada, Elkann'ın kötü günleri- 


nımıyla ilgili birkaç skan- 
an prestiji topâoldukça sevildiği ve ge- 


rek iş dünyası gerekse moda çevrelerince saygı duyulan biri olmaya 


devam ettiği de bir gerçe 


si John'abıral 


dürtüleriyle ilgilidir (Ge! 


rak nitelendirmek de yan! 
bir miktar 


“Şirkette hâlâ 


. Bu, belki de neşeli tavırl 
arak yeni işletmelere yönelmesine sebep o 


rı ve Fiat'ıabi- 
an girişimci 


İgelelim, Elkann'ı “sürüden 
ış olur. Elkann bu konuda 


hissem bulunuyor.” diyor). 


ayrılan koyun' olaalçakgönüllülükle, 


Peki, gelelim asıl soruya: Neden İtalya onu 


Bizce bunun nedeni aile: 


den gel 


kaç farklı nedene dayanıyor. Bunlar arasında 


doğmasına rağmen klasi 
yaşlarından itil 


nedense, dövmelerinin gerçeği 


zunda “ 
dövme! 


oyun eğmez've 


zamanlarda bi 
ailesinir 


lesinin 
sayısını 


üyü 
an çok daha faz! 


Garage Italia'ya dönersek, Elkann” 


rilmiş krom ve neon ton! 
no'nun 


e son derece metanetl 


albinde, cool sayılabi! 


solomuzund 


zengin çocuğu hayatını seçme 
baren aile şirketleri için sürekli didinmesi 
anlatması olabili 
a“bağımsız' anlam! 
er bulunuyor. Burada, Elkann'ın bu di 
anlamıyla veren biri olduğunu belirtelim. Mesela, 


arının çalışmış olal 


bu kadar çabuk affetti? 


len cazibe ve zarafetin de ötesinde bir- 


büyük bir servetin içine 
yerine genç 
var. Diğer bir 
İkann'ın sağ omarına gelen 
erin hakkını tam 
üçük görüldüğü 


.E 


övmel 


i davranışları ve bu dönemlerde 
nün arkasına sığınmaması bunun birer örneği. Bir de aiservetine rağmen yaşıt! 


ileceği şirket 


a girişime imza atmış olması var tabii. 


ardaki kompleks, be 
ecek bir 


onu! 


ın son uğraşı 


umerang şekli velenenin aksine Milaımda yer almıyor. Aksi- 


ne, şehrin kuzeyinde, mavi yakalıların yaşadığı bir semtte bulunuyor. 


Şehir merkezinde ya da 
ha varlıklı kesimin haval 
geçtikleri bir muhitte de 

Bina 


ünyesinde bulunan 
sağlamış. Sabahın erken saatlerinde açılan kafe, çal 


endi deyişleriyle “in 
ı yolculukların: 
diyebi 


kafe zamani 


imanı 


iriz. 
abul 


emekliler tarafından hızla doluyormuş. “Artıl 


bir parçasıyız.” diyor El 


leri ve şef Carlo Cracco tarafını 


ann, milyon do 


nın birkaç adım ötesinde muhit sakinlerini İt: 


içerken gördüğünde hissetti! 


derini açıklamal 


arlık araç 
an yürütülen ü 


centro'da, yaşayan da- 
a sadece yanından hızla 
lunduğu ortama uyum 
ışan insanlar ve 

bu muhitin, bu ailenin 
arın bulunduğu ga- 


alyan stili ayakta espresso 


için (Carlo Cracco'nun 


Milano'da dabulunan Ristorante Cracco'nun Michelin yıldızlı bir 
toran olduğunu da söyleyelim.). “Kompleksin her noktasına İtalyan 

tasarımını yansıttık: Guzzini, Frau, Cassina, Brembo...” diyor Elkann 
menekşe rengi 


ım elbisesi ve koyu lacivert ayakkabılarıyla olabildiğince Avrupai görünürken (Ceketini çıkarmış, gömleğinin kollarını katlamış bir halde.), “Bu, biz İtalyanların her zaman en iyi olduğumuz alandır. Her şeyi kişiselleştiririz: BMW, Mercedes, Volkswagen, 
FCA, Gulfstream, Bombardier, Learjet ve daha birçok örnek...” Gelge 
lelim bu ucuz bir uğraş da değil. Bu kişiselleştirmelerin ücretleri, basit 
bir koltuk kaplaması için 1.850 dolardan başlarken, tamamen kişiselleştirilmiş 'cool' bir Gulfstream' için 1,2 milyon dolara kadar çıkabiliyor. Bu konuda “Bazı projeleri gizli tutuyoruz çünkü müşterilerimiz 
öyle yapmamızı istiyor. Ama onların tasarımları için de aynı formülle 
ilerliyoruz.” diyor Elkann ve ekliyor, “Çalışmalarımızı Şangay, Tokyo, 
Hong Kong gibi Asya şehirlerine de ihraç ediyoruz. Yakında bu listeye ABD'yi de ekleyeceğiz. Garage Italia, geçtiğimiz günlerde Gstaad'da 
gezici bir mağaza açtı ve yarış araçlarına sponsor oluyor. Ben özellikle 
Amna Al Çubaisi isminde bir kadın Formula 4 sürücüsünü desteklediğimiz için oldukça memnunum. Bu benim için bir onur.” 

Dünyanın en büyük otomotivimparatorluklarından birinin varisine 
neden otomobillere takıntılı olduğunu sormak oldukça saçma geliyor. 
Neyse ki o,ben sormadan bu sorunun cevabını kendiliğinden veriyor: 
“Steve McOucen'den Paul Newman'e, hız yapmak her zaman 'cool' ve 
gösterişli bir davranış olarak görülmüştür. Garage Italia da bunlar gibi 
efsanevi insanlardan esinlenerek kuruldu. Büyükbabam sanat ve otoil koleksiyonları yapar, modayı severdi. Ben de farklı dünyaları bir 
araya getirmeyi hayal ediyorum. Sanat dünyası ile otomobil ve uçaklardan oluşan hareketli taşımacılık dünyasını yakınlaştırmayı, aralarında bir diyalog oluşturmayı istiyorum.” 

Elkann ABD'yi sevdiğini belirtiyor. Zaten orada, New York'ta doğmuş. “Ama ABD vatandaşlığımdan vazgeçmek zorunda kaldım. Çünkü İtalyan ordusuna katılmak istiyordum.” diyor Elkann ve ekliyor, 
“Katolik ve Yahudi'yim. ABD doğumlu bir İtalyan'ım. Bir Dünya vatandaşıyım adeta. Garage Italia'nın bir şubesini de ileride ABD'de açmak istiyorum fakat bunun için doğru etik değerlere sahip doğru 
partnerlere ihtiyacım var ve onlarla hâlâ tanışmış değilim. Önceleri oldukça aceleciydim ama şimdi beklemeyi ve taktiksel hareket etmeyi 
öğrendim.” Elkann'ın ABD hakkında sevdiği şeylerden biri de burada- 


g 


mol 


15 


nınca bir anda kendilerini bir şey ya başlayabi- 
ABD'li iş adamlarını 
çok büyük imparatorlukların ABD'li sahiplerinin bile ayaklarının yere bastığını görebiliyorsunuz. Bunu gerçekten seviyorum.” 

Elkann'ın tevazu hakkında bir-iki şey bildiğini çok 
rahatlıkla söyleyebilirim. E, özel hayatınız manşetlere konu olduktan sonra bu oldukça gerekli zaten. Hele hele geçmişte itibarını yok etmenin eşiğine gelmiş 
biri için bu tartışılmaz. Uyuşturucu bağımlılığı, hayat 
kadınlarıyla yaşadığı ilişkiler ve genel olarak hayatının kontrolden çıktığını hissettiren daha birçok ole 
Ve şunu da belirtelim, bu olayların yaşandığı dönemlerde, İtal 


di. Elkann bu dönemle ilgili, “Hepsi 
ni kabul ediyorum, inkâr etmiyorum ve her biri için 
sorumluluğu üze ime alıyorum. İ sanlar bir ir 


ranlık ortamlara bağımlıydım o dönemlerde. Ama 
şimdi hem karanlığı hem de o karanlık ortamları tamamen geride bıraktım ve hi 

önümü kontrol altına aldım v 
rasında insanların, sokakta beni gördüklerinde bana 


selam verdiklerini keşfettim. Bunu yaparken oldukça 


olmadığımı fa 
nn, budurum k 


duğu için oldukça minnettar olduğunu belirtiyor. Bu 
minnettarlığını 2016 yılında kurduğu 'LAPS” 
lidernekle göstermiş. “LAPS'i kişisel olarak benim 
hayatımı da derinden etkilemiş olan problemlere çöim bulmak adına kurdum.” diyor Elkann, “ADHD, 
eksi, cinsel ve duygusal istismar... Dikkat edersez,ben de uyuşturucu problemine mustariptim, ben 
e sahibim ve ben de çocukken cinsel is 
radım. Bu nedenle, kendimi bu sorunlar 
arşıya gelen kişilere karşı oldukça yakın hisrum ve bu kişilere yardımcı olmak istiyorum. 
sışlarım maddi açıdan, evet, ama aynı zamanda bu 
derneğe zaman da harcıyorum. İyi bir insan olduğumu düşünüyorum. Bazıları “İyi olduğunu düşünüy 
san, aptalsındır. der. Ama ben kötü ve kababiri olasla böyle biri değilim ve olmak da istemem.” 
klayacak bir şey yok. İnsanlar hakkımda g 
yor Elkann ve e 
yor, “Oyunun kuralı böyle.” Şu anda Elkann'ın yeni 
gelişmiş benliğini dünyanın nasıl karşılayacağı henüz 
cevabı bilinmeyen bir soru fakat Elkann'ın bu konuylailgili ukala olmayan, fakat oldukça zekice bir cevabı var: “Enzo Ferrari'nin de dediği gibi; İtalyanlar sizi 
her konuda affedebilir, başarılı olmak dışında.”© 


otomobilin sarktığı barda ayakta dururken. 
“Aşağıda: Patronun ofisi, Ferrari 250 GTO şekillendirerek tasarlanmış 
çalışma masası burada en öne çıkan detay, 
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ÇOCUKLARI PİSTE 
ALALIM! 


(4 


Dünya nüfusunun artışı hızla 
sürerken, bazı ülkelerde 
doğum oranları aynı hızla 
düşüyor. Çocuksuz yaşam, 
modaya mı dönüşüyor? 
Insanlar neden çocuk 
yapmaktan çekiniyor? 
Devletler, doğum oranını 
arttırmak için nasıl 
politikalar geliştiriyor? 
Yoksa insanlığın soyu 
tükeniyor mu? (Şaka değil; 
bunu isteyenler bile var!) 


Yazı Tolga Üyken 
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U YAZIYI 15 Haziran'dan önce okuyorsanız, birazdan aktaracağım durumları yaşayanlarınız olacak. Eğer 

15 Haziran'dan sonra okuyorsanız, 
“Vallahi başıma geldi!” diyeceksiniz. Çünkü 15 
Haziran günü, Ramazan Bayramı'nı kutlayaca- 
Gız. Bayram günlerinde aile üyeleri, dostlar, akrabalar bir araya gelir ve büyükler karşılarında 
oturan evli, mutlu, çocuksuz olanlara hal hatır 
merasiminden sonra şu soruyu yapıştırır: “Ece, 
çocuk ne zaman?” Anneanne, babaanne ve dede adayları, “torun görmek; dayı, teyze, hala, 
amca adayları da “yeğen sevmek' istediklerini 
dile getirir. Çocuksuz çiftler de “Kısmet...”, “Allah ne zaman nasip ederse...”, “Durun bakalım, 
biraz hayatımızı yaşayalım!” gibi farklı cevaplarlamuhabbeti geçiştirir. Çocuklu çiftler ve 
aile büyükleri, çocuk sahibi olmanın ne kadar 
muhteşem bir duygu olduğunu, hayatlarının 
-olumlu anlamda- ne kadar değiştiğini anlatırlar. Bayram ziyareti, çocuksuz çiftleri ikna etmek için bir nevi toplu terapiye, iknakonuşmasına dönüşür, Dokuz yıllık evli ve çocuksuz bir 
adam olarak, buna benzer muhabbetleri çok 
yaşadım ve eminim bu yazıyı okuyanlar arasındadabenimle aynı durumda olanlar vardır. Oysa, annemle babam evliliklerinin birinci yılında 
beni kucaklarına almışlar. Peki, yaklaşık 35 sene içinde ne değişti? Günümüzde çocuk sahibi 
olma konusunda neden daha çekimseriz? Dünya'da da benzer durumlar yaşanıyor mu? 


ORTALAMA DÜŞÜYOR 

1970 yılında Türkiye'de kadın başına düşen dogum oranı 5,5 olarak tespit edilmiş. Böyle bir 
ortalama yakalanması için, basit bir matematikle şu sonucu çıkarabiliriz. 1970 yılında hayatında bir kez doğum yapmış her kadına karşılık, 
10 doğum yapmış bir kadın olmalı ki, ortalama 
bu seviyede kalsın. Yani bundan 50 sene önce, 
“Acaba çocuk yapmak için erken mi?” düşün- 


cesinden ziyade, “Çok geç olmadan, daha çok çocuk yapmalıyım.” 
düşüncesinin hâkim olduğunu görüyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2016 verilerine göre; kadın başına doğum oranı 2,10'a 
kadar düşmüş durumda, Ortalamanın bu derece düştüğünü görünce, bayramlarda seyranlarda çocuk isteyen büyükler görmemizeşaşmamak lazım. 1970 senesinde, Almanya'nın nüfusu yaklaşık 
80 milyon iken, Türkiye'nin nüfusunun 35 milyon civarında olduğunu da ekleyelim. Yani 50 sene önce, nüfusumuz Almanya'nın yarısı kadar bile değilken, 2016 senesinde iki ülkenin nüfusu neredeyse eşitlendi (Almanya yaklaşık 82 milyon, Türkiye yaklaşık 80 
milyon oldu). Söz konusu doğum oranının genç bir nüfusun oluşmasında oldukça katkı sağladığı ortada. Ancak, istatistiklerin de 
gösterdiği gibi ortalama hızla düşüyor, çocuk sayısı azalıyor. 

Türkiye'de kadın başına düşen doğum oranının azalmasından 
bahsetsek de, nüfus artışı sürüyor. Oysa, bazı ülkelerde çocuk sayısı dramatik derecede azalırken, ürkütücü tablolar ortaya çıkabiliyor. Her yıl daha da yaşlanan nüfusuyla Japonya'da yaşanan 
durum, “Acaba günün birinde Japonya'da hiç çocuk kalmayacak 
mı?” sorusunu bile akıllara getiriyor. 1954 yılında, yaklaşık 30 milyon çocuğun yaşadığı Japonya'da günümüzde bu sayı neredeyse 15 
milyon'a inmiş durumda. Kadınları doğum yapmaya teşvik etmek 
için devlet politikalarında yeni düzenlemeler ve imkânlar yaratılsa 
da, kadın başına doğum oranı 1,44 seviyelerinde. Japon kadınların 
doğum oranının 2005 senesinde 1,26'ya kadar düştüğü göz önünde bulundurulursa, hafif bir kıpırdanma olduğu söylenebilir. 
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ÇOCUKSUZ OLMAYI SEÇENLER 

Tüm dünyada doğum oranları azaldığı gibi, 
birde hiç çocuk sahibi olmamayı seçenler var. 
Bilinçli olarak, herhangi bir tıbbi sorun yaşamadığı ve evliliğinde mutlu olduğu halde, karı-koca yalnız ve çocuksuz olarak yaşamlarını 
iren çiftler de bulunuyor. Bu d 
en ünlü destekleyicisi Fransız yazar Corinne 
Maier, Ekonomist ve uluslararası ilişkiler uzmanı olmasına karşın psikanaliz alanında doktorası da bulunan Maier'in 2007'de yazdığı No 
Kid, Ouaranteraisons de ne pas avoir d'enfant 
(Çocuğa Hayır, Çocuk Sahibi Olmamak İçin 40 
Sebep) isimli kitap, Türkçe'ye de çevrildi. Maier, kitabında çocuk sahibi olmamak için -kendisine göre mantıklı- bazı gerekçeler sıralıyor. 
Bu gerekçelerden bazıları psikolojik, bazıları sosyal durumdan kaynaklanıyor. Örneğin, 
Maier'e göre bir kişinin ailesinde onun bakımına muhtaç bir yaşlı ya da engelli birisi varsa, çocuk yapmamayı tercih edebilir, Maier'in 
çocuk yapmaktan kaçınmak için sunduğu diğer gerekçeler arasında, hamileliğin kadın vücuduna etkileri (kilo alma, göğüslerde sarkma, 
çatlaklar, pelvik kaslarda gevşeklik sonucu cinselistekte azalma vs.), ekonomik yetersizlikler, ailedeki genetik bir rahatsızlığı bir sonrakinesle taşıma korkusu, çocuğun evliliğe zarar 
vermesi endişesi, evlat edinilebilecek kimsesiz çocuklar varken yeni bir çocuğu dünyaya getirmeyi saçma bulmak, dünyadaki olumsuzlukları yeni bir bireye yaşatmama arzusu 
(nam-ı diğer “Bu dünyaya çocuk getirmek istemiyorum.” sendromu), çocuk sevmemek, kariyer hedeflerinin etkilenmesi kaygısı gibi birçok düşünce yer alıyor. Böyle peş peşe sayınca 
insan bir an gerçekten kaygılanıyor ancak eminiz, bu yazıyı okuyan mutlu anne ve babalar 
şuanda bu düşüncelere gülümseyerek karşılık veriyordur. 


incenin 


ÇOCUKSUZLUĞU ABARTANLAR 
Çocuk yapmamak veya istediğin sayıda çocuk 
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DÜNYADA 
HİÇ ÇOCUK 
KALMASA 
YAŞANACAK 
7 ŞEY 

e Bütün ilk ve orta 
dereceli okullar 
süresiz kapatılırdı. 
e Emzik, bebek bezi, 
biberon, bebek 
arabası, beşik 
gibi ürünler artık 
üretilmezdi. 

e Birçok YouTuber'ın 
izlenme oranı 
düşerdi. 

«El öpenler çok 
olmazdı. 

e Bebek bakıcıları 
işsiz kalırdı. 

e Parklardaki 
salıncaklar 
yetişkinlere göre 
tasarlanırdı. 

e YouTube'daki 
bebek videolarını 
eğlenerek değil, 
hüzünle izlerdik. 


ÇOCUKSUZ DÜNYA 
TASAVVURU 


CHILDREN OF MEN 

Bir sabah, haberlerde dünyadaki tek 
çocuğun da hayatını kaybettiğini 
görseydiniz, ne düşünürdünüz? 
2006 yapımı bilim kurgu filmi 
“Children of Men' böyle bir sahneyle 
açılıyor. Sebebi bilinmeyen bir 
şekilde, kadınların kısırlaştığı ve 
insan neslinin tükenme tehlikesi 
altında olduğu bir zamanda, bir 
grup aktivistin mucizevi bir şekilde 
dünyaya gelen tek çocuğu korumaya 
çalıştığı hikâyesiyle dikkat çeken film, 
özellikle bilim kurgu sevenler için 
biçilmiş kaftan. Alfonso Cuaron'un 
yönetmenliğini üstlendiği filmin, 
başrollerinde Julianne Moore ve 
Clive Owen var. Filmin IMDB'de puanı 
ise |O üzerinden 79. 


yapmak, bireysel bir tercih olabilir. Ancak 1970'lerde, ABD'nin Oregon 
eyaletinde yaşayan Les U. Knight isimli bir öğretmen, çocuk yapmamayı politik bir harekete dönüştürüp abartılı bir boyuta taşıdı. 25 yaşında vazektomi yöntemiyle, yani tohum kanallarının ameliyatla bağ; 
lanması sonucunda kendisini kısırlaştıran Knight, çocuksuz bir dünya 
yaratmaya baş koydu. Bu amacını kurumsallaştırmak için 1991 yılında Voluntary Human Extinction Movement (İnsan Soyunu Gönüllü 
Olarak Yok Etme Hareketi) isimli bir hareket başlatan Knight, yayınlar 
yapmaya başladı. Knight'a göre, insan nüfusu Dünya'nın kaldırabileceğinden çok daha büyük boyutlara ulaşmıştı ve bu böyle devam ederse, heminsanların hem de diğer bütün canlıların soyu tükenecekti. 
Knight'ın aşırı aykırı fikirlerine göre, insanlar gönüllü olarak üremekten vazgeçmeli ve Dünya'nın ekosistemini kurtarmalıydı. Knight'ın 
yayınları çok büyük kitleler tarafından desteklenmese de, özellikle 
90'lı yıllarda medyada çok ses getirdi. Hatta kendi yayınlarında karikatür serilerine bile yer verdi. Bonobo Baby isimli karikatür serisi, anne 
olmak istemeyen bir kadının soyu tükenme tehlikesi altındaki türler- 
den Bonobo'ların yavrularına annelik yapmasını anlatıyordu. 


PANİK YOK, ÜRÜYORUZ! 
Çocuk yapmama veya tek çocukla yetinme tercihi popülerleşiyor gibi görünse de, Dünya nüfusu hızla artıyor. 1800'lü yıllardatüm Dünya'da yaklaşık 1 milyar insan yaşıyordu. 20. yüzyılın başında bu sayının 
takribi 1,65 milyar olduğu varsayılıyor. Gelişen teknolojik imkânlar, 
tıp biliminin gelişmesi 1960'larda insan nüfusunu 3 milyar seviyeleri- 
ne çıkardı. İnsanlık, iki dünya savaşı geçirmesine karşın sadece yarım 
asırda neredeyse iki kat çoğaldı. Yakın zamanda yapılan çalışmalar, in- 


san nüfusunun 76 milyarı geçtiğini, her yıl yaklaşık olarak 30 milyon arttığını gösteriyor. Tahminlere ve hesaplara göre; şu anda yaşayan 
insan sayısı, gelmiş geçmiş dünya üzerinde var 
olmuştüm insanların 267'sine yakın. Bu oran 
gittikçe artacak, çünkü 1900'lerde 1.5 milyara 
yakın olan insan nüfusu, 2000'de 6 milyarı geçti. İnsanlığın oransal olarak en hızlı büyüdüğü 
yıl 1962 olarak kaydedildi. 1962'de, tüm dünyanın nüfusu 962,Vlik oranlamuazzam bir büyüme sergiledi. Büyüme hızı azalsa da; insanoğlu 
üremeye, yayılmaya, Dünya'yı kaplamaya devam ediyor. Çin, Dünya'nın en kalabalık ülkesi ve nüfusu da hızla artıyor. 1950 yılında 600 
milyona yakın Çinli yaşarken, 50 yıl içinde bu 
sayı ikiye katlandı. Ancak Hindistan'ın nüfusu çok daha hızlı artıyor. Hindistan'ın 1950'de 
375 milyon civarındaki nüfusu, 2016'da 1,3 milyarı aştı. 


DAHA ÇOK ÇOCUKLU BİR DÜNYA 

Doğum oranları düşen bazı ülkeler, bu oranıarttırmak için farklı yaratıcı yollara da başvurdular. Örneğin Gürcistan'ın nüfusu 1989'da 
5 milyon civarındayken 2014'te 3 milyon'a düşünce, devlet bir arkadaşlık sitesi kurup gençerin evlenmesini ve çocuk yapmasını teşvik 
etti, Devlet eliyle yapılan arkadaşlık sitesin- 
de, vatandaşlar boy-kilo gibi dış görünüşleriy- 
e ilgili bilgiler dışında, burçlarını bile paylaşıyordu. 

201'teson 27 yılın en düşük doğum oranını 
yaşayan Danimarka'da bir seyahat şirketi, çifterin eğer seyahat sırasında çocuk yaptıklarını 
ispat ederlerse üç yıl boyunca çocuğun bakımı 
için gerekli ürünleri hediye olarak kazanacakarı bir kampanya geliştirirken, slogan olarak 
da “Danimarka için bunu yap!” cümlesini seçti. Danimarkalıların tatildeyken cinsel birlikteik yaşama ihtimalinin 9646 daha yüksek olduğu ve her 10 çocuktan birinin tatilde yapıldığı 
bilgisi de bu kampanyanın destekleyici ifadelerindendi. Aynı seyahat şirketi daha sonrada, 
anneanne-babaanne adayları için benzer bir 
ampanya yapıp, “Torun isteyenler, çocuklarına tatil hediye edebilir.” şeklinde bir duyuru 
gerçekleştirdi. 

Doğum oranlarının 0,78'e kadar düştü 
Singapur'da da bir sakız markası, çocuk yapmanın ulusal bir görev ve doğum oranlarını 
yükseltmenin bir vazife olduğunu ifade eden 
reklamlar yaptı. Bununla birlikte, Singapur 
Kentsel Gelişim Yönetimi 141 stüdyo dairele- 


KENDİSİ KÜÇÜK, SEKTÖRÜ BÜYÜK 


69 ÇOCUK 
DOĞURAN 
KADIN 


Guinness Rekorlar 
Kitabı'na göre;en 
çok çocuk doğurma 
rekoru 1707-1782 
yılları arasında 
yaşamış Feodor 
Vassilyeva isimli 
adamın eşi Bayan 
Vassilyeva'da. 

27 hamilelikte, 16 
ikizden 32, yedi 
üçüzden 921 ve dört 
dördüzden 16 çocuk 
doğurarak 69 çocuk 
dünyaya getirdi. 
Bütün doğumları 
kaydeden Nikolsk 
Manastırı'ndaki 

27 Şubat 1782 
tarihli kayıtlara 
göre, Vassilyeva 

bu alanda rekorun 
sahibi. Çocukların 
babası Vassilyev'in 
ikinci karısından da 
altı ikizden toplam 
I2, iki üçüzden de 
toplam 6 olmak 
üzere 18 çocuğu 
daha oldu. 87 
çocuğun yalnızca 
üçünün hayatını 
kaybetmesi de, 
döneme göre 
oldukça şaşırtıcı. 


re kısıtlama getirerek, bekâr hayatı yerine çiftlerin birlikte yaşayıp aile 
kurabileceği geniş evleri teşvik eden kararlar aldı. 

Güney Kore'deki kadın başına doğum oranı 2013'te 1,18'e kadar düştü. 1970'ler ve 1980'lerdeki devlet politikaları nedeniyle bir hayli azalan doğum oranının 21, yüzyılda yükselmesi gerektiğini düşünen Güney Kore hükümeti, işsizlik sebebiyle çocuk yapmaktan kaçınan 
gençleri yüreklendirmek için 70 milyar dolarlık bir teşvik programı 
uyguladı. 10 yıllık program kapsamında, her doğum için ebeveynler ikramiye alıyor, kısırlık tedavisi için gerekli masraflar da yine devlet tarafından karşılanıyor. Ancak tüm bu çabalara rağmen, 2016'da doğan 
bebek sayısı 400 bin'i bile bulamadı. 

Rusya da nüfusunu arttırmak isteyen ülkelerin başında geliyor. Düşen doğum oranları, 2007'de ilginç bir politikanın doğmasına sebep oldu. 12 Haziran'daki Ulusal Bayram'dan dokuz ay önceye denk gelen 12 
Eylül günü, Ulusal Gebe Kalma Günü ilan edildi ve vatandaşların izinli 
sayıldığı bu tatil gününde çocuk yapmaları istendi. Dokuz ay sonra 12 
Haziran'da doğum yapan annelere buzdolabı, ikramiye hatta otomobil 
gibi ödüller verildi. 2000'de 1,2 olan doğum oranı, 2010'larda 1,7 seviyelerine çıksa da çok büyük bir başarı sağlanamadı. 

Yazının başında bahsettiğimiz Japonya, yana yakıla bebek bekleyen 
ülkelerden biri. Bazı nüfusbilimcilere göre; bu doğum-ölüm istatistikleri devam ederse 1000 yıl içinde Japon milleti yok olabilir. O kadar ki, 
Unicharm isimli şirketin verilerine göre 2012 yılında, yaşlılar için üretilen yetişkin bezi satışları ilk kez bebek bezi satışlarını geçti. Tsukuba 
Üniversitesi öğrencileri, bu duruma el atmak için 2010 yılında Yotaro 
isimli bir robot bebek ürettiler. Gerçek bir bebeğe tam olarak benzemese de, ağlayan, mızmızlanan, gıdıklandığında gülen, beşiğine konduğunda sessizleşen Yotaro ile, insanlara ebeveyn olmanın manevi tarafı hissettirilmeye çalışılsa da, pek başarılı olunmuş sayılmaz. 

Neticede, çocuk sahibi olmanın nasıl bir şey olduğunu, yaşayan bilir. 33 yaşında, henüz babalık duygusunu tatmamış bir adam olarak, bu 
konuda ahkâm kesme imkânım yok, Fakat, ister nüfusu kalabalıklaştırmak, ister şahsi mutluluk, ister daha fazla bebek arabası satmak, ister soyunu devam ettirme gerekçesiyle olsun; insanların bebeklerini 
kucaklarına almaya devam edecekleri kesin. 8 


20. yüzyılın sonlarından itibaren çocuksuz hayat modası yavaş yavaş yayılıyor gibi görünse de, insanların büyük çoğunluğu çocuk sahibi olmaktan 
elbette vazgeçmiyor. Öyle ki, doğum oranlarının hızla düştüğü ABD'de bile 2013 yılında çocuk ürünlerinin ekonomik büyüklüğü rekor bir seviyeye ulaşıp 
49 milyar dolarlık bir sektör oluşturuyordu. Türkiye'de durum farklı değil. 2001 yılında e-ticaret sitesi olarak kurulan ve bebek ürünleri temalı ebebek. 
com, 2016 yılında toplam 18,8 milyon adet ürün sattığını açıkladı. 2017 yılı itibariyle Türkiye'de IOOm? üzeri 400'den fazla bebek mağazası bulunuyor. 
2015'te bu sayının 200'den az olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda, hızla ürediğimizi ve hızla tükettiğimizi söylemek mümkün. Türkiye'de sadece 


0-3 yaş arası bebek ürünleri sektörünün 8 milyar TL'yi bulduğu düşünülüyor. 
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GERÇEK 
FUTBOL 
HİKÂYELERİ 


İyilerin En İyisi 


—e 


Eski den bir sanayi şehri olan 


Manchester'ı, kentte yaşayan yabancılar çoğu 
zaman “çok hızlı değişen ve gelişen bir şehir” 
olarak tanımlar. Kendine ait güçlü bir karakteri 
olan bu şehir, aynı zamanda acılarıyla da 
cesurca yüzleşiyor. Şehir, İngiltere'de futboldan 
modaya birçok farklı alanda öncü bir role sahip. 
Aynı zamanda müzik denilince akla gelen ilk 
şehirlerden olan; Joy Division, The Smiths, 
Oasis ve The Verve gibi müzik grupları çıkaran 
Manchester, kendisini kollarına bırakanlara 
kolay kolay ihanet etmiyor. İki sezon önce 
şehre gelen JosepPep' Guardiola, grisi meşhur, 
kuzeyin Londra'sı olarak anılan Manchester'ın 


im özelliğini kendi 


karakteriyle bir araya getirdi. 

İlk sezonunda yaptığı bireysel hatalar ve 
yönetimsel hataları tekrarlamamak ve daha 
iyiye gidebilmek için fazlasıyla sabır gösterdi. 
Sezon başından itibaren fark açmaya başlasa 
da Şampiyonlar Ligi ve FA Cup'ta yaşanan 
hayal kırıklığı gibi büyük problemlerle de başa 
çıkmayı bildi. Zafer yolunda en çok ama en çok 
oyun planına sadık kaldı. Pep Guardiola'nın 
başarısının arkasında yatan sırlar bugünlerde 
İngiliz futbol medyasının ilk gündem maddesi. 
Futbol otoriteleri Pep'in birçok yönden 
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YAzı GÖKHAN İLKER 


gokhan.ilker&yahoo.com 


Manchester City, muhteşem bir sezonun ardından 
Premier League kupasını uzun yıllar kırılamayacak 
rekorlarla kazandı. Bir sezonda (OO puan toplayan, IO6 
gol atan, en çok galibiyet ve averaj gibi tüm istatistikleri 
alt üst eden City kadrosu, son zamanların en kusursuz 
işleyen makinesine dönüştü. Ancak bu makineyi 
yöneten usta Pep Guardiola, özellikle bu yıl müthiş 

bir dönüşüm yaşadı. Çıraklık dönemini Barcelona, 
kalfalık eğitimini Bayern Münih'te geçiren Pep, ustalık 
döneminde de öğrenmeye devam etti. Peki, Guardiola 
meslektaşlarını kıskandıran bu başarıya nasıl ulaştı? 


değiştiğini ve cesur kararlarla başarıya gittiğini belirtiyor. Yorumculara göre 
Şilili menajer Manuel Pellegrini'nin yerine Manchester City'nin başına geçen 
Pep'in başarısında ilk yılında beklentilerin uzağında kalmasına rağmen kendisine 
güvenen vedevam kararı veren yönetimin önemli bir payı var. Zira M. City, önceki 
sezon başlangıçta üstüste altı lig maçını kazanmasına karşın daha sonra artarda 
puan kayıpları yaşadı, sezonu şampiyon Chelsea'nin 15 puan gerisinde kapattı. 
FA Cupyarıfinalinde Arsenal'a elendi. Şampiyonlar Ligi son 16 turundailk maçta 
5-3 yendiği Monaco'ya deplasmanda 3-1 kaybederek kupanın dışında kaldı. 
Yönetimin güven veren duruşuna dikkat çeken BBC'nin Futbol Başyazarı 
Phil MeNulty, geçtiğimiz günlerde Pep Guardiola'nın başarısını masaya yatıran 
önemli gazetecilerden biri. MeNulty'ye göre Pep'in en önemli başarılarından biri 
kaleci konusundaki cesur kararları oldu. MeNulty bu kararları şöyle yorumluyor: 
“Guardiola, takımın başına gelir gelmez İngiltere Milli Takımı'nın da kaleci 
olan Joe Hart'ıtakımdan kesti. Bu kararın ardından Şili Milli Takımı'nın kalecisi 


Claudio Bravo, 15,4 milyon sterlin karşılığında Barcelona'dan Manchester 
Gity'yetransfer edildi. Ancak Bravo daçok geçmeden takımın savunmada 
yaşadığı sorunların sorumlusu olarak gösterilmeye başlandı. 
Manchester City, Ocak 2017'de önce Everton'a karşı 4-0 kaybetti ve sonra 
da Etihad Stadı'nda Totenham ile 2-2 berabere kaldı, Bravo'nun forma 
giydiği bu iki maçta da rakiplerin kaleyi bulan altı şutunun altısı da gol 
oldu. Bravo, geçen sezon 22 lig maçında forma giydi. Bunların yalnızca 
beşinde kalesini gole kapatırken, 33 kurtarış yaptı ve şut kurtarma oranı 
dayüzde 55,9'da kaldı. Bravo'nun hayal kırıklığı yaratmasının ardından 
Benfica'dan 24 yaşındaki Brezilyalı kaleci Ederson, 35 milyon 
karşılığında transfer edildi. Ederson, yalnızca takımın kalesini gole 

apatmakla kalmadı, aynı zamanda sakin yapısı ve pas dağıtımındaki 
yüksek başarı oranıyla takımın oyun kurmasında da önemli bir role sahip 
oldu. Bugün birçok spor yorumcusu, önce İngiltere Milli Takımı'nın 
ecisini kesme ve ardından da onun yerine getirdiği ancak başarısız olan 
ecide ısrar etmemesini Guardiola'ya başarıyı getiren cesur kararlar 
olarak görüyor.” 
Listenin ikinci sırasında başarıylasonuçlanan gençleştirme harekatı 
ulunuyor. Guardiola, City'eimza attığında elinde tecrübeli ancak Pablo 
Zabaleta, Gael Clichy, Bacary Sagna ve Aleksandar Kolarov gibi başarıya 
doymuş 30 yaşın üstü bir savunma hattına sahipti. İlk yılında Everton'ın 
operi John Stones ve merkez orta saha İlkay Gündoğan'ı alan Guardiola, 
avunmaya ilk neşteri vurdu. Ancak daha da önemlisi ilk sezonunun flaş 
isimleri Schalke 0#ten gelen kanat oyuncusu Leroy Saneile bugünartık 
Seleçao'nun (Brezilya Milli Takımı) golcüsü haline gelen Jesus Gabrie! 
Palmeiras'tan 32 milyon avroya transfer etti. Joe Hart dışındasistemine 
uymadığını düşündüğü Edin Dzeko, Stevan Jovetic ve Geronimo Rulli 
gibi isimlerle de yolunu ayırdı. 
Asıl operasyonu bu sezon yapacaktı, Transfer dönemi başladığında 
Zabaleta, Clichy, Jesus Navas, Samir Nasri, Fernando, Kolarov gibi 
30 yaş ve üstü takımın “abileri * ile vedalaştı. Bunları, geleceğin yıldızı 
olarak görülen genç isimlerin takımdan ayrılışları takip etti. 20 yaşındaki 
golcü Kelechi Theanacho 28 milyon avroya Leicester City'e, Enes Ünal 
14 milyon avroya Villarreal'e, Olivier Nteham Celti'e, Avustralya'dan 
getirilen Aaron Mooy ise Huddersfield'e satıldı. Takıma alışamayan 
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golcü Wilfried Bony ise Swansea City'e gönderildi. Bu kararları ilk başta 
eleştirildi. Ancak sezon sonunda ne kadar haklı olduğu ortaya çıktı. 


Gidenlerin yerine ise bugünkü kusursuz makinenin en önemli dişlileri 
geldi. Kaleci Ederson'un dışında sağ beke Tottenham'dan 53 milyon 
avroya Kyle Walker, sol beke Monaco'dan 58 milyon avroya Benjamin 
Mendy, yine Mendy'nin takım arkadaşı Portekizli sağ kanat oyuncusu 
Bernardo Silva'yı 50 milyon avroya aldı. Ayrıca Real Madrid'te hem 
stoper hem de sağ bek oynayabilen Danilo için 30 milyon avro harcadı. 
Durmak istemiyordu... Athletic Bilbao'nun 23 yaşındaki genç, soğukkanlı 
ve yaşından büyük işlere imza atma potansiyeli çok büyük olan stoperi 
Aymeric Laporte için 65 milyon avroyu gözünü kırpmadan ödedi. Bunlar 
neredeyse kusursuz yakın bir dönüşümün ilk adımlarıydı. 
Guardiola'nın tek başarısı takımın yaş ortalamasını 26,6'ya düşürmesi 
değil. Zira takımın deneyimli isimleri kaptan Vincent Kompany, David 
Silva ve sezon başında Gabriel Jesus'un gelmesiyle gitmek istediği 
söylenen Sergio “Kun Agüero'yu makinenin tekrar önemli parçaları 
haline getirdi. Kompany sakatlıklarla boğuştuğu sezonda 28, David 
Silva 42 ve Agüero ise 45 maçta oynadı. Bitime bir hafta kala toplamda 
30 gol atan Agüero en golcü isim olurken, David Silva attığı 10 golle 
ilk altıya girdi. Agüero, Premier League'de neredeyse maç başı bir gol 
atarak takımın başarısında çok önemli bir konuma geldi. 17 gol atan 
Gabriel Jesus ise “seneye hazırım? mesajı veriyordu. Phil Foden gibi 17 
Yedek bir oyuncunun hem Premier League hem de Şampiyonlar 
aşmalarında forma giymesi pastanın çileği oldu. Bilim insanı 
e çalışan Guardiola, mükemmel bir karışımla deneyimli ve 
genç isimlerin aynı makinenin dişlisi olduğu güçlü bir takım yarattı. 
Ancak Guardiola'nın en önemli başarılarından biri Raheem Sterling'e 
hayat öpücüğü vermesi ve Kevin De Bruyne'ı kazanan bir lidere 
dö ürmesi oldu. Liverpool'dan M. City'e geldiğinden beri beklentileri 
karşılamaktan uzakta kalan Sterling bu sezon Guardiola'nın desteğiyle 
takımın skor gücüne en çok katkı yapan isim oldu. İki sezon önce 10 gol, 
Il asist, geçen yıl 10 gol, 21 asist yapan Sterling; bu sezon forma giydiği 
45resmi maçta 23 gol atıp, 17 asist yapmayı başardı. Sterling geçtiğimiz 
sezon verimli olamadığında bile Guardiola ona olan güvenini yitirmedi. 
Kendisine olan inancını da devamlı oyuncusuna hissettirdi. Bu sezon 
aratransferde yönetimin Alexis Sanchez karşılığında Sterling'i Arsenal'e 
takas fikrine de onay vermeyerek Jamaika asıllı kanat oyuncusuna 'sana 
çokgüveniyorum' mesajı yolladı. Nitekim hocasından aldığı olağanüstü 
destek Sterling'in sahadaki duruşundan oyun zekâsına kadar her 
noktasına yansıdı. 
Öte yandan her ne kadar 10 numaralı formayı Agüero giyiyor olsa da 
takımın gerçek 10 numarası olan Kevin De Bruyne, bu sezon lider olarak 
öneçıktı. 26 yaşındaki Belçikalı oyuncu geçtiğimiz sezon forma giydiği 
49 resmi maçta yedi kez ağları havalandırırken 23 defa arkadaşlarına 


gol pası attı, Buyıl toplam 51 maçta oynayan Guardiola'nın saha içindeki 
maestrosu De Bruyne, 12 gol ve 21 asistlik performansıyla Maviler'in 
skor yükünü çeken üç isimden biriydi. Ancak Guardiola asıl olarak 
geçtiğimiz sezonlarda defansif yönü olmadığı gerekçesiyle eleştirilen 
De Bruyne'nün savunmaya verdiği katkıyı arttırdı. Önünden koşan orta 
saha oyuncularını izleyen Belçikalı yıldız bu yıl oldukça agresif bir oyun 
anlayışıyla arkadaşlarını damotive etti. Guardiola'nın “Rakipleredüşman 
gibi bakmayı öğrendi,” dediği De Bruyne bu sezon neredeyse maç başına 
üç keztop kaptı. Sezon boyunca 61 kez top kapan De Bruyne'ıntop kapma 
başarısı 2670'e çıktı. Almanya'da daha çok sağ kanat oynayan De Bruyne 
ile sol kanatta görmeye alıştığımız David Silva'nın merkezde, golcülerin 
hemen arkasında yer alması ve önlerinde sık sık kanat değiştiren bazı 
bölümlerde tek santrafor olarak oynayan Sterling'in olması rakiplerin 
oyun anlayışını çoğu zaman felç etti. Sağdan Sterling, soldan Leroy 
Sane, önde Agüero ya da Gabriel Jesus'un bulunduğu, merkezde ise De 
Bruyne ile David Silva'nın saldırdığı hücum beşlisi, spagetti westernlerde 
kasabaya dalan korkutucu bir çete gibi rakipleri yıkıp geçti. Ama en 
önemlisi Guardiola, içerde ve dışarıdaki tüm statlarda takımın ofansif 
futbol anlayışını değiştirmedi, kendi güçlü tarzıyla başarıya ulaştı. 9 


alışan Guarc 
arışımla 
nç İsimlerin 


nı makinenin dişlisi 


BELALISI KLOPP! 

Pep Guardiola'nın menajerlik kariyeri, genellikle 
Jose Mourinho ile karşılaştırılıyor. Ancak 
birbirine zıt futbol anlayışını benimseyen ikili 
arasındaki mücadeleyi Guardiola açık ara önde 
götürüyor. Hücum futbolu sevdalısı Guardiola, 
ile savunma futbolunun yılmaz savunucusu 
Mourinho arasında şimdiye kadar oynanan 21 
maçta Guardiola'nın dokuz galibiyeti bulunuyor. 
Toplamda yedi maç berabere sonuçlanırken 
Mourinho, 


si lig olmak üzere sadece beş maç 


kazanabildi. 

Guardiola'nın kariyerine bakıldığında Alman 
teknik adam Jürgen Klopp'un adı bariz olarak 
öne çıkıyor. Klopp tam anlamıyla Pep'in belalısı, 
Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında 
Liverpool'un deplasmanda Manchester City'yi 
2-1 mağlup ederek kupa dışına itmesi Pep' için 


yılın en kötü sürprizleri arasında yer alıyor. Pep 
Guardiola'ya karşı çıktığı 14. maçta 8. galibiyetini 
elde eden Jürgen Klopp, Katalan menajeri en 
fazla mağlup eden isim. İki teknik adam ilk 
olarak, 2013-2014 sezonunun başında oynanan 
Almanya Süper Kupası maçında birbirlerine rakip 
oldu. O dönem Borussia Dortmund'un teknik 
direktörü olan Klopp, 4-2'lik sonuçla takımına 
kupayı kazandırmasının yanı sıra, Guardiola'yı 
Bayern Münih kariyerindeki ilk resmi maçında 
mağlubiyetle tanıştırmıştı. Klopp ve Guardiola, 
Almanya serüvenlerinde toplam sekiz kez 

karşı karşıya gelirken, bu maçlardan iki isim 

de dörder galibiyetle ayrıldı. Ancak düellonun 
İngiltere ayağında bu denge Klopp'un lehine 
bozulmuş gözüküyor. Zira son iki sezonda 
oynanan altı resmi karşılaşmada Alman teknik 
adamın çalıştırdığı Liverpool, Guardiola'nın 
başında bulunduğu Manchester City'yi dört kez 
mağlup etmeyi başardı. Bu süreçte Manchester 
City tek galibiyetini, bu sezonun ilk yarısında 
oynanan ve yaklaşık 65 dakika Liverpool'un 10 
kişi mücadele ettiği lig maçında 5-0'lık skorla 
elde etti. Bu, aynı zamanda rekabette şimdiye 
kadar alınan en farklı sonuç olarak kayıtlara 
geçti. İki ismin sahadan beraberlikle ayrıldığı tek 
randevu İse geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında 
7 sonuçlanan lig maçında yaşandı. Guardiola, 
Klopp'a karşı sadece beş maç kazanabildi. 
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tişört ACADEMIA 
(BEYMEN) 325 TL, 
pantolon LEVİS 

/ VETEMENTS 
(BEYMEN) 7250 TL, 
çanta EASTPAK 325 TL, 
ayakkabı OUR LEGACY 
349 avro 


> 
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TÜRKİYE 


ES0.06.18 


DENİM'İN HER HALİ 


İSTER ŞIK İSTER SALAŞ BİR ORTAMDA BULUNUN; KOMBİNİNİ DOĞRU 
YAPTIĞINIZ SÜRECE GÜNÜN HER ANI GİYEBİLECEĞİNİZ ŞEYLERİN BAŞINDA 
DENİM TASARIMLAR GELİYOR. 2018 İLKBAHAR —- YAZ SEZONUNDA DA 
İSTER BLAZER BİR CEKETLE DENİM BİR PANTOLONU İSTERSENİZ BİR 
BERMUDA İLE DENİM BİR GÖMLEĞİ KOMBİNLEYEBİLİRSİNİZ. YAZ - KIŞ 
FARK ETMEKSİZİN HER SEZON BİR ŞEKİLDE ŞIKLIĞI YAKALAYAN DENİM 
PARÇALAR, BU SEZON DA TAHTTAKİ YERİNİ KORUYOR. 


Moda Editörü Fotoğraf 
DUYGU ALTIPARMAK ÖMER FARUK GÖKALP 
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T 
Bu Sayfa 
Sweatshirt BALMAIN 
(BEYMEN) 4.095 TL 
gömlek COS 190 TL 
pantolon BALMAIN 
(BEYMEN) 7295 TL 
fular LEVİS 89,90 TL 


içel 


Yan Sayfa 

yağmurluk 4.778 TL 
gömlek 2.783 TL 
pantolon 4175 TL 
ALEXANDER McOUEEN 


ak, 


129 


Yan 

ceket ERMENEGİLDO 
ZEGNA 8.410 TL 
gömlek ACADEMIA 
(BEYMEN) 275 TL, triko 
ERMENEGİLDO ZEGNA 
2770 TL, saat CARTİER 
41700 TL 


Bu Sayfa 
ceket ERMENEGİLDO 
ZEGNA 8410 TL 
gömlek ACADEMİA 
(BEYMEN) 275 TL, triko 
ERMENEGİLDO ZEGNA 
2770 TL, pantolon 
ERMENEGİLDO ZEGNA 
2190 TL, terlik LEVİS 
1990 TL 
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pa 


Yan Sayfa 

yağmurluk 3.795 TL 
ceket 3.995 TL, jean 
gömlek 1195 TL, şort 
1.295 TL BURBERRY 


Bu Sayfa 

hırka COS 250 TL, tişört 
COS 250 TL, jean pantolon 
BALMAİN (HARVEY 
NİCHOLS) 5750 TL 
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T 


Bu Sayfa 

ceket 250 TL, 
transparan tişört 190 TL, 
jean şort 250 TL, çanta 


205 TL COS 
> 
Yan Sayfa 
tişört BOSS 295 TL, 
gömlek BOSS 429 TL, “ie 
pantolon BOSS 699 
TL, çanta COS 290 . 
TL, kol saati CARTIER 
31400 TL 

— 
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HAREKETE GEÇİN 


Giymemeniz gereken: Dar paçalı tayt 
Giymeniz gereken: 7:1 oranında 
elastinle esnetilen gofre kumaştan 

üretilmiş yandaki parça, 
Bu kumaşın en baskın özel 


Bacaklarınızı aşırı derecede 
sıkmaması ve esnek yapısı sayesinde 
rahat hareket etmenize izin vermesi. 


Takım elbise 3.595 dolar BELVEST; 
gömlek 68 dolar ABERCROMBIE 
& FITCH; bot 298 dolar THE FRYE 
COMPANY; kemer 545 dolar 
BRUNELLO CUCİNELLİ, 

Karşı sayfada; çanta 474 dolar 


Pro 


id 
138 Eso o ödüle 


Yumuşak 
Hatlar 


Erkek modası trendlerinin 
dengesiz bir saat sarkacı gibi 
olduğunu söyleyebiliriz. Kimi zaman 
ileri kimi zamansa geriye doğru 

hareket ediyor sonuçta. Ama şunu 

da belirtmemiz gerek; bu trendler 

asla daha önce olduğu noktaya geri 
dönmüyor. Yıllar önce giydiğiniz dar 
takım elbiseler odönemde sizi en şık 
insanlardan biri yapabiliyorken şimdi 
giydiğinizde “demode giyinen biri” olarak 
tanımlanmanıza neden olabiliyor. 

Yeni tarz tamamen rahatlıkla alakalı. 
Rahat deyince aklınıza 80ler ve 90ların 
sirk kaçkını takım elbiselerine dönüş 
yapıldığı gibi bir görüntü gelmesin 
ama, Mesela, pileler de yıllar sonra 
yeniden moda olmuştu fakat bol 
döküm pantolonların üzerinde değildi; 
küçük, yarım inçlik pileler (ya da aynı 
etkiyi veren büzme beller) kalçalarda 
hareket etmek için yeterince genişti 
ve pantolonlar ayak bileğine doğru 
inceliyordu. Yeni tarzın da, bu noktada, 
çağdaş görünmek için pantolon 
paçalarının sosis ambalajlarının 
ucundaki klipslere benzer şekilde 
daralması gerektiğini düşünenler için 
oldukça şaşırtıcı olacağını söyleyebiliriz. 
Yaşanan diğer değişiklikse “blazer 
ceketlerde. Bu noktada, şekli ve yapısı 
gevşetilen blazer'larla karşı karşıyayız. 
Genel olarak parçaların 'athleisure* 
akımına daha fazla yakınlaştığını ve 
yaşanan önemli değişiklerin kıyafetlerin 
daha yumuşak hissettirmesi ve zarifliği 
bir kenara bıraksa da lüks nmesi 
adına yapıldığını söyleyebiliriz. 

Tüm bunları bir araya getirirsek, 

bu akımın deprem etkisi yaratan bir 

stil değişimi olduğunu ve böyle bir 
değişimin ancak aşağı yukarı her 15 
yılda bir yaşandığını belirtmeliyiz. 
Giysileriniz değişiyor ve bu oldukça 
olumlu bir şey. Çok daha 'cool' ve çok 
daha rahat bir görünüm kapıda! 

- Nick Sullivan 


G 


WOLVERİNE. 


Li 
İSTER KIVRILIN 
İSTER YUVARLAI 


nişte, biçimsiz çoraplar 
ğa yürüyüşlerinde giyilir 
bugünün üst-alt, bot-takım elbise 
yaklaşımlarıyla bu aksesuarlarla 
çok daha fazla yol kat ediyor. 


t 


Yukarıda; pantolon 335 dolar 
MASSIMO ALBA; bot 365 dolar 
WOLVERİNE; çorap 23 dolar L. 
L.BEAN 

Sağda; ceket 9195 dolar, kazak 
4.500 dolar KITON. 


o 
OMUZ ÜSTÜ 


Aşağıdaki bomber cekette 
bol topu dikişleri regan 


* Sep 


Ceket 13100 dolar HERMES; 
tişört 95 dolar JOSEPH 
ABBOUD; pantolon 320 

dolar OFFICINE GENERALE; 
Speedmaster Professional saat 
6.250 dolar OMEGA. 


AĞIRDAN ALIN 


Kruvaze ceketin, orta değil 


enalt dü: 


çe Ceket 2.875 dolar, tişört 
MN 225 dolar, pantolon675 
dolar, cep mendili 225 dolar 


gi” ” BRUNELLOCUCINELLİ;bot 
Ne 


850 dolar ESGUIVEL. 


ÖRMELERİ TERCİH EDİN 


Dokuma bir blazer ceket, 
örgü ceketlerin sunduğu tüm 
rahatı yabilirken aynı 

zamanda şık görüntünüzden de 

ödün verdirmez. 


$8 Ceket9195dolar,kazak 
4.500 dolar, pantolon 3.340 
dolar KITON; tişört 120 dolar 
ORLEBAR BROWN. 
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5 Ceket1895 dolar, pantolon 


595 dolar RALPH LAUREN; 
gömlek 125 dolar POLO 
RALPH LAUREN; kravat 225 
dolar BELVEST; bot 950 dolar 
ESOUIVEL. 


DAĞITMAYA HAZIR OLUN 


Aşağıdakiler gibi ipek ve keten 
karışımı takım elbiseler öğle 


saatine gelmeden dağınık ve 


rahat görünmenizi sağlayacak. 


ia 


SIĞINAĞINIZ 


süet bir ceketten 
başka hiçbir şey lüks-rahat 
görünümü bu kadar iyi temsil 
edemez 


di 


a Ceket 2635 dolar, kazak 735 
dolar CORNELİANI; pantolon 
250 dolar MR. P; ayakkabı 
298 dolar THE FRYE 
COMPANY; çorap 24. dolar 
(üçlü paket) GOLD TOE, 


Lif 
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Ceket 1155 dolar, kazak 415 
dolar, pantolon 315 dolar 
ZZEGNA; bot 365 dolar 
WOLVERİNE. 


Eöguüte 


ye li 


GÜNEŞLE 
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İÇİÇE 


Güneş ışınlarının ne kadar zararlı olduğu artık yadsınamaz bir gerçek. Bir yandan da 
şöyle havalı bir güneş gözlüğünün özellikle bu yaz günlerinde ne kadar gerekli olduğu da 
malum. Dolayısıyla gerek sağlığınızı korumak ve gerekse “havanızı? değiştirmek için yüz 
tipinize en uygun güneş gözlüğünü edinmenizde fayda var. Salvatore Ferragamo'nun son 
koleksiyonundaki modeller her iki duruma da hizmet ediyor. Koleksiyonda çift köprülü 
modeller favorimiz, hemen belirtelim. 

www.ferragamo.com 


OSTEOActive var, 


yok! 


Osteoactive ile hareket özgürlüğünü 
geri kazan, hayattan geri kalma! 


* Vitamin c 
* Manganez 
* Bakır 


ad 


Yüksek 
Omega-3 


Bakır normal bağ dokuların (Vitamini kıkırdağın normal fonksiyonu 
korunmasına katkıda bulunur.” için gerekli olan normal kollajen 
oluşumuna katkıda bulunur.” 


* 26 Ocak 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 29960 no'lu Türk Gıda Kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği gereğince. 


** 16 Ağustos 2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 28737 sayılı Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliği (Tebliğ No: 2013/49) gereğince Osteoactive ilaç değildir, takviye edici gıdadır. 


YENİ BMW X2. 


İlham verici tasarımı ve sınıfında benzersiz performansıyla 
yeni maceralar sizi bekliyor. Şimdi BMW X2 zamanı. 


